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REDACTIE

Van de redactie

Voor u ligt het eerste nummer van jaargang 6.
Als het goed is, is het blad bij u in de Ad-
ventstijd op de mat gevallen. De tijd lijkt
soms te vliegen. Soms kruipt de tijd lang-
zaam voort. Een enkele keer zou je de tijd
wel stil willen zetten. Toch tikt de klok rus-
tig voort.

Met de Adventstijd is een nieuw kerkelijk
jaar begonnen. Het afgelopen jaar stond in
het teken van ‘Pelgrims van Hoop'. Heel toe-
passelijk kunt u in dit blad een mooi pel-
grimsverslag lezen over de parochiéle be-
devaart naar Lourdes.

De tijd gaat verder. In de column ‘Van krib-
be tot kruis’ wordt de tijd tussen Kerst en
de Passietijd belicht. Er gebeuren mooie en
minder mooie dingen. Dat is altijd zo ge-
weest. Het is goed om hoopvol vooruit te
kijken. Zo hoor je bijvoorbeeld vaak over de
krimp in onze kerk. Dat is natuurlijk ook zo.
Tegelijkertijd vinden steeds vaker twintigers,
dertigers en veertigers de weg naar ons ge-
loof. Daarover kunt u lezen in het artikel
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Vincent Stapelbroek

‘Nieuwe katholieken'. De verhalen van de-
ze mensen zijn inspirerend en hoopvol.

Er gebeurt veel moois binnen onze parochie.
Vrijwilligers zetten zich in voor onze kerk en
onze geloofsgemeenschappen. Daar mogen
we dankbaar voor zijn. In het artikel over de
Sint Maartensprijs kunt u lezen welke vrij-
willigers dit jaar de prijs mochten ontvan-
gen. Er zijn veel mensen binnen en buiten
onze kerk die iets doen voor de medemens.
Je hoeft daar natuurlijk niet per se vrijwilli-
gerswerk voor te doen. Ook door een klein
liefdevol woord of gebaar, kun je de dag voor
je medemens wat verlichten. Hoe? Daar kunt
u meer over lezen op de Jeugdpagina.
Natuurlijk staat er nog veel meer moois in
dit blad. Wij wensen u veel leesplezier. Als
redactie willen we natuurlijk alle vrijwilligers
hartelijk danken. Er is weer veel werk ver-
zet voor onze media. Dank daarvoor.

Wij wensen u een Zalig Kerstfeest, een ge-
zellige jaarwisseling en een liefdevol 2026!

Namens de redactie,
Vincent Stapelbroek

Foto:pixabay.com

Internet
www.paulus-ludger.nl
facebook.com/HHpaulusludger

Volgende nummer

Het volgende nummer verschijnt 23 februa-
ri 2026. De uiterste inleverdatum voor kopij
is 6 februari. Het volgende nummer omvat
de periode 2 maart tot en met 10 mei.

Bezorging

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de
bezorging van de Verbinding? Wilt u het
parochieblad ontvangen? Neem contact op
met het secretariaat van uw locatie.

Omslagfoto

Geinspireerd op het kerstlied "Er is een roos
ontsprongen".

Foto: Pixabay
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PASTORALE NOODWACHT:
T: 06-190 17 292

Spoedeisende pastorale zaken, zoals
ziekenzalving en melding uitvaart

Eucharistisch centrum
H. Calixtusbasiliek
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
Parochiesecretariaat
Francis Poelhuis, Angela Roeling
Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 06 - 33 3396 88
E: secretariaat@paulus-ludger.nl
Openingstijden:
ma t/m do 9:00 uur t/m 12:00 uur.
Pastorale team
H. de Jong, pastoor
E: h.dejong@paulus-ludger.nl
T:06 -123 79 793
C. Roetgerink, pastoraal werkster
E: c.roetgerink@paulus-ludger.nl
T: 06 -207 39 564
Ondersteuning pastorale team
S. Meijerink, catechetisch assistent
s.meijerink@paulus-ludger.nl
Parochiebestuur
Pastoor H. de Jong, voorzitter
Jos Rosendaal, vice-voorzitter
E: vice-voorzitter@paulus-ludger.nl
Johannes Hoekstra, secretaris
E: secretaris@paulus-ludger.nl
Henny Kok, penningmeester
E: penningmeester@paulus-ludger.nl
Ben Bomers, personeel en vrijwilligers
E: personeel@paulus-ludger.nl
Begraafplaatsen : vacature
E: begraafplaatsen@paulus-ludger.nl
Betsy Hummelink-Hulshof, geloofsgemeen-
schappen
Lies Reijerink-Berends, geloofsgemeen-
schappen
E: gemeenschappen@paulus-ludger.nl
Vincent Stapelbroek, communicatie
E: communicatie@paulus-ludger.nl
Henk Bos, onroerend goed
E: onroerendgoed@paulus-ludger.nl
Ondersteuning parochiebestuur
Marc Hummelink, gebouwen
E: gebouwen@paulus-ludger.nl
Bisschop Dave fonds
Bank: NL70 RABO 0374 0055 75
Parochiebestuur o.v.v. Bisschop Dave
Parochiéle Caritas Instelling
Bank: NL 32 RABO 0336 1608 36
E: info@pci-paulus-ludger.nl
Vertrouwenspersoon
Hans Goorhuis, 06-2293 0809
E: hansgoorhuis@gmail.com
ANBI status
De parochie bezit een ANBI status. De
verplichte ANBI gegevens zijn in te zien op
https:/anbi.rkcn.nl/publicaties/UTR37406.
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Wanneer u dit parochieblad leest is het jaar
van ‘Pelgrims van Hoop' afgesloten met Chris-
tus Koning 2025. Kerst staat voor de deur
en omdat we een vroege Pasen hebben in
2026 is het op 18 februari Aswoensdag en
ligt de carnaval achter ons.

Deze uitgave van ons parochieblad beslaat
dus een volle en rijke periode van het kerke-
lijk jaar; letterlijk van Kribbe tot Kruis dit keer.

Wanneer we de woorden horen “van kribbe
tot kruis”, horen we in feite het hele Evange-
lie samengevat in één zin. Van de kribbe in
Bethlehem, wat vertaald is “Huis van Brood”
tot het kruis op Golgotha, dat de weg is die
de Zoon van God, Jezus ging voor ons. Het
is de weg van liefde, vernedering, gehoor-
zaamheid... maar ook de weg die uitloopt op
verlossing en glorie.

In de kribbe, een voederbak, wordt God mens.
Hij kiest ervoor om te komen in armoede, in
kwetsbaarheid, in stilte. Geen paleis, geen
macht, geen pracht, maar een stal voor een
dienende koning van een andere soort ko-
ningschap dan koning Herodus voorstond.
De kribbe zegt: God is niet veraf, maar te vin-
den in de eenvoud van het gewone leven.
Hij deelt onze kwetsbaarheid, onze honger,
onze tranen, onze armoede.

Die weg van de kribbe eindigt niet in een ro-
mantisch kersttafereel.

Dezelfde Jezus die in de kribbe lag, hangt 33
jaar later aan het kruis.

Dezelfde handen die Maria liefdevol vast-
houdt, worden doorboord met spijkers.

Zijn geboorte en zijn dood horen samen —
het één kan niet zonder het ander.

Aan het kruis op Golgotha, dicht bij de stad
Jeruzalem, volbrengt Jezus wat in Bethlehem
begon: het plan van God om de wereld te
verzoenen met Zichzelf. Geen doodlopende
weg die eindigt in het graf. De kribbe en het
kruis leiden naar de kroon, naar een hemel
die zich opent.

PASTORES

Van kribbe tot kruis

De weg van Jezus volgen. Wat betekent dit
voor ons?

De weg van de Heer is ook onze weg: niet
die van macht, maar van dienstbaarheid.
Niet van zelfverheffing, maar van nederigheid.
Niet van eigenbelang, maar van liefdevolle
gehoorzaamheid en oog voor degenen om
je heen. Wie de weg van de kribbe tot het
kruis volgt, zal ook delen in de opstanding
en de goddelijke volmaaktheid (heerlijkheid)
van Christus.

Een weg van liefde die geen grens kent en
verwijst naar de hoop dat wij eens ook mo-
gen delen in die volmaaktheid. Daarom mo-
gen wij zingen, geloven en leven: “Ere zij God
in den hoge, en vrede op aarde aan de men-
sen die Hij liefheeft”.

Jaarlijks blikken we terug en kijken we graag
vooruit, de overgang van oud naar nieuw,
van 2025 naar 2026. Opvallend veel TV ico-
nen zijn dit jaar overleden, waaronder ook
paus Franciscus op Eerste Paasdag 21 april
2025.

In dierbare herinnering aan hem sluit ik graag
af met vier eenvoudige, maar diepe princi-
pes van paus Franciscus, die mij ook persoon-
lijk inspireren.

De tijd is groter dan de ruimte:

we hoeven niet alles gelijk te bereiken als we
maar trouw blijven aan het goede, aan de
kern van ons geloven, de Liefde.

Eenheid is groter dan conflict:

we hoeven het niet altijd eens te zijn, maar
we mogen elkaar nooit loslaten.

De werkelijkheid gaat voor het idee:

we mogen dromen ..., maar we moeten men-
sen nabij zijn in hun vreugden en kwetsbaar-
heid.

Het geheel is meer dan de som der delen:
ieder van ons brengt iets unieks mee. Samen
vormen we iets groters, het Lichaam van
Christus. Zo vormen we samen de parochie
HH. Paulus en Ludger. Met dank aan alle vrij-
willigers en iedere parochiaan.

Vertrouwvol en hoopvol vervolgen wij met u,
onze pelgrimage in het jaar des Heren anno
2026. Soms voorop om richting te geven.
Soms achteraan: om te zien wie hulp nodig
heeft. Soms in het midden: om samen met u
de uitdagingen aan te gaan. Om samen het
leven aan te gaan en geloof te zoeken. Om
samen te dragen.

Maar altijd naast u!

Om samen Kerk te zijn.

Om samen een missionaire gemeenschap te
zijn ... om uit te dragen wat we van Jezus le-
ren. Om te leren zijn we nooit te oud.

Als pastoraal team zoeken we naar begaan-
bare wegen, naar een toekomst met één pa-
rochiekerk en diverse geloofsgemeenschap-
pen, al dan niet met een eigen kerkgebouw,
waar geloof samen gevierd kan blijven wor-
den.

Vertrouwvol gaan we als parochie het nieu-
we jaar in.

Een zalig Kerstmis
en gezegend Nieuwjaar!

Pastoraal werkster Carla Roetgerink

Gebed

Heer Jezus Christus,

U bent gekomen in nederigheid,

geboren in een kribbe, gestorven aan een kruis.
U hebt ons laten zien wat echte liefde is:
Liefde die Zich geeft, tot het uiterste toe.

Leer ons, Heer, om Uw weg te volgen —

om klein te durven zijn, om anderen te dienen,
om niet te leven voor onszelf maar voor U.
Laat het licht van Uw kribbe schijnen in onze
huizen,

en de kracht van Uw kruis in ons hart.

Totdat wij met U mogen delen in de glorie van
de opstanding.

In Uw naam bidden wij,

Amen.



BESTUUR

2025
2026

Met dankbaarheid kijken we als bestuur terug op een jaar vol inzet,
betrokkenheid en geloof. Velen hebben zich met hart en ziel ingezet
voor onze parochie - in vieringen, werkgroepen en talloze kleine da-
den van zorg en aandacht. Daar zijn we u allen zeer dankbaar voor.

Parochiedag

Een bijzonder moment van verbondenheid was onze gezamenlijke
viering met de parochiedag in de tuin bij de H. Werenfriduskerk in
Zieuwent. Het was een dag van samen in gebed, ontmoeting én ge-
zelligheid. Zo'n dag geeft nieuwe energie om samen verder te bou-
wen aan onze Paulus-Ludger parochie. Tijdens deze viering is er zo-
als gewoonlijk een collecte gehouden voor het “Bisschop Dave Fonds”.
Deze collecte heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 612,55.

Van bisschop Dave ontvingen we de volgende reactie:

“Dank je wel voor de mooi opbrengst van de lieve mensen van de paro-
chie Sint Paulus en Ludger. Met mij gaat het prima, zoals gewoon druk
van de pastorale werk, vooral nu als bisschop”.

De volgende parochiedag staat alweer gepland en deze datum kunt
u alvast noteren:

Zondag 27 september 2026 in Beltrum.

Hopelijk weer openlucht viering bij de kerk OLV Tenhemelopneming
in Beltrum.

Renovatie parochiecentrum

In vele opzichten was 2025 een bijzonder én druk jaar. De renova-
tie van ons parochiecentrum is afgerond. Het parochiecentrum, waar
ook het centrale secretariaat van de parochie gevestigd is, heeft een
grondige opknapbeurt gekregen: er is geschilderd, vernieuwd en met
veel inzet gewerkt aan een frisse uitstraling. Ook is er een nieuwe
parochiezaal gerealiseerd, die de naam St. Jozefzaal heeft gekregen,
waar voortaan bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten kunnen
plaatsvinden. Ook heeft de administratie van de H. Calixtus Groen-
lo een nieuwe werkruimte gekregen in het parochiecentrum. Als pa-
rochie mogen we heel blij mee zijn met zo’n parochiecentrum, waar
we nog jaren mee vooruit kunnen.
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"Dankbaar voor wat was,
Hoopvol voor wat komt"

Open dag parochiecentrum
Zondag 25 januari

Graag nodigen wij u uit om ons parochiecentrum, na een periode
van intensieve werkzaamheden te bekijken op zondag 25 januari na
de eucharistieviering van 9.30 uur in de basiliek. We hopen velen
van u die zondagmorgen te mogen ontmoeten.

Dank aan twee waardevolle bestuursleden

Bij het afsluiten van dit jaar willen we als bestuur graag onze be-
stuursleden Betsy Hummelink en Vincent Stapelbroek bedanken, die
zich met grote toewijding hebben ingezet voor onze parochie.

Met hun kennis, betrokkenheid én geweldige inzet hebben zij vele
jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het reilen en zeilen in
ons bestuur. Geen taak was hen te veel - altijd bereid om bij te sprin-
gen, mee te denken en verantwoordelijkheid te dragen.

We zijn hen dankbaar voor de vele uren, die zij met hart en ziel aan
het bestuur en de parochie hebben besteed.

Namens het hele bestuur én de parochiegemeenschap: hartelijk dank
voor alles wat jullie hebben gedaan en betekend.

Het parochiebestuur wil ook graag het pastorale team en de vele
vrijwilligers in onze geloofsgemeenschappen, die zich op allerlei ma-
nieren inzetten voor onze parochie bedanken voor het afgelopen jaar.
Het bestuur blijft zich ook het komende jaar inzetten voor onze le-
vende parochie en met uw stéun en betrokkenheid gaan we met
nieuwe energie het nielwe jaar in.-

Gezegénde Kerstdagen gewensf en alle goeds voor 2026

-20{25-

Jos Rosendaal
Vice-voorzitter

~

Lourdes bedevaart april 2026

Op donderdag 30 oktober hebben we een
informatiebijeenkomst gehouden voor de be-
devaart naar Lourdes. Daar waren 28 paro-
chianen aanwezig, een prachtige opkomst
en zeker wanneer ik besef dat iedereen graag
mee wil. We hebben plek voor 40 parochia-
nen, dus mocht u ook denken dat lijkt me
een mooie kans om Lourdes (nog) eens te
bezoeken meldt u zich dan bij mij, dan gaan
we er in april een mooie reis van maken.
Namens het pastoraal team zal pastoor De
Jong meegaan.

Aantal details:

e De bedevaart is van 25 april t/m 2 mei

e We reizen per TGV, de kosten zijn €1095,-

p.p. (0.b.v. 2 persoonskamer)

e Voor kinderen en jeugdigen tot 25 jaar is
er een speciaal tarief. Neem hiervoor con-
tact met mij op

¢ Dit mag ook wanneer de reissom te hoog
is, maar u wel graag mee zou willen. We
willen namelijk iedereen de kans geven om
mee te gaan

Mochten er nog vragen zijn, laat het dan we-

ten!

Hartelijke groet,

Rianne van Boxtel

Parochie codrdinator Lourdeswerk
T: 06-18331159

E: lourdeswerk@paulus-ludger.nl
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DIACONIE

Sint Maartensprijs 2025

Op maandagavond 10 november, vooraf-
gaand aan de feestdag van Sint Maarten is
de Sint Maartensprijs 2025 uitgereikt aan de
vrijwilligers van het Parochiekamp/zomer-
kamp Aalten.

De werkgroep Diaconie in de Parochie reikt
al een jaar of tien rond de feestdag van Sint
Maarten (11 november) een prijs uit aan een
persoon of een groep die zich in dat jaar bij-
zonder hebben ingezet op diaconaal gebied.
Dit jaar is de prijs gegaan naar de vrijwilligers
die voor de locatie Aalten elk jaar een paro-
chiekamp organiseren voor leerlingen van
groep 8. Deze zomer hebben zo'n 25 kinde-
ren deelgenomen aan een vakantieweek in
Gaanderen. Door de belangeloze inzet van
vrijwilligers is het weer een prachtige week
geworden met veel activiteiten.

Sint Maarten deelde voor de stadspoorten
van Tours zijn mantel met een arme bedelaar
en werd daarmee de patroon voor de diaco-
nie. De Aaltense vrijwilligers delen een week

van hun zomervakantie om
kinderen een onvergetelij-
ke week te bezorgen. Door
hun inzet in tijd, aandacht
en zorg voor kinderen
krijgt diaconie vorm op
een mooie manier.

De werkgroep Diaconie in
de Parochie heeft deze in-
zet willen waarderen met
de Sint Maartensprijs
2025. Met deze prijs wil
de werkgroep de veelal
jonge vrijwilligers danken
voor hun inzet en stimule-
ren om dit mooie werk nog
lang voort te zetten.
Namens de parochie HH
Paulus en Ludger willen we
de vrijwilligers feliciteren met hun prijs en
hen nog veel succes wensen bij de activitei-
ten voor de komende jaren.

Midden op de foto: twee van de vrijwilligers uit Aalten.
Links en recht twee leden van de werkgroep Diaconie
in de parochie

Kerstactie kerken Berkelland

Bij het schrijven van dit artikel ligt de aan-
vraagperiode van de kerstpakkettenactie net
achter ons. De eerste twee weken van no-
vember konden cliénten van onze partners
Fijnder, de Voedselbank en de Stichting
Schuldhulp Op Maat een kerstpakket bij ons
aanvragen. Ook de VoorMekaar teams en
het team Hulp bij geldzaken in de gemeen-
te Berkelland vroegen bij ons kerstpakketten
aan voor cliénten die het financieel moeilijk
hebben.

Ons telefoonteam was in de aanvraagperio-
de elke werkdag bereikbaar tussen 16:00 en
18:30 uur. Ook kon via internet een kerst-
pakket worden aangevraagd. Die mogelijk-
heid is vorig jaar geintroduceerd (ter vervan-
ging van aanmelding via e-mail). Ruim 80%

van alle aanmeldingen komt via dit kanaal.
Na de aanmeldperiode vindt altijd nog een
controle plaats op dubbele of onjuiste aan-
vragen. Inwoners zijn soms cliént van meer-
dere partners en ontvangen dan meerdere
brieven. Dat laatste is vanwege privacyre-
gels helaas niet te voorkomen.

Dit jaar ontvangt elke aanvrager die zijn/haar
e-mailadres heeft achtergelaten van ons drie
keer een persoonlijke e-mail: in november
een bevestiging van de aanvraag en in de-
cember twee e-mails als reminder voor het
ophalen (de 1e enkele dagen van tevoren en
de 2e op de afhaaldag zelf). Aanvragers waar-
van alleen een telefoonnummer bekend is,
worden op de afhaalavond gebeld als het
pakket niet is opgehaald. We hopen dat op

deze manier zoveel mogelijk pakketten bij de
aanvragers terecht komen.

Dit jaar zijn er 485 pakketten aangevraagd:
249 gezinspakketten en 236 pakketten voor
alleenstaanden. Een lichte daling t.o.v. 2024
toen 510 pakketten werden aangevraagd.
Nu het aantal pakketten bekend is, is ook
duidelijk wat de totale kosten zijn: € 24.000,-.

Naast bijdragen van fondsen en diaconieén
zijn de bijdragen van particulieren en bedrij-
ven onmisbaar voor een succesvolle Kerst-
actie 2025.

Helpt u ons met een financiéle bijdrage op
IBAN NL24 RABO 0135 6533 47 t.n.v. Stich-
ting Kerstactie Kerken Berkelland? Voor een
bijdrage kunt u ook
de QR-code scan-
nen.

Uw bijdrage zorgt
voor een lichtpuntje
bij de inwoners van
Berkelland die het
financieel moeilijk
hebben. Bij voor-
baat dank!

Met vriendelijke groet,
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
www.kerstactieberkelland.nl
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Tekst en foto's:
Pastoor H.A.M. de Jong
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Muurschildering "Opdracht
van de Heer in de tempel" in
de OLV Tenhemelopnemingkerk in
Beltrum

Op 2 februari, veertig dagen na
Kerstmis, vieren we het Feest van

, de Opdracht van de Heer in de Tem-

7 pel. Dit feest kennen we beter als “Maria

=1 Lichtmis”. Maria en Jozef brengen de pasge-

boren Jezus naar de tempel om Hem aan God op

te dragen. Ze voldeden hiermee aan een bepaling in

de Wet van Mozes, dat de eerste jongen, veertig dagen na

zijn geboorte naar de tempel van Jeruzalem moest worden ge-

bracht. Dit gebruik had te maken met de uittocht van het volk

Israél uit het slavenhuis van Egypte. Het kind werd uit dank-

baarheid symbolisch aan God teruggegeven. Dit relaas is op-
getekend in het Lucasevangelie (2, 22-40).

In verwachting zijn

“Het zijn allemaal grijze hoofden in de kerk,
het is een aflopende zaak”, zo zei iemand
eens tegen mij. Ik werd niet blij van deze uit-
spraak. Bovendien vind ik dat het ook best
meevalt. De Kerk in ons land krimpt, toch
zien we ook jonge mensen die zich melden
en gezinnen die aansluiten. Maria en Jozef
brengen de kleine Jezus naar de tempel en
ontmoeten daar twee oude mensen, Sime-
on en Hanna. Ouderen worden vaak stil bij
het zien van een kind. Ze zijn ontroerd wan-
neer ze een pasgeboren kind zien met diens
ouders. Maar misschien wel helemaal wan-
neer dat nieuwe leven in hun armen wordt
gelegd. Alle aandacht gaat uit naar het prille
leven. Er is alle reden om blij te zijn bij de ge-
boorte van een kind, ook al ken je zorgen om
de toekomst. Ook al vraag je je af, in wat voor
wereld is dit kind gekomen? Wat zal het nog
meemaken? Hoe ziet zijn of haar toekomst
eruit? Voor de oude Simeon staat vast dat
met dit kind de langverwachte Redder is ge-
komen. In die tijd leefde men in de verwach-
ting dat de Messias zou komen, Hij die licht
in de duisternis zou brengen. Die verwach-
ting is doorgegeven van generatie op gene-

ratie. Mensen hebben vanuit dit geloof ge-
leefd zonder de vervulling te zien.

Hoop en geloof

Wat is dat toch, dat gelovige mensen altijd
uitzien naar iets dat je nog niet helemaal kunt
zien? Waarom zijn gelovige mensen altijd vol
hoop? Waar halen gelovigen de kracht van-
daan om door te gaan? Wij hebben lege han-
den. We hebben alleen het geloof in de kracht
van Gods liefde en trouw. God doet wat Hij
heeft beloofd. Door dat geloof staan we als
het ware op de uitkijk naar wat komen gaat.
Daardoor stralen gelovige mensen iets bij-
zonders uit en kunnen zij een baken van hoop
voor hun omgeving zijn. ‘Pelgrims van Hoop’
is niet alleen een actueel thema voor het
voorbije Jubeljaar 2025. Wij mogen verwij-
zen naar het Licht dat komt. Het Licht dat Je-
zus zelf is. Wij zijn dat Licht niet zelf maar
mogen het weerspiegelen door onze levens-
houding en onze vreugde. Misschien denkt
u nu: ‘Nou, dat is wel erg positief gesteld. lk
zie die hoop niet dagen. lk ervaar dat ook
niet zo, dat ik een ‘Pelgrim van Hoop'’ zou zijn
voor mijn omgeving’. Misschien dat u zich
dan op kunt trekken aan het feest van de Op-
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Opdracht van de Heer in de Tempel

dracht van de Heer in de Tempel. Met dit
feest drukken we uit dat Jezus het Licht in
ons leven is. Het Licht dat voor alle volkeren
(heidenen) straalt. Deze woorden sprak de
oude Simeon uit toen het Kind in zijn armen
werd gelegd. Jezus is het Licht voor alle vol-
keren en Maria, zijn Moeder, is de eerste
draagster van dit goddelijke licht.

Lichtpuntjes op weg

Dit geloof wordt ook in de viering van dit
feest uitgedrukt door de kaarsen te zegenen
en met brandende kaarsen door de kerk te
trekken. Jezus doet zijn intrede in de tempel
van Jeruzalem maar ook in ons leven. Wij
gaan met onze lichtjes op weg omdat wij ge-
loven dat de Heer zé&If in ons het licht heeft
ontstoken.

Kaarsen en lichtjes ontsteken we op allerlei
momenten en niet alleen in de kerk. Bijvoor-
beeld als we denken aan iemand die het moei-
lijk heeft. Anderen branden thuis elke dag
een lichtje bij de foto van een overleden dier-
bare. Mensen die voor een beslissing staan
of gewoon dankbaar komen naar de kerk om
een kaarsje op te steken. In alle gevallen ont-
steken mensen licht als een teken dat zij van-
uit het licht van het geloof willen leven. Dat
er méér is. Met dat ene lichtje zeggen we ei-
genlijk: “Heer, ik leg het in uw armen neer.”
Door dat kaarsje kijken we uit naar de Heer
die licht brengt in de duisternis. Ook worden
we ons bewust van onze opdracht om zelf
lichtpunten te zijn, die naar Hem verwijzen.
Lichtpuntjes in de wereld waarin we leven
en samenleven.

Levenservaring

Weet u wie zulke lichtpuntjes zijn? Dat zijn
onze ouderen. Het zijn zeker niet alleen de
kinderen en jongeren en gezinnen die de kerk
weten te vinden. Laten ouderen niet denken:
“Ach, ik heb mijn tijd gehad. Wat kan ik nog
betekenen?” Ouderen zijn belangrijk. Ja, soms
krijg ik te horen: “Het zijn allemaal grijze hoof-
den in de kerk, het is een aflopende zaak”.
Het merendeel van onze vaste kerkgangers
is ouder. Ouderen brengen veel levenserva-
ring en kennis mee. Ze hebben heel wat op-
gebouwd. Vaak hebben ze moeilijke situaties
meegemaakt en toch hun vertrouwen in de

toekomst behouden. Laten de ouderen, met
name hen die hun kinderen op afstand zien
staan van de kerk, het niet opgeven om hun
geloof te laten zien, door te geven en er over
te spreken. Niet om er ruzie over te maken,
maar wel om het goede voorbeeld te geven.

Kijken naar elkaar

Soms hoor ik jonge mensen spreken over het
geloof van hun oma en opa. Dat geloof is
voor hen voorbeeld en inspiratie. Bij het feest
van de Opdracht van de Heer kijken we naar
de oude Simeon en Hanna. Laten ook wij de
verwachting koesteren en niet opgeven te
blijven geloven in de toekomst. Op veel jon-
ge mensen ligt in onze tijd de druk van over-
belasting en overvraging. Daardoor is de weg
naar stilte, gebed en de kerkgang bij velen
op afstand gekomen, hoewel diep in hun har-
ten het verlangen ernaar aanwezig is.

Jonge mensen kijken naar ouderen. Oude-
ren kijken naar jongeren. Wij mogen onze
opdracht als christenen zien en een aanspo-
ring zijn om het licht van het geloof te delen.
Veertig dagen na de viering van de geboor-
te van onze Heer. Op zondag 1 februari zul-
len we op ANKER-zondag aandacht geven
aan dit feest. Het jaar 2026 is dan één maand
jong. We ontmoeten de Heer in de tempel
en vieren, oud én jong, dat wij als lichtdra-
gers mogen gaan, Hem tegemoet.

Foto pixabay.com
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Tekst: Herman Heuwer
Foto's: Gerrit te Vaarwerk

rugreis.
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De auteur van
onderstaande im-
pressie, wil u op
voorhand alvast ver-
klappen dat hij, samen met
zijn vrouw, heel gelukkig en
voldaan is omdat hij met de hier-

onder genoemde pelgrimsgroep naar
- Lourdes is geweest.

Met voldoende stops onderweg, overnachtin-
gen en een luxe bus was het een fijne heen- en te-

Aankomend in Lourdes komt er als het ware een gelukkig gevoel over

je heen.

Je ziet hier pelgrims van over de hele wereld, gezond en ziek, de zie-
ken -op welke wijze dan ook- met hun fijne begeleiders.
Wat ook opvalt zijn de vele actieve jongeren, fantastisch.

In Lourdes maak je echt fijne, gelukkige en ontroerende momenten mee.
Er zijn voldoende watertappunten om te drinken dan wel om het wa-
ter uit de bron mee te nemen. Dit geeft je ook thuis een vredig gevoel.
De voorbereiding op deze reis was niet echt speciaal. Wij hadden
ons op tijd opgegeven en zagen het meer als een vakantie excursie-
reis (was prima).

Enkele weken voor aanvang van de reis hadden wij een kennisma-
kingsavond die uitliep op een gezellige informatieavond.

Deze bedevaart was voor ons een verrijking, wij hadden het niet wil-

len missen.

Enkele trefwoorden: indrukwekkend, ontroerend, fantastisch.

Een impressie van de negendaagse
busreis

Het was nu een parochiebedevaart, waar het
in voorgaande jaren een bisdombedevaart was.

Maandagmorgen 15 september vertrokken
we om 07:00 uur vanaf de Calixtusbasiliek
in Groenlo, richting Frankrijk.

Naast de pelgrimsgroep uit Groenlo e.o. (37
personen) reisden ook 15 pelgrims van de
Almelose Lourdesgroep mee.

Deze laatste groep bestond uit vrijwilligers
die in Lourdes de minderbedeelde pelgrims
begeleiden; en neem van mij aan: zij verrich-
ten daar bijzonder goed en waardevol werk,
bovendien zorgden zij tijdens de reis uitste-

kend voor ons met drankjes en kleine atten-
ties, onder het motto: u vraagt, wij bezorgen.
De bus was op enkele lege plaatsen na vol-
ledig bezet, met een gezellige groep pelgrims
of -zo u wilt- bedevaartgangers.

Ook pastoor De Jong reisde met ons mee.
Hij was niet alleen een plezierige reisgenoot,
maar ging ons op gepaste momenten voor in
lied en gebed.

Reisleider Peter Oude Lansink ging ons zo
nodig voor, ook bij de mooie Lourdesrond-
leiding.

Fotograaf Gerrit te Vaarwerk heeft alles di-
gitaal vastgelegd met fantastische foto’s. We
waren ook gezegend met een fantastische
chauffeuse, genaamd Sandra.
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Verslag bedevaart Lourdes
15 t/m 23 september 2025

Met ons driesterren Hotel d’ Irlande hadden
wij het ook getroffen: gastvrij, een goede
keuken en op loopafstand van het Heiligdom
van Lourdes, circa 90 meter van de toegangs-
poort.

De reis ging niet rechtstreeks naar Lourdes,
maar met een extra tussenstop naar Lisieux:
na Lourdes de grootste bedevaartsplaats in
Frankrijk.

Lisieux is bekend vanwege de heilige There-
sia van het Kind Jezus, geboren in 1873 te
Alencon als Therese Martin.

Dinsdag 16 september ‘s Ochtends woon-
den wij de Heilige Mis bij, gevolgd door een
rondleiding in het klooster van Lisieux.

In de schrijn bevinden zich onderin de relie-
ken van de heilige Theresia en bovenin een
wassen beeld van haar dat haar voorstelt op
haar sterfbed.

Zowel Theresia als haar ouders zijn heilig ver-
klaard.

Na de rondleiding bezochten wij de basiliek
van de heilige Theresia, een van de mooiste
gebouwen van Lisieux en absoluut een be-
zoek waard.

Van Lisieux ging de reis verder naar Niort
voor de overnachting.

Woensdag 17 september vertrokken wij van-
uit Niort naar Lourdes waar we in de voor-
middag, onder het zingen van het Lourdes-
lied, de stad binnenreden.

We werden hartelijk ontvangen door de ei-
genaresse van ‘ons’ hotel. Later in de middag
vond, in de linkerzijde van de Bernadette-
kerk, de eucharistieviering plaats ter opening
van de bedevaart.

Mgr. Woorts leidde als bisschop de Neder-
landse bedevaart met - alle parochiegroepen
bij elkaar - zo'n 550 pelgrims. Het was een
prachtige dag met stralend mooi weer.

Donderdag 18 september vierden wij op-
nieuw de eucharistie, ditmaal in de rechter-
zijde van de Bernadettekerk. In de namiddag
maakten we de passage langs de grot van
Massabielle waar we met ontroering de voch-
tige grotwanden aanraakten. Aansluitend
was de viering van barmhartigheid in de Ro-
zenkransbasiliek. Ook deze dag werden we
gezegend met prachtig weer.

Vrijdag 19 september vond 's morgens de
eucharistieviering plaats aan de Grot. Aan-
sluitend genoten we samen van een kop koffie
bij het accueil, het verzorgingshuis voor zie-

ken en gehandicapten.
In de middag liepen en baden wij gezamen-
lijk de Kruisweg, voorgegaan door onze pas-
toor. Wederom een dag vol zon en bezinning.

Zaterdag 20 september was een keuzedag
met diverse excursies. Populaire bestemmin-
gen waren de Pont d’ Espagne en Gavarnie
in de Pyreneeen, of een wandeling van circa
vier kilometer naar Bartres, waar de boerde-
rij staat waarin Bernadette heeft gewoond.
's Avonds vond de indrukwekkende lichtpro-
cessie plaats. Vanaf 21:00 uur trokken dui-
zenden pelgrims, voorzien van met branden-
de kaarsen verlichte lampions, voor de
processie. De rolstoelers met hun begelei-
ders gingen voorop. Van begin tot eind werd
gebeden en gezongen en telkens bij het Ave
Maria werden de kaarsen en lampions gehe-
ven, een ontroerend en onvergetelijk schouw-
spel.

Zondag 21 september woonden wij de in-
ternationale eucharistieviering bij in de Pius
X basiliek, ook wel de ‘ondergrondse’ kerk.
Het was indrukwekkend om samen met dui-
zenden pelgrims- ziek en gezond, jong en
oud- uit de hele wereld de H. Mis te vieren,
ook samen met enkele bisschoppen, honder-
den priesters en vele diakens. In de middag
was er een woorddienst met aansluitend de
handoplegging. 's Avonds kwamen wij
bijeen met onze pastoor voor een
moment van samenzijn en de
zegening van de devotio-
nalia.

Maandag 22 september vertrokken wij weer,
na een vroeg ontbijt, naar Nevers voor een
bezoek aan het klooster Saint Gildard met
de kapel waar de heilige Bernadette Soubi-
rous in een glazen schrijn ligt opgebaard. Hier
hadden wij een H. Mis en aansluitend het di-
ner in het klooster. Hierna gingen wij door
naar het Mercurehotel voor onze laatste over-
nachting op deze bedevaart.

Dinsdag 23 september vormde de afsluiting
van onze bedevaart. Na het ontbijt en in de
middag een warme lunch vertrokken wij naar
waar wij waren begonnen: de Calixtusbasi-
liek te Groenlo. Na ons afgezet te hebben
ging de bus door naar Almelo.

Tijdens deze reis ging pastoor De Jong ons
voor in gebed en lied, een mooie afronding
van een indrukwekkende en bezielende be-
devaart.

Tot slot een woord van dank aan pastoor De
Jong voor deze bijzondere en fijne Lourdes-
bedevaartreis. En dank aan Rianne van Box-
tel voor de voorbereiding en codrdinatie.
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Van links
naar rechts:
Roel Reijers,
- Esthefany Siccha,
Jolande Veldhuis, Jesse
Rutgers, Jeroen Verschoor

Op een mooie zo-
meravond in juli wan-
delden mijn vrouw en ik
door Maastricht. We kwa-
men langs een prachtige kerk
en hoorden mensen zingen. Zacht-
jes gingen we naar binnen en schoven
in een van de achterste banken. De H. Mis
was net begonnen. De kerk was redelijk gevuld.
‘Wat zitten er veel jonge mensen in de kerk’, fluisterde
mijn vrouw. ‘Dat klopt’, antwoordde ik, ‘vandaag horen we als
zestigplussers echt bij de oudste kerkbezoekers. Da's ook wel
een keertje fijn.’

Ja, onze katholieke kerk krimpt. Toch zijn er, gemeente van de Vergadering van Gelovi-

vooral in de grotere steden, weer mensen gen. Toch voelde ik me daar niet meer thuis.
die de weg naar de Kerk vinden of terugvin-  Lang ben ik heel zoekend geweest. Het ge-
den. Momenteel zijn er steeds meer jonge loof ben ik kwijt geweest door persoonlijke
mensen die er bewust voor kiezen om ka- omstandigheden. Dus ging ik zoeken naar

tholiek te worden. In onze parochie zien we  vastigheid. Ik ging op zoek naar de weg. Toch
ook met enige regelmaat volwassenen die ben ik in die tijd maar weer eens naar de Ver-
zich op willen laten nemen in onze Kerk. De-  gadering van Gelovigen gegaan en heb ik bij-
ze mensen worden begeleid door het pasto-  belstudies gedaan. Ik nam de stap om me te

Tekst: Vincent Stapelbroek raal team. Wie al gedoopt is in een christe- laten dopen. Christus is heel belangrijk. Er
lijke kerk, hoeft niet nogmaals gedoopt te zijn zoveel smaken binnen het protestantis-
worden. De opname gebeurt dan door het me. De Evangelische Kerk was te zweverig.
ontvangen van het Vormsel en de Heilige De Vergadering is heel streng. Alles wordt

Communie. Na het ontvangen van de sacra-  vanuit Het Boek bepaald. Uiteindelijk heb ik
menten hoort men bij de Rooms-Katholieke  toch maar een nieuwe stap gezet en ben ik

Kerk. naar een H. Mis gegaan. Daar werd ik geraakt
In onze parochie worden de nieuwe kerktoe-  door de Eucharistie. Het is niet alleen maar
treders ook voorbereid op deze sacramen- een ritueel. Er gebeurt daadwerkelijk iets. De

ten. Na een zoektocht zijn deze mensen bij  katholieken hebben gelijk. *
onze kerk uitgekomen. Tijdens een aantal bij-
eenkomsten, onder leiding van het pastoraal ~ Jeroen: ‘Ik ben 46 en freelance email-bevei-
team, worden de mensen voorbereid op hun  liger. Van huisuit ben ik hervormd, maar ik
toetreding tot onze kerk. Als redactielid mocht  ben niet gelovig opgegroeid. Op school heb
ik een van die avonden bijwonen. Ik werd ge- ik wel goede godsdienstlessen gehad. Toch
troffen door de ontspannen en open sfeer miste ik iets. Ik stelde mezelf de vraag: “Wat
tijdens de geloofsgesprekken. brengt mensen bij God?” Dus heb ik een bij-
belstudie gevolgd. Toch had ik steeds meer
Wat is de beweegreden om katholiek  vraagtekens. Op een moment waarop ik zelf
te worden? niet lekker in mijn vel zat, ben ik samen met
Jesse: ‘ Ik ben 28 en heb natuurkunde gestu-  mijn moeder in de richting van de katholie-
deerd. Van huis uit zat ik in mijn jeugd bij de ke kerk gegaan. Dat was een goede kennis-
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In gesprek met nieuwe katholieken
'De katholieken hebben gelijk’

making. Die toeleiding gaf mij rust. De eu-
charistieviering voelde goed. De symboliek
erachter raakte me. Hier wil ik bijhoren en
hier wil ik meer van weten, dacht ik. Het is
de juiste keus. Je mag open praten en je bent
altijd welkom!

Jolande: ‘ Als baby ben ik gedoopt in de ge-
reformeerde kerk. De school heb ik op gods-
dienstgebied als streng ervaren. Vragen stel-
len werd niet gewaardeerd. Vader was
katholiek, moeder gereformeerd. Mijn vader
was vroeger wel betrokken bij de kerk, mijn
moeder niet. Na hun scheiding voelden mijn
ouders zich allebei in de steek gelaten door
de kerk. lk geloof wel en heb lang gezocht
binnen allerlei stromingen. Ik kon het niet
vinden. Dus toen ben ik zelf maar begonnen,
maar dat voelde heel eenzaam en alleen. Dus
ging ik eens naar de Evangelische Kerk. Het
was daar gezellig, maar de consistentie mis-
te door de afwisseling van voorgangers: veel
variatie, maar geen eenduidige lijn. Het was
zweverig. Na een hele omzwerving ontmoette
ik iemand die heel katholiek was. Toen ben
ik naar de katholieke kerk gegaan. Daar ben
ik wat achterin gaan zitten. Daar voelde ik
het hele totaalplaatje, vanaf de bel en de bin-
nenkomst van de priester. Hier gebeurt iets.
We doen iets samen. De Heilige Eucharistie,
dit is het! De Eucharistie is een hoogtepunt.
Hier komt alles samen: alle kanten van het
geloof!

Milan: Mijn hele leven ben ik op zoek ge-
weest naar zingeving en naar het doel van
mijn bestaan. Twee jaar geleden begon ik met
het lezen van de Bijbel. Dat gaf mij richting
en rust. Afgelopen jaar bezocht ik af en toe
de kerk. Dat voelde als thuiskomen. Ik geloof
dat ik nu mijn weg heb gevonden en wil graag
de volgende stappen zetten in het geloof.

Roel: ‘Mijn ouders zijn niet kerkgaand. Mijn
oma was heel katholiek. Ze vertelde veel ver-
halen uit de bijbel. Van jongs af aan heb ik
dat leuk gevonden. Die interesse is echter
verloren gegaan. Het vlammetje is weer gaan
branden, toen ik terugging naar Colombia.
Daar heb ik veel leeftijdsgenoten ontmoet
die naar de kerk gingen. Mijn leven heeft
toen meer richting gekregen. Sindien ben ik
meer bezig gegaan met mijn geloof. Met mijn
vriendin Esthefany wil ik verder. We willen
een katholiek gezin en onze kinderen gelo-
vig opvoeden.

Esthefany: ‘Ilk ben opgegroeid met de Zuid-
Amerikaanse katholieke kerk. Dat is een stren-
ge versie. De priester kwam op school. Je
durfde geen tegengas te geven. Dit moet je
doen, dat niet. Toen ging ik studeren in Ne-
derland. Meer ruimte: een groot verschil met
Zuid-Amerika. Ik wil echt het katholicisme
vanuit het hart. Ik wil een aantal zaken leren.
De Eucharistie is het mooiste moment. Ik wil
dat gewoon gaan voelen. lk wil een nieuwe
relatie met God en mijn geloof!

Pastoor De Jong: ‘Voor oudere mensen was
dat vroeger ook zo. Ze hebben de
kerk vaak ook als streng erva-
ren. Ze moesten de Cate- 4
chismus leren zonder te
overwegen wat de
Kerk leert. Na het
Tweede Vaticaan-
se Concilie
(1961-1965),
ging men meer
in gesprek
met de men-
sen. De Kerk
wil graag dat
we nadenken
over ons ge- &
loof! 0]

\

In hoeverre speelt het geloof nu al
eenrol in je leven?

Jesse: ‘Het komt wel elke dag langs: bidden,
de Kruisiging en de Opstanding, Dat gebeurt
elke dag, Dat is het leven. Zo ervaar ik dat.
We maken allemaal fouten. We zijn allemaal
zondig. De omstandigheden doen er niet zo
veel toe. Je ziet het grotere plaatje meer. De
wereld is goed zoals die is, anders was ie niet

)
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rechts Leroy Rensink

links Milan Poorthuis,
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Je-

roen: ‘Er zit
geloof in mij. Dat wil ik invulling geven. Zoe-
ken naar geloof. Dat zit iedere dag in me. Hoe
ervaar ik dingen? Als hetgeen om je heen
past bij wat je voelt, heb je rust. Er was lang
onrust. Dat heb ik zo ervaren. Nu valt alles
meer op zijn plek. Er zijn wel vragen. Het he-
le leven blijft een zoektocht. Er is een ant-
woord vanuit het geloof. Ik heb nu meer rust
gevonden!

Jolande: ‘Nu leer ik meer de woorden om er-
mee te gaan |k weet nu de woorden die ik

kan gebruiken. Het Onze Vader en Wees Ge-
groet wil ik samen bidden, ook met de kin-

deren. Ze leren dezelfde woorden. Door het
katholieke geloof heb ik meer vertrouwen en
rust gevonden. Vervelende dingen kan ik ge-

Catechumeen
Klinkt dat deftig of chique?
Klinkt dat uitnodigend?

Klinkt dat vreemd en onbekend?

Hoe dan ook, het betekent dat je op zoek
bent. Op zoek naar verdieping en naar bete-
kenisvol leven. Op zoek naar oorsprong en
doel en zin in je leven.

In de katholieke traditie noemen we mensen
die zoekende zijn ‘geloofsleerlingen’ en in fei-
te is iedere mens dat. Levenslang kunnen en
mogen we van Jezus en vanuit de rijkdom
verborgen in de Bijbelse verhalen leren en
wijzer worden.

Wij bieden jaarlijks zo'n mogelijkheid aan om
samen te zoeken en te ontdekken.

Het is een traject, een ontmoetingsplek waar-
langs nieuwe, (jong)volwassen mensen onze
kerk binnenkomen. Schoorvoetend, onzeker
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makkelijker dra-
gen. Je hoeft het
niet alleen te doen.
Ik kan naar iets te-
rugkeren door even
te bidden of een bijbel-
luisterding aanzetten.
Het voelt lichter!

Roel: ‘ Het geloof speelt elke dag
een rol Ik probeer me in te lezen.
Probeer alles te begrijpen. Het Ge-
loofsboek (geloofsboek dat gebruikt wordt
als leidraad bij de gesprekken, red.) heeft een
mooie structuur: we gaan er samen door-
heen. Zelf ben ik meer gaan nadenken over
het geloof, over leven en dood. Het geeft een
zekere berusting en vertrouwen. Er is liefde
voor jou als persoon. Dat besef maakt een
grote indruk op mij.

Esthefany: ‘Ik zie iets moois in de natuur. Ik
voel me een deel van het geheel. Ik ben dank-
baar. Moeilijke dagen? Er is iets dat mij vast-
houdt. Hij is ook daar voor mij!

Pastoor: ‘De H. Eucharistie is een actualisa-
tie. Wat toen was, is nu. Christus komt nu bij
ons binnen. Op het moment dat we het over
Jezus hebben, is Hij in ons midden. De sym-
bolen hebben we nodig. Daardoor krijgen we
het gevoel dat Hij er is. De verrezen Heer is
in ons midden!

of met een concreet doel, al dan niet gedoopt
als baby, al dan niet bekend of geheel blan-
co qua geloofskennis.

De weg naar het Doopsel voor volwassenen
en een opname in de katholieke kerk is niet
altijd even gekend, maar eenmaal aan het
voorbereidingstraject begonnen en samen
onderweg, ervaren begeleiders en geloofs-
leerlingen hoezeer samen op weg gaan een
zegen is en een verrijking is.

Christen worden kan je.
Christen worden kan je op elke leeftijd.

Denk je ook mee te willen doen? Of wens je
hierover meer informatie, neem dan gerust
contact op met het parochiesecretariaat. Zij
helpen je graag verder.

E: secretariaat@paulus-ludger.nl

T: 06 33 33 96 88
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Jolande: ‘De rituele handelingen maken het
concreet!

Je mag zijn zoals je bent

De nieuwe gelovigen halen kracht uit de ka-
tholieke gebeden en rituelen. De Eucharis-
tie wordt als een heel bijzonder moment er-
varen. Ook hebben ze veel vragen. En er is
ook ruimte voor twijfel.

Pastoor De Jong: ‘Twijfel is het begin van
een geloof. Jezus is ook naar de twijfelaar
Thomas gegaan. Twijfelen is niet erg. Dan
ben je er juist mee bezig. In ons geloof mag
je zijn, zoals je bent!

Dat is een geruststellende gedachte.

De groep wordt momenteel voorbereid door
pastoor De Jong en catechetisch assistente
Simone Meijerink.

Meer informatie over ‘Katholiek worden’?
Neem contact op met het pastorale team.
Kijk ook eens op de website www.credoka-
tholiek.nl

Noot van de redactie: Op dit moment oriénteren ze-
ven personen zich op het katholieke geloof in onze
parochie. Leroy Rensink neemt wel deel aan de
oriéntatie maar kon niet bij het interview aanwezig zijn.

Biechten voor Kerstmis

Elke vrijdag is er in Groenlo voor of na de
H. Mis van 9:00 uur biechtgelegenheid.

Voor Kerstmis zijn de extra momenten:

o zaterdag 20 december van 17:00 tot 18:00
uur in de H. Calixtusbasiliek in Groenlo;

e zondag 21 december van 10:00 tot 10:45
uur in de H. Bonifatiuskerk in Lichtenvoorde;

Pastoor De Jong is dan aanwezig. Buiten ge-
noemde tijden en voor een biecht of gesprek
elders kunt u contact met hem opnemen voor
het maken van een afspraak. Desgewenst
kunt u ook een andere priester benaderen.
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Huiszegening

Een traditioneel en goed gebruik

De gezegende kaartjes zijn er weer voor u.
Ze liggen samen met een ‘liturgieboekje’ voor
thuis achter in de kerken om mee te nemen.
U kunt eventueel een palmtakje gebruiken
om met wijwater door het huis te gaan.

Christus + Mansionem + Benedicat
20 C+M+B 26
Christus + Zegene + Dit Huis

Aswoensdag

Bekeert u en geloof in het Evangelie, de Blij-
de Boodschap

Woensdag 18 februari 2026 bent u van har-
te uitgenodigd om de Veertigdagentijd met
een Askruisje in te luiden. In de katholieke
traditie is dit een goed begin van de 40 da-
gen durende Vastentijd, die loopt tot en met
Stille Zaterdag, na Goede Vrijdag.

Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig
vasten- en bezinningsdagen, waarbij de zon-
dagen niet worden meegerekend.

Om 16.00 uur is in de basiliek in Groenlo een
speciale gezinsviering die voor iedereen toe-
gankelijk is. Welkom!

Andere tijden dopen

Met een mooi boeket namen we afscheid
van de leden van de Doopwerkgroep, als
dank voor hun jarenlange inzet en betrok-
kenheid. Een parochie kan niet zonder vrij-
willigers.

Daarom schenken we aandacht aan degenen
die afscheid nemen om hen te waarderen.

Tijden veranderen!

In relatie met de actualiteit zoeken we naar
nieuwe vormen voor dezelfde inhoud, nieu-
we verhalen, nieuwe wegen, nieuwe men-
sen, met dezelfde traditionele missie.

U kent wellicht nog de tijd dat uzelf of ande-
re pasgeborenen werden gedoopt bij voor-
keur nog op dezelfde dag dan de geboorte-
dag. Zonder aanwezigheid van de moeder
die nog in het kraambed lag, in het bijzijn van
de peter en de meter en verdere familie. De
rol van de peter en de meter bestond uit het
bijstaan van de ouders in de opvoedingsta-
ken die betrekking hadden op het geloof, in
de wijdverbreide christelijke traditie om je
(pete)kind een plaats te geven in de kerk en
op te voeden in de christelijke waarden.
Dopen op de dag van geboorte is allang geen

gebruik meer. Vaker horen we als ‘doopmo-
tivatie’ de ouders zeggen dat hun kindje la-
ter zelf mag kiezen wat hij/zij wil doen met
zijn/haar gedoopte leven. Ze mogen zelf kie-
zen. Er is veel veranderd in de geloofsopvoe-
ding de laatste 75 jaren. Maar hoe kun je kie-
zen voor iets dat je niet kent, dat niet is
voorgeleefd, voorgedaan en aangeleerd. Wan-
neer we niet spreken met een kind, leert het
ook geen taal. Zo is het ook met geloven. We
hebben een gelovige context en voorbeel-
den nodig.

Doop van Jezus in de rivier de Jordaan
Dopen vindt in
onze tijd vaker
plaats op latere
leeftijd en in een
kleiner gezelschap
;ﬂ dat de dopeling
omringt.
Wanneer ouders hun kinderen laten dopen
betekent dat zij ze toevertrouwen aan God
en de belofte uitgesproken wordt dat zij ze
bekend maken met het verhaal van Jezus.
Daarom vindt de voorbereiding op de Doop
tegenwoordig plaats op de Ankerzondagen,
de bijzondere zondagen, iedere eerste zon-
dag van de maand, waarbij we extra aandacht
hebben voor de jongste parochianen en hun
familie. Dat geldt ook voor jong volwasse-
nen of ouderen die een bewuste keuze ma-
ken om gedoopt te worden. Ook de commu-
nicanten hebben hun voorbereiding op deze
Ankerzondagen.
Het voordeel van de-
ze keuze is dat jonge
ouders meer integre-
ren in het parochiele- ©
ven, in het samen vie-
ren van de
eucharistie, elkaar le- =
ren kennen en andere
kerkgangers ontmoe-
ten.
Niet meer op een avond, in een doorgaans
vreemde omgeving van een pastorie, in hun
eentje of met een enkel ander ouderpaar,
maar gezamenlijk op de zondagochtend in
een levende en actieve parochie. Zo hopen
we mee te werken en te faciliteren dat het
leerling-zijn van Jezus laagdrempelig en ge-
moedelijk is. Zo willen we verbinden en on-
derling ontmoeten, ‘noaberschap’ in de pa-
rochie ‘verankeren’ op een vaste tijd en vaste
plaats.
Ankerzondagen zijn iedere eerste zondag van
de maand vanaf 09:30 uur in de basiliek in
Groenlo.
Via de website www.paulus-ludger.nl en/of
het parochiesecretariaat vindt u meer infor-
matie over de aanmelding van één van de sa-
cramenten.

MISSIONAIRE PAROCHIE

EHC

Gebedje

Grote God,

Als ik in de nacht omhoog kijk naar de hemel
dan zie ik duizenden lichtpuntjes

heel ver weg

en toch twinkelen ze ook voor mij.

Hoe langer ik kijk, de donkere hemel in,
hoe meer ik zie.

En ik heb geleerd,

wat ik zie is lang niet alles.

Er is nog veel meer in dit heelal.

Het maakt me stil.

Zo groot, zo veel, zo onbegrijpelijk.

Het maakt me dankbaar.

Wat hebben we veel gekregen van U.
Amen.

Start voorbereiding EHC

Tien kinderen gaan zich voorbereiden op die
bijzondere dag in hun leven op zondag 19
april 2026 wanneer ze voor de eerste keer
volledig deelnemen aan de eucharistie.

We gaan voor een gezellig, leerzaam en in-
spirerend traject met kinderen en hun ouders.

We nemen een wereldkoffertje mee, gevuld
met liefde en de H. Geest als Helper en Troos-
ter en Jezus als kompas.

Dit kompas wees ons
naar het oosten: het
gedeelte van de kerk
waar het Tabernakel
staat. Daar waar God
aanwezig is.



JEUGD

Kerkelijke traditie

Veel kerken houden een gebedsviering om het nieuwe
jaar te zegenen. Zo vragen we God om ons te helpen
in het jaar dat komt.
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Kerst &

Kerstmis

Het verhaal van Licht in de wereld

Kerstmis is het feest waarop we vieren dat Jezus
is geboren. In een kleine stal, bij het licht van
kaarsen, kwam Hij ter wereld als een teken van
liefde en hoop.

Voor veel mensen is kerst een tijd van gezelligheid,
samen eten en lichtjes in de boom. Maar het is
ook de tijd om stil te staan bij wat Jezus ons liet
zien:

o Liefde

« Vriendelijkheid

e Licht brengen in het donker

Zelfs een klein gebaar zoals een glimlach, een
kaartje, of iemand helpen, kan net zo warm zijn
als een kerstlichtje.
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Nig..-

- Al Uw

Oud en Nieuw selh ot O
uw;

Kerst lichtjes Speur-spel
Jezus is het Licht van de wereld. Kun jij alle lichtjes vinden die Hem vertegenwoordigen?
In de tekening zijn er 4 vuurtjes, kun jij ze allemaal vinden?




ROOSTER

WEEKENDVIERINGEN

Beltrum
za 13 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Groenlo

70 14 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 21 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 28 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

z0 14 dec, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 21 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 28 dec, 11:00u., Woord- en communie
Diaken T. ten Bruin

Neede
za 27 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
za 20 dec, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten
z0 4 jan, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. J. Droste

Beltrum

za 10 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 24 jan, 20:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 25 jan, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Groenlo
z0 4 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink
zo 11 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong
zo 18 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke
zo 25 jan, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 13 dec: Beltrum

z0 14 dec: Groenlo, Lichtenvoorde
za 20 dec: Zieuwent

zo 21 dec: Groenlo, Lichtenvoorde
za 27 dec: Neede

zo 28 dec: Groenlo, Lichtenvoorde

za 3 jan: Winterswijk
zo 4 jan: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde
za 10 jan: Beltrum

Harreveld
zo 25 jan, 9:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

z0 4 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 11 jan, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 18 jan, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde
zo 25 jan, 10:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Neede
za 24 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Rekken

zo 11 jan, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 25 jan, 10:30u., Oecumenisch
Werkgroep

Winterswijk

za 3 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 18 jan, 10:00u., Oecumenisch
Werkgroep

za 31 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
za 17 jan, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten
zo 1 feb, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Beltrum

za 7 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

zo 22 feb, 10:30u., Woord- en communie
Werkgroep

Bredevoort
zo 1 feb, 10:00u., Oecumenisch
C. Navis en J. Wessels

zo 11 jan: Groenlo, Lichtenvoorde, Rekken
za 17 jan: Zieuwent

zo 18 jan: Groenlo, Lichtenvoorde, Winterswijk
za 24 jan: Beltrum, Neede

zo 25 jan: Beltrum, Groenlo, Harreveld,
Lievelde, Rekken

za 31 jan: Winterswijk

zo 1 feb: Aaalten, Bredevoort, Groenlo,
Lichtenvoorde
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Groenlo

zo 1 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink

zo 8 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

za 14 feb, 17:30u., Woord- en gebed
Pastoor H. de Jong, Carnavalsviering

zo 15 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 22 feb, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lichtenvoorde

zo 1 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

zo 8 feb, 11:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

zo 15 feb, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Neede
za 21 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Rekken
z0 22 feb, 10:30u., Woord- en gebed
Werkgroep

Winterswijk
za 28 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Zieuwent
za 14 feb, 19:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

Aalten
zo 1 mrt, 9:30u., Woord- en gebed
Dhr. H. de Graaf

Groenlo

zo 1 mrt, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong en pastoraal werkster
C. Roetgerink

Lichtenvoorde
zo 1 mrt, 11:00u., Eucharistie
Pastor J. Baneke

za 7 feb: Beltrum

zo 8 feb: Groenlo, Lichtenvoorde

za 14 feb: Groenlo, Zieuwent

zo 15 feb: Groenlo, Lichtenvoorde
za 21 feb: Neede

zo 22 feb: Beltrum, Groenlo, Rekken
za 28 feb: Winterswijk

zo 1 mrt: Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde

Zie voor actuele gegevens over de vieringen onze website www.paulus-ludger.nl
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ROOSTER
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“Wo 24 dec, 18:30u., Woord- en geb
Werkgroep

do 25 dec, 9:30u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong

vr 26 dec, 10:30u.,

Werkgroep

A ‘,ﬁ'redevoort

tﬁ/ ﬁ dt{

25 dec, 10:00u., Oecumenisch
Mw. I. Verwaaijen en A. Wattel

ibergen
wo 24 dec, 19:30u., Woord- en communie
Pastoraal werkster C. Roetgerink

" 480 31 dec, 9:30u., Eucharistie
\ hf Pastoor H. de Jong

yr. ‘Groenlo
,&»ﬁfﬁyo 24 dec, 17:00u., Woord- en communie

)

&

Pastoraal werkster C. Roetgerink
wo 24 dec, 20:00u., Eucharistie
s@Pastoor H. de Jong
& Jdo 25 dec, 9:30u., Eucharistie
. Pastor J. Baneke
_vr 26 dec, 9:30u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Aalten

ledere donderdag om 9:00 uur is er een och-
tendgebed in de Oude Helenakerk, uitgezon-
derd 25 december en 1 januari.

Beltrum

Op woensdag 4 februari is er om 9:30 uur
een Eucharistieviering met ziekenzalving in
de Hassinkhof.

Eibergen

Op donderdag 5 februari is er om 9:30 uur
een Eucharistieviering in de H. Mattheuskerk.
Op woensdag 25 februari is er om 18:30 uur
een oecumenische viering met S. Nagelmaeker.

Groenlo

In de H. Calixtuskerk is wekelijks op dinsdag
om 92:00 uur een ochtendviering, uitgezon-
derd 6 januari, met om 8:30 uur het bidden
van de rozenkrans.

ledere vrijdag is er om 9:00 uur een eucha-
ristieviering met om 8:30 uur de aanbidding

Neede
Donderdag 18 december om 14:00 uur Eucha-
ristieviering met pastoor H. de Jong.

Harreveld
Vrijdag 13 februari om 19:00 uur carnavals-
viering.

"’,ﬁ) 1 jan, 10:00u., Eucharistie

'."
+

Pastoor H. de Jong

;Es ,i p
? +
Harreveld

wo 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Lichtenvoorde

wo 24 dec, 20:00u., Eucharistie
Pastor H. Scheve

do 25 dec, 11:00u., Eucharistie
Pastoor H. de Jong

Lievelde
wo 24 dec, 18:00u., Woord- en gebed
Werkgroep

Mariénvelde
wo 24 dec, 17:30u., Woord- en communie
Mw. A. Janssen

Meddo
wo 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Lidy Wolters en Ida Beekman

WEEKVIERINGEN

van het Allerheiligste uitgezonderd 26 de-
cember en 9 januari.

Op woensdag 10 december, 14 en 28 janu-
ari en 11 en 25 februari is er om 19:00 uur
een Taizé-vredesgebed in de H. Calixtusba-
siliek in Groenlo.

Lichtenvoorde

De Kerstviering van Careaz is dinsdag 23
december om 16:00 uur. Voorgangers in deze
viering zijn Kasper van Helden en Sjoukje de
Boer. Viering donderdag 5 februari om 10:45
uur, thema het wordt weer licht. Voorganger
Brigitte Caminada.

Gebedsgroep: op woensdag 10 december en
25 februari om 14:00 uur een Eucharistie-
viering met pastoor H. de Jong.

Neede

Op dinsdag 9 december, 13 januari en 10 fe-
bruari om 9:00 uur een Eucharistieviering
met pastoor H. de Jong.

=

e

eede -l "@
wo 24 dec, 20:00u., Eucharistie ".-‘_,_
Pastor J. Baneke
wo 31 dec, 10:00u., Woord- en communie
Werkgroep

Tl

Rekken
wo 24 dec, 19:00u., Woord- en gebed
Werkgroep 5 &
(5L T
Winterswijk
wo 24 dec, 22:00u., Eucharistie

Pastoor H. de Jong 4
wo 31 dec, 9:30u., Woord- en communle

Dhr. B. Stevens =8

13

Zieuwent P
wo 24 dec, 18:00u., Eucharistie Sl

Pastoor H. de Jong N
do 25 dec, 10:00u., P

Werkgroep L
wo 31 dec, 19:00u., Woord- en commu@
Werkgroep

Rietmolen

Op donderdag 18 december, 15 januari en
19 februari om 9:00 uur een Eucharistievie-
ring met pastoor H. de Jong.

Op woensdag 7 januari en 4 februari om 9:00
uur een gebedsdienst.

Winterswijk

In de H. Jacobuskerk vindt wekelijks op
woensdag om 9:30 uur een ochtendviering
plaats in de kapel, uitgezonderd 24 en 31 de-
cember.

In de H. Jacobuskerk wordt iedere donder-
dag om 14:30 uur de rozenkrans gebeden,
uitgezonderd 25 december en 1 januari.

Zieuwent

In de Werenfriduskerk is op woensdag 10
december, 7 en 21 januari en 4 en 18 febru-
ari om 9:30 uur een woord- en communie-
viering in de kerk, voorganger meuvr.

M. Beerten.

OVERIGE VIERINGEN

Aswoensdag, 18 februari
Aalten, 19:00 uur, Woord- en gebedviering
met dhr. J. Droste.

Groenlo, 16:00 uur Kinderviering, Woord-
en gebedviering met pastoor H de Jong en
pastoraal werkster C. Roetgerink.

Groenlo, 19:00 uur Eucharistie-
viering met pastoor H. de _
Jong. :

Lichtenvoorde, 10:00 uur,
Eucharistieviering met pastor
H. Scheve.



LOCATIES

Aalten - H. Helena

Postadres: Ludgerstraat 64, 7121 EM Aalten

T: 06-129 322 10, dagelijks bereikbaar

E: aalten@paulus-ludger.nl

Bank: NL63 RABO 0300 2166 37 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger Aalten
Secretariaat: vrijdag 9:30 - 10:30 uur, Ludgerstraat 64

Contact beheercommissie: Frans Stoltenborg

Beltrum - OLV Tenhemelopneming

Kerkadres: Mariaplein 2, 7156 MG Beltrum
Postadres: Achterom 2, 7156 ME Beltrum

T:0544-48 21 11

E: beltrum@paulus-ludger.nl

Bank: NL13 RABO 0105 5020 65

Secretariaat: elke donderdag van 10:30 - 11:30 uur en
één keer in de vier weken op de maandagavond
Contact beheercommissie: Harry Geverinck

Bredevoort - H. Hart en H. Georgius

Bredevoort heeft geen eigen r.-k. kerkgebouw meer. Men kerkt in
de protestants-christelijke Sint Joriskerk, Markt 1.

E: bredevoort@paulus-ludger.nl

Bank: NL58 RABO 0310 5009 58 t.n.v. r.-k. HH Paulus en Ludger
Bredevoort.

Contact beheercommissie: Jos Wessels 06-20358315

Eibergen - H. Mattheus

Grotestraat 88, 7151 BE Eibergen

T: 0545-47 13 54

E: eibergen@paulus-ludger.nl

Bank: NL94 RABO 0113 6011 74 t.n.v. H. Mattheus Eibergen
Secretariaat: zaterdag 11:00 - 12:00 uur

Contact beheercommissie: Wilhelmien Fels de Vrught

Groenlo - H. Calixtus

Kerkadres: Kerkstraat 8, 7141 BA Groenlo
Postadres: Nieuwstad 12, 7141 BD Groenlo
T: 06 - 44 54 05 55

E: groenlo@paulus-ludger.nl

Bank: NL96 RABO 011.73.06.150
Secretariaat: dinsdag 9:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Grea Wolters

Harreveld - H. Agatha

Kerkstraat 38, 7135 JM Harreveld

E: harreveld@paulus-ludger.nl

Bank: NL91 RABO 0325 4051 90

Contact beheercommissie: Vincent Bokkers
Openingstijden kerk: alle dagen 9.30 uur tot 17.00 uur

Lichtenvoorde - H. Bonifatius - H. Ludgerus
Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde
T:0544-37 13 66

E: lichtenvoorde@paulus-ludger.nl

Bank: NL62 RABO 0336 1153 85

Secretariaat: donderdag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Freek Verheijen

Lievelde - Christus Koning

Koningsplein 2, 7137 MD Lievelde

E: lievelde@paulus-ludger.nl

Contact beheercommissie: Agnes Onstenk
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Mariénvelde - O.L. Vrouw van Lourdes

Waalderweg 3, 7263 RX Mariénvelde

T:0544-35 12 30

E: marienvelde@paulus-ludger.nl

Bank: NL74 RABO 0160 0026 48

Spreekuur beheercommissie: maandag 10:00 - 11:30 uur
Contact beheercommissie: Jan Berendsen

Meddo - H. Johannes de Doper

E: meddo@paulus-ludger.nl

Bank: NL92 RABO 0132 3032 26

Contactpersoon: Henriétte Zieverink-Schutteman T: 06 - 11 16 83 92
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

Neede - H. Caecilia

Borculoseweg 43, 7161 GR Neede

E: neede@paulus-ludger.nl, T: 0545-28 68 35

Bank: NL94 RABO 0135 6030 05 t.n.v. Paulus-Ludger Neede
Secretariaat: woensdag 9:30 - 11:00 uur

Contact beheercommissie: Sjaak Ots

Koster H. Holtkamp 06-2099 4297

Rekken - HH. Martelaren van Gorcum
Rekkenseweg 42, 7157 AE Rekken

T: 0545-43 13 69

E: rekken@paulus-ludger.nl

Bank: NL57 RABO 0113 6017 43

Contact beheercommissie: Jos Scholte van Mast

Rietmolen - H. Caecilia

Pastoor C.M. van Everdingenstraat 34, 7165 AK Rietmolen
T:0545-22 12 07

Bank: NL91RABO 0143 9920 07 t.n.v. r.-k. Parochie HH Paulus en
Ludger, Rietmolen

Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo, T: 06 - 33 33 96 88

Vragender - St. Antonius van Padua

p/a Ellen Wiegerink, Vragenderweg 59, 7134 NA Vragender.
Secretariaat: via parochiesecretariaat Groenlo,

T:06 - 33339688

E: vragender@paulus-ludger.nl

Bank: NLO9 RABO 0336 1153 69

Contact beheercommissie: Angelo Ribbers

Mariakapel geopend: dagelijks van 9.00 tot 19.00 uur.

Winterswijk - H. Jacobus

Misterstraat 18, 7101 EW Winterswijk
T:0543-51 21 58

E: winterswijk@paulus-ludger.nl

Voor kerkbijdragen: NL72 RABO 0371 2031 12
Secretariaat: do en vr 10:00 - 11:00 uur
Contact beheercommissie: Henry Reijerink

Zieuwent - H. Werenfridus

Dorpsstraat 43, 7136 LG Zieuwent

T:0544-35 13 18

E: zieuwent@paulus-ludger.nl

Bank: NL61 RABO 0160 0911 52

Secretariaat: woensdagmorgen na de weekviering.
Contact beheercommissie: Henry Waalderbos

Zie de locatiepagina’s van de betreffende locatie op onze website paulus-ludger.nl voor meer informatie.
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EUCHARISTISCH CENTRUM

Eén parochieviering
op Nieuwjaarsdag

In het eucharistisch centrum, de H. Calixtus-
basiliek in Groenlo, is er op Nieuwjaarsdag
één gezamenlijke eucharistieviering voor al-
le geloofsgemeenschappen.

Correspondenten
Annie ter Hedde
Mia Bijen, E: jomiby@hotmail.com

Een te bezige bij
In het najaar van 2024 heb ik een gesprek
gehad met Marit Arink over het reilen en zei-
len in onze Aaltense geloofsgemeenschap.
Sinds een aantal jaren zijn Pastor Jos Dros-
te en Hans de Graaf de voorgangers in de
maandelijkse gebedsvieringen. We weten al-
lemaal dat men doet wat men kan en dat
waarderen we zeer. Ook weten we dat zo-
wel Jos als Hans geen ijzer met handen kun-
nen breken en daarom heb ik bij een bezoek
aan Marit gevraagd hoe ze er over dacht om
een deel van de taak van Jos en Hans over
te nemen. De ervaring van Marit als pasto-
raal begeleider in de Rekkense inrichting en
ook haar betrokkenheid bij onze geloofsge-
meenschap gaven mij een gevoel van ver-
trouwen. Dus op mijn vraag zei Marit geen
nee. Na een kennismaking met onze huidi-
ge voorgangers Jos en Hans was er een klik
en al spoedig stond Marit achter de tafel en
trok de aandacht van ons allemaal en dat
bleef zo. Heel positieve reacties na afloop.
Maar.. Ook Marit kan geen ijzer met handen
breken en na een jaar te hebben meegedraaid
komt Marit tot de conclusie dat de hooivork
te zwaar wordt belast. Het werk voor de leer-
lingen van Schaarsvoorde, vluchtelingenwerk,
koren, enz, enz, en ook nog de voorbereidin-
gen voor de Kerkdiensten werden te veel.
Met spijt in haar hart heeft Marit te kennen
gegeven dat het niet langer meer kan en dat
ze een stap terug gaat/moet doen met di-
recte ingang. Marit, bezige bij, heel jammer
maar we hebben er begrip voor. Een bloe-
metje zal je goed doen en vlieg niet te hoog.
Heel veel dank voor je inzet.

De beheercommissie

Het nieuwe jaar 2026 beginnen we met het
Hoogfeest van Maria Moeder van God. De
in 1999 aan de eredienst onttrokken Groen-
lose Mariakerk droeg deze titel.

Op deze dag, sinds 1967 uitgeroepen tot
“Dag van de Vrede” bidden we in het bijzon-
der voor de vrede in de wereld.

Na de viering is er gelegenheid om onder het

AALTEN

Keystoachims in de varkge eeuw

Kerst eeuw geleden!

Ik kan er bijna over meepraten! Van de re-
dactie van ‘De Verbinding’, ons parochieblad,
kreeg ik als 90-jarige de vraag. Hoe ik mij
Kerstmis in mijn jeugd herinnerde.

Als je door je gevorderde leeftijd al zoveel
Kerstmissen hebt meegemaakt, wordt dat
even graven.

Kersttijd in mijn jeugd was tevens oorlogs-
tijd. Gebrek aan alles, je moest er in feite wel
enige moeite voor doen om Kerst te vieren
Wonend in, wat nu heet buitengebied, bete-
kende o.a. een half uur tot 3 kwartier lopen
naar de kerk of school.

Onverharde binnenwegen, in de winter be-
vroren of modderig. De laatste 2 km. was
verharde weg, tot zover klompen of laarzen
aan. En de schoenen onder de arm. Dat laat-
ste eindje gingen de schoenen aan.

Maar Kerstmis zelf was sfeervol, anders sfeer-
vol als dan nu. Die sfeer o0.a. het samen naar
de nachtmis. Als kind indrukwekkend.
Midden in de nacht,..... 's morgens om 5 uur.
En wat was nu zo indrukwekkend? ledereen
ging lopend naar de H. Mis. De hele gemeen-
schap te voet in het donker. En dan die H.
Mis en de vele kerstliedjes, die er samen ge-
zongen werden. Bijna iedereen ging.

naar de nachtmis, behalve het minimale thuis-
front. In het achterhuis moesten de koeien
verzorgd worden en in de keuken werd ge-
zorgd, dat de kachel brandde en de tafel ge-
dekt was als we terug kwamen met speciaal
bij de bakker gehaald eierbrood.

Nu denk ik weleens, wat is er nog van over,
alleen het afschaffen van de nachtmis al, jam-
mer, heel jammer.

Maar er leiden vele wegen naar Rome. We

genot van koffie en thee elkaar het allerbes-
te voor een gezegend 2026 te wensen.

Let op. De viering in de basiliek begint om
10:00 uur, een half uur later dan gewoonlijk.

Pastoor H.A.M. de Jong

vieren nog steeds Kerstmis. Ook in de paro-
chie en geloofsgemeenschap St. Helena Aalten.

Kersttijd

De katholieke Kersttijd begint op kerstavond
en duurt tot en met het feest van de Doop
van de Heer, dat valt op de zondag na Drie-
koningen (6 januari). In 2026 is dat op zon-
dag 11 januari. Het is een van de vier 'ster-
ke tijden' van het kerkelijk jaar, naast de
Advent, de Veertigdagentijd en de Paastijd.
Belangrijke vieringen in de Kersttijd

e Nachtmis: op kerstavond, 24 december,

wordt de geboorte van Jezus gevierd. Ker-

ken zijn vaak drukbezocht, stemmig ver-
sierd en verlicht.

Kerstfeest: op 25 december vieren chris-

tenen de geboorte van Jezus Christus. Het

is de eerste van de twaalf dagen van Kerst-
mis.

Feest van de Heilige Familie: op de zondag

tussen Kerstmis en Nieuwjaar wordt het

feest van de Heilige Familie gevierd, ter ere
van Jezus, Maria en Jozef.

Hoogfeest van Maria, Moeder van God: op

1 januari, nieuwjaarsdag, viert de Kerk de

goddelijke moederschap van Maria.

e Driekoningen: op 6 januari herdenkt men
de verschijning van Christus aan de Wij-
zen uit het Oosten.

e Doop van de Heer: op de zondag na Drie-
koningen wordt de doop van Jezus gevierd,
waarmee de Kersttijd wordt afgesloten.

e Maria Lichtmis: het feest van de Opdracht
van de Heer in de tempel wordt op 1 fe-
bruari gevierd en heeft een direct verband
met de Kersttijd.
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orginele adventskrans van de Duitser Wichern

Vier grote kaarseh - 24 kleine kaarsjes

Kerstmis

De wijzen waren er. Het kind sliep vast.

De ster stuurde fonkelende stralen.

Het waaide, sneeuw lag kniediep opgetast.
Er brandde vuur en rook ging op in spiralen.
De vlammen laaiden hoog op in de nachten.
Schaduwvlakken werden teruggedrongen.

Geen sterveling, die ook maar even dacht,
Dat een heel nieuw tijdperk was begonnen.
De wijzen waren er. Het kind sliep vast.
Gebogen balken, die de krib omgaven.

De rook steeg op. De sneeuw lag opgetast.
En naast het slapende kindje lagen gaven.
Uit: “kerstgedichten”. Uitgeverij De Bezige Bij.

Oudjaar

Als tegen middernacht de sfeer wat spant,
een hand die andere raken wil.

De wijzers van de klok zo traag bewegen,
vullen zich ogen met een glans.

Een glans van herbeleven,

totdat de klok zijn slagen slaat.

Een nieuwjaar knalt,

je mag weer verder leven.

Voorjaar-lente

Het verwijst naar het seizoen tussen de win-

ter en de zomer waarin de natuur ontwaakt,

planten beginnen te bloeien en de tempera-
turen stijgen.

Enkele kenmerken en aspecten van het voor-

jaar zijn:

e Seizoen: Het is het eerste seizoen van het
jaar, volgend op de winter.

o Natuur: De natuur wordt weer groener, bo-
men krijgen nieuwe blaadjes en bloemen
zoals krokussen bloeien. Dieren worden
actiever en er worden veel jongen geboren.

e Symbool: Spiritueel gezien staat de lente
symbool voor een nieuw begin, groei en
vernieuwing na de donkere wintermaanden.

e Meteorologisch: Meteorologen definiéren
het begin van de lente vaak op 1 maart,
voor consistentie in waarnemingen.

e Astronomisch: De astronomische start van
het seizoen is gebaseerd op de positie van
de aarde ten opzichte van de zon, wat jaar-
lijks licht varieert.

Kortom, voorjaar is een ander woord voor de

lente, de periode van frisheid, groei en toe-

nemend licht en warmte.

De lente staat symbool voor een nieuw be-
gin. Na de donkere, introspectieve winter-
maanden brengt de lente licht en warmte.
De tijd tussen Kerstmis en Pasen varieert,
omdat Kerstmis een vaste datum heeft (25
december) en Pasen elk jaar op een andere,
variabele datum valt (tussen 22 maart en 25
april in de westerse kalender). De periode
duurt doorgaans ongeveer vier maanden.
Binnen het kerkelijk jaar wordt de tijd tussen
de twee grote feestkringen aangeduid als
een deel van de "tijd door het jaar" of de
"groene tijd".
De overgangsperiodes zijn:
o Kersttijd: duurt tot de Doop van de Heer
(zondag na Driekoningen).
e Tijd door het jaar: begint na de Kersttijd.
¢ Veertigdagentijd/Vastentijd: de vastentijd
begint voor katholieken na de drie dagen
van carnaval, op Aswoensdag, wanneer het
askruisje wordt opgelegd. Deze periode
van bezinning en vasten begint op As-
woensdag en bereidt voor op Pasen. As-
woensdag valt 46 dagen voor Pasen (de
zondagen niet meegerekend, wat resul-
teert in 40 vastendagen).

Aswoensdag-Vasten

Aswoensdag met het thema ‘Voortgaan op
de ingeslagen weg” is de dag na Carnaval in
het zuiden. Het markeert het begin van de
Veertigdagentijd, een periode van vasten en
bezinning voorafgaand aan Pasen. Wat houdt
zo'n kruisje van as op het voorhoofd nou pre-
cies in? In de Veertigdagentijd leven we toe
naar Pasen: de dood en opstanding van Je-
zus. Hierdoor mogen we leven in Gods licht.
Het materiaal van de Veertigdagentijd & Pa-
sen 2026 sluit aan bij het jaarthema Voort-
gaan op de ingeslagen weg.

Vastentijd

Religieuze en spirituele redenen - Bezinning
en voorbereiding: vasten is een periode van
zelfreflectie, die helpt om je geestelijk voor
te bereiden op belangrijke religieuze feest-
dagen zoals Pasen of de Ramadan.
Versterking van geloof: het kan de afhanke-
lijkheid van God benadrukken en een manier
zijn om meer ruimte te maken voor het spi-
rituele in het leven.

Verbinding: het helpt om een betere omgang
te vinden met jezelf, je medemensen en het
milieu.

Mentale en emotionele redenen Zelfbeheer-
sing: vasten kan helpen om impulsen en ge-
woonten beter onder controle te krijgen en
kan leiden tot veranderingen op de lange ter-
mijn.

Mentale helderheid: het kan zorgen voor een
stabielere energiestroom door de dag, wat
helpt om concentratie te verbeteren en 'sui-
kerdips' te vermijden.

Zelfbewustzijn: het bewust worden van ge-
woonten en de fysieke sensaties zoals hon-
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ger kan een dieper inzicht geven in je eigen
lichaam en geest.

Mensen vasten om religieuze, mentale en fy-
sieke redenen, zoals het versterken van de
spirituele verbinding, het ontwikkelen van
zelfbeheersing, het ondersteunen van ge-
wichtsverlies en het verbeteren van de ge-
zondheid. Religieuze redenen omvatten be-
zinning en voorbereiding op feestdagen,
terwijl mentale voordelen bestaan uit het
vergroten van zelfbewustzijn en discipline. Fy-
sieke voordelen zijn onder andere het stimu-
leren van vetverbranding, het verbeteren van
de stofwisseling en het potentieel verlagen
van het risico op bepaalde ziekten. Vasten is
een vorm van solidariteit; door jezelf dingen
te ontzeggen, voel je hoe het is om dingen
te missen die miljoenen mensen op de we-
reld constant missen.

Katholieken vasten om zich voor te bereiden
op Pasen, hun relatie met God te verdiepen
en solidariteit te tonen met minderbedeel-
den. Door zich te onthouden van bepaalde
dingen, maken ze ruimte voor bezinning en
gebed en herinneren ze zich Jezus' 40 dagen
in de woestijn en zijn lijden. Vasten is een
vorm van boetedoening en een manier om
discipline en zelfbeheersing te ontwikkelen.

Voorbereiding op Pasen
De vastentijd
(Veertigdagen-
tijd) loopt van
Aswoensdag
tot Paaszon-
dag en dient
als een perio-
de van voor-
bereiding op
het Paasfeest.
Het herinnert
aan de 40 dagen en nachten dat Jezus zich
terugtrok in de woestijn om zich voor te be-
reiden op zijn missie.

Verdieping van de relatie met God

Vasten is een manier om ruimte te maken
voor God in het leven, door af te zien van da-
gelijkse gewoonten en je te richten op gebed.
Het helpt gelovigen om zich af te vragen wat
ze echt nodig hebben en om zich op een die-
per niveau voor te bereiden op de opstan-
ding van Christus.

Boetedoening en solidariteit

Vasten is een vorm van boetedoening (peni-
tentie) en een manier om je te bekeren.
Door jezelf iets te ontzeggen, kun je je be-
ter voorstellen hoe het is om te leven met
minder, wat leidt tot solidariteit met de ar-

men en behoeftigen. '

Bidden Vasten



21/ de Verbinding

Correspondent
Jos Wessels

Agenda

Zaterdag 13 december 13:00-18:00 uur
Kerstmarkt in Bredevoort op 't Zand en de
Markt. In de Joriskerk is onze nieuwe kerst-
stal opgesteld. Deze blijft staan tot na Drie-
koningen.

Op 't Zand voor De Heerlijckheid staat de
kerststal uit onze oude rooms-katholieke
kerk. Nu in bruikleen gegeven aan Jos Betting.

Vrijdag 19 december vanaf 16:30 uur
Kerstdiner in 't Grachthuys voor senioren in
Bredevoort en directe omgeving. De kosten
voor een 3 gangen maaltijd bedragen 12,50
pp exclusief drankjes. Stichting Kulturhus
Bredevoort organiseert dit in samenwerking
met "t Grachthuys. Aanmelden bij 't Gracht-
huys voor 10 december a.s. (vol is vol) in-
fo@brasseriegrachthuys.nl tel. 0543451214.

Donderdag 25 december 10:00 uur
Oecumenische kerstviering in de Sint Joris-
kerk. Voorgangers Anneke Wattel-de Vries
(kerkwerker protestantse gemeente Aalten)
en Irma Verwaaijen. Zang van Sara te Brinke
en gitarist.

Zondag 1 februari 10:00 uur

Oecumenische viering gebedsweek eenheid
van de christenen. Voorgangers Jos Wessels
en Coby Navis. Orgelmuziek met samenzang.

Correspondent
Esther Everink

Lichtjesvond

Terugblik lichtjesavond op RK begraafplaats
Op zondag 2 november, Allerzielen, hadden
we de lichtjesavond met als thema “Samen
verbonden” op onze begraafplaats.

Deze lichtjesavond werd door 150 mensen
bezocht en hier zie je maar weer dat er be-
hoefte is om samen stil te staan bij de over-
ledenen.

Muziekvereniging Excelsior zorgde voor de
mooie muzikale klanken en er werden mooie
teksten en gedichten uitgesproken die een
troost waren voor velen.

BREDEVOORT

i

Terugblikken
Allerzielenviering

Op zaterdagavond 1 november was er om
19:00 uur een RK Allerzielenviering in de Sint
Joriskerk van Bredevoort. De viering werd
druk bezocht, niet alleen door Bredevoortse
kerkgangers maar ook door familie van el-
ders. Voorgangers waren pastor Jos Droste
en Jos Wessels. Het koor Caisa zong mooie
liederen en werd na afloop bedankt met een
hartelijk applaus. Het was een intieme vie-
ring waarin wij onze lieve doden herdachten.
Met name door het aansteken van een licht-
je (foto). Een mooie traditie die wij graag ook
in de toekomst in ere houden.

Ik-mis-je-wandeling

Zondagmiddag 16 november vond in Brede-
voort voor de zevende keer de ‘Ik mis je-wan-
deling’ plaats. Georganiseerd door protes-
tants en katholiek Bredevoort met mede-

EIBERGEN

Op de begraafplaats staat een postbus naar
de hemel en elk jaar halen we de post eruit
en wordt symbolisch verbrandt. Dit ritueel
was opgenomen in de herdenking.

Na de herdenking kon iedereen een lichtje
pakken en bij het graf, de urn of strooiveld
plaatsen. De nazit met koffie/thee werd druk
bezocht. De Antoniusbeuk zat gezellig vol en
er waren 3 families die het kruisje van hun
dierbare uit de dagkapel hebben opgehaald.
Het was een fijne herdenking. Tot volgend
jaar.

Kerst

Kinderkerstviering

De kinderkerstviering is een oecumenische
viering. Op kerstavond, woensdag 24 decem-
ber, is er om 19.00 uur een Kinderkerstfeest
in de Oude Mattheus aan de Grotestraat 50.
De werkgroep Mattheus Verbindt van de RK
geloofsgemeenschap en de Protestantse Ge-
meente Eibergen-Rekken hebben gezamen-
lijk een korte viering voorbereid, waarin we
kerstliedjes zingen en luisteren en kijken naar
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werking van vele anderen. Vanaf kwart over
twee klonk er vanaf de molenwal prachtige
koraalmuziek van een viertal blazers van de
Eendracht uit Aalten. Om half drie heette Ir-
ma Verwaaijen namens de organisatoren de
65 deelnemers van harte welkom. Vanaf de
Molenwal ging de wandeling eerst richting
de Sint Joriskerk waar liederen werden ge-
zongen en een gedicht werd voorgedragen.
Afgesloten met Vaya con Dios (Ga met God).
De wandeling werd vervolgd door het ves-
tingpark (foto) richting de Lourdesgrot. daar
werd een kaars aangestoken en Bas Brezet
las het gedicht ‘Als de stilte komt’ van Toon
Hermans. Daarna ging de wandeling verder
richting de begraafplaats de Kloosterhof waar
de deelnemers de gelegenheid kregen om
een graflichtje te plaatsen bij het graf of de
urn van iemand die gemist wordt. Het en-
semble van de Eendracht speelde ook hier
een paar prachtige muziekstukken.

Hierna begaven de deelnemers zich naar het
Grachthuys om na te praten onder het ge-
not van een kop koffie/thee en een stuk ap-
peltaart. Foto: Ap te Winkel

T

s

het kerstverhaal.

Na afloop is er chocola-
demelk en een presentje
voor alle kinderen.
Jong en Oud van harte
welkom.

Kerstviering

Mattheus Verbindt houdt op Kerstavond 24
december om 19:30 uur een Kerstviering in
onze RK H. Mattheuskerk.

Dit wordt een woord- en communiedienst
en we werken hierin samen met de beheer-
commissie van de locatie.

Pastoraal werkster Carla Roetgerink gaat voor
in de viering.

Na de viering is er gelegenheid om elkaar een
mooi kerstfeest toe te wensen onder het ge-
not van een glaasje gliihwein.

Oliebollenviering

Oudejaarsdag, 31 december, om 9:30 uur is
er in de RK H. Mattheuskerk een oliebollen-
viering. Na een korte eucharistieviering met
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voorganger pastoor De Jong kunnen we el-
kaar na de viering een goede jaarwisseling
toewensen onder het genot van een kop
koffie voorzien van een heerlijke oliebol.

Vooruitzicht 2026

Wat hebben we al in petto voor 2026

We hebben als groep Mattheus Verbindt een
jaar gedraaid in goede samenwerking met de
beheercommissie. We kijken terug op een
mooi en goed startjaar maar kijken ook al
vooruit. Noteert u vast de volgende activi-
teit/viering in uw agenda en zegt het voort!!

Correspondent
Ton Gunnewijk

Correspondent
L. Schenk
harreveld@paulus-ludger.nl

Kerstviering

Voor jong en oud

24 december 2025 om 19.00 uur

leder jaar opnieuw herdenken en vieren wij
de geboorte van Jezus tijdens de woord-/ge-
bedsviering op kerstavond.

Een herberg voor iedereen
Kerst is een tijd van gebed en van hoop op

25 februari: Sobere Maaltijd in de RK

H. Mattheuskerk.

Samen met de diaconie van de PKN Eiber-
gen-Rekken organiseren we een sobere maal-
tijd in de vastenperiode. Samen op weg naar
Pasen en stilstaan bij wat er in de wereld ge-
beurd.

We gaan o.a. stilstaan bij de oorlog in Oek-
raine die in deze week al 4 jaar al duurt.
Simon Nagelmaeker zorgt voor een inleiding
en daarna gaan we samen aan tafel.

We sluiten de maaltijd af met een slotover-
weging onder genot van een kop koffie/thee.
Er zijn geen kosten aan verbonden, we vra-
gen wel een vrijwillige gift.

GROENLO

Kerststallen

Deze kerst staan in de basiliek weer onze
twee kerststallen. Voor het Jozefaltaar en
achter in de basiliek dagelijks te zien vanuit
de Mariakapel.

Er is een extra openstelling van de basiliek
i.v.m. het bezichtigen van de kerststallen,
namelijk van 25 december t/m 28 december
tussen 14:00 en 16:00 uur.

HARREVELD

een liefdevolle en vreedzame wereld.

Na afloop van de kerstviering staat de koffie /
thee / chocolademelk klaar.

Je bent van harte welkom in de St. Agatha-
kerk te Harreveld.

Kerst- en nieuw-
jaarswens

De dagen rond Kerst brengen een moment
van rust en bezinning.

Een tijd om stil te staan, terug te kijken op
wat achter ons ligt en te beseffen wat echt
van betekenis is: men-
selijke warmte, verbon-
denheid en aandacht en
zorg voor elkaar.

In een wereld die vaak
zo vol beweging en ge-
luid is, kan stilte soms
kostbaar zijn.

Stilte om te herinneren,
om te voelen, om te
denken aan wie we
moeten missen.

Voor velen zijn de feest-
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U kunt zich nu al opgeven via het e-mailadres
van Mattheus Verbindt: mattheusver-
bindt@gmail.com

We starten om 18.00 en sluiten om 19.30
uur af.

Geen vervoer?

Lukt het niet om zelf naar een van onze ac-
tiviteiten of vieringen te komen dan regelen
wij vervoer voor u zodat u wel in de gelegen-
heid bent deze te bezoeken.

U kunt hiervoor contact opnemen met: Ge-
rard Rupert, 06-83448963 of hem mailen:
gerardrupert54@gmail.com

dagen niet alleen licht en vrolijk, maar ook
een tijd van gemis en weemoed.

Laten we daarom ook oog hebben voor wie
zich eenzaam voelt, en proberen nabij te zijn,
al is het maar met een klein gebaar.

In een wereld die soms onrustig en verdeeld
lijkt, blijft de wens naar vrede belangrijker
dan ooit. Vrede in de wereld begint vaak
dichtbij - in hoe wij met elkaar omgaan, in
luisteren, delen, vergeven en helpen.
Moge deze tijd van licht en samenzijn ons in-
spireren om ook in het nieuwe jaar te blijven
bouwen aan vrede, begrip en verbondenheid.
Om met open ogen te zien wat goed is, met
open handen te geven wat we kunnen, en
met een open hart ruimte te maken voor hoop.
Wij wensen u en allen die u dierbaar zijn: da-
gen vol licht, warmte en nabijheid, en een
nieuw jaar vol vertrouwen, gezondheid en
vrede.

De beheercommissie
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Carnavalsviering

Ook dit jaar een Carnavalsviering in de St.
Agathakerk op vrijdag 13 februari om 19:00
uur. Afgelopen jaar zat de kerk mooi vol, ho-
pelijk zal het dit jaar niet minder zijn.

De Raad van Elf, het Prinsenpaar, Jeugdprins
met adjudant en de dansmarietjes zullen ze-
ker weer aanwezig zijn. Hans Weikamp zal
samen met het Prinsenpaar voorgaan in de-
ze viering, met medewerking van muziekver-
eniging St. Agatha.

Correspondent
Vincent Stapelbroek

Terugblik

Ook dit hebben we samen een Mariaviering
mogen beleven in onze Bonifatiuskerk. Daar-
voor hebben we een van onze Mariabeelden
voor in de kerk gezet. Rondom haar hebben
we samen gebeden, verhalen mogen beluis-
teren en liederen gezongen. Het koor Caisa
heeft ons daarbij begeleidt en voorgezon-
gen. De hele viering was gevuld met oude en
nieuwere Marialiederen en Ave Maria’s.
We hebben ons ingeleefd hoe het leven met
Jezus voor Maria geweest moet zijn. Hoe zij
haar zoon zag opgroeien, hoe ze zag wat hij
voor en met de mensen deed en hoe hij ver-
volgd en gemarteld werd.
Een heel bijzonder moment tijdens de vie-
ring was het eren van Maria met witte en ro-
de rozen. Witte voor al de blijde dagen die
zij heeft gekend en rode voor al de droeve
dagen die Maria heeft gekend.
Zondag 11 oktober 2026 zal weer een nieu-
we Mariaviering plaatsvinden in de Bonifa-
tiuskerk.

Ellen Dekkers, Truus Kemperman

en Marjo Stapelbroek

Roosterwijziging

Het rooster voor de vieringen wordt vanaf

januari volgt:

e Eerste zondag van de maand: Eucharistie-
viering.

e Tweede zondag van de maand: Woord- en
Gebedsviering of een Themaviering.

e Derde zondag van de maand: Eucharistie-
viering.

¢ Vierde zondag van de maand: geen viering
in onze kerk.

Er zal voor kerkelijke feestdagen een uitzon-

dering gemaakt worden. Zo zal er bijvoor-

beeld met Palmpasen, dit jaar op 29 maart,

wel een Eucharistieviering zijn.

LICHTENVOORDE

Feestelijke koorzang
Op 16 november vierden Gaudio en het He-
renkoor het jaarlijkse Sint Caeciliafeest. Nee,
er waren geen jubilarissen dit jaar. Wel was
er een gezellig feest. En... er was een fees-
telijke H. Mis. De beide koren zongen tijdens
de eredienst de Mis van Stalmeier. De koor-
klank was goed in balans. De kerkelijke ge-
welven werden gevuld met schone zang. Tij-
dens het Benedictus en het Agnus Dei werd
de mooie solozang verzorgd door sopraan
Manon Bolster en tenor Gerard van Rossum.
Pastoor De Jong gaf het koor en de dirigent
dan ook een welverdiend compliment aan
het eind van de dienst.

Het feest werd daarna voortgezet bij De Kop-
pelpaarden. De zangers en zangeressen wer-
den van een hapje en een drankje voorzien.
Willy van Ooijen vertelde wat mooie verha-
len over vroeger. Zijn vrolijke noot werd ge-
waardeerd door de aanwezige bezoekers.
Ook konden de mensen genieten van mooie
accordeonmuziek. Truus Kemperman sloot
de feestelijke middag af met een woord van
dank.

De Kerststal

Het is nog november, terwijl ik dit schrijf. Dik
ingepakt fiets ik naar de Bonifatiuskerk. Het
is namelijk al best koud. De herfst lijkt al wat
plaats te maken voor de winter. Deze och-
tend mag ik even een bezoek brengen aan
de zolder van de Bonifatiuskerk.

Koster Ria Kock gaat me voor over de lange
trap naar de kerkzolder. ‘Over deze trap wor-
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den alle kerstbeelden naar beneden gebracht.
Dat gebeurt door de klussengroep. Het is
een heel gesjouw’, zegt koster Ria.

Dat geloof ik meteen. Het lijkt me ook wel
een beetje link, denk ik bij mezelf. Terwijl ik
dat denk, vertelt Ria mij dat de beelden naar
de biechthokjes zullen worden verplaatst.
Dat lijkt me heel verstandig. Dat scheelt een
lastige klim met veel zware beelden.

‘Komt het knikengeltje er ook weer bij te
staan?’ vraag ik aan Ria. Ja hoor', zegt Ria. ‘1k
zal hem even aanwijzen! Het is nogal don-
ker op de zolder. Er staan veel beelden. Ge-
lukkig zien we het knikengeltje toch. Het
stond zo dicht voor onze neus dat we ons er
bijna aan hadden gebrand.

Ria vertelt dat de stal op 5 december wordt
gezet. Wanneer u dit half december leest,
staat de stal er dus al. Het knikengeltje is er
ook. Leuk voor kinderen: gooi er een munt-
je in en het engeltje knikt. Tijdens de ope-
ningstijden van de kerk, kunt u de stal be-
zichtigen. Op het kindje zult u nog even
moeten wachten... Maar het is zo weer Kerst-
mis.

Kerkbalans

Eind februari zal de folder voor de Kerkba-
lans weer bij u in de bus vallen. Wij hopen
dat u het werk voor onze geloofsgemeen-
schap wilt ondersteunen met uw financiéle
bijdrage.
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Correspondenten
Vacature

Allerzielen

Herdenking in het Koningshuus in Lievelde
Net als in voorgaande jaren hebben we in
Lievelde degenen

die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen
herdacht in een Allerzielenviering.

De werkgroep avondwake had er weer een
zeer waardige viering van gemaakt.

Namen zijn genoemd en kaarsen aangesto-
ken met het gebed dat het eeuwige licht hen
allen moge verlichten.

Aan het eind van deze viering werd elke kerk-
ganger een grafkaars aangeboden en zijn we
gezamenlijk naar het kerkhof gegaan om daar
de viering voort te zetten.

Samen gezongen en gebeden en alle graven
werden door de voorgangers gezegend met
wijwater. Daarna bezocht eenieder een ei-

Correspondent
Anita Spekschoor

Mariaviering

Op woensdagavond 11 februari 2026 is de
jaarlijkse Mariaviering in de O.LV. van Lour-
des kerk in Mariénvelde. We herdenken dat
Maria aan Bernadette is verschenen. Berna-
dette was een meisje uit een arm gezin in
Lourdes. Zij is geboren op 7 januari 1844 en
op 16 april 1879 op 35 jarige leeftijd over-

Correspondent
Joep Dorsthorst

Mariaviering

Op zaterdag 4 oktober was zaal de Eendracht
een viering in het teken van Maria. Het was
een hele mooie viering met medewerking
van het koor Caisa. De mooiste Marialiedjes
werden door hen gezongen waaronder: O,
Maria vol van genade en natuurlijk het Ave

LIEVELDE

gen graf en plaatsten zij daar een kaars.
Fijn dat we dit in ons dorp zo kunnen geden-
ken.

Gedachteniskapel
Door een aantal s e
vrijwilligers is er S
de laatste weken
hard gewerkt om
de gedachtenis
kapel weer op te
richten op ons
kerkhof. Het is
volgens ons zeer
geslaagd. Kom |
gerust eens kijken
op ons mooi on-
derhouden kerk-
hof.

Koningshuus

Vieringen in het Koningshuus, voorheen
Kerk Lievelde

Bij rouw kunnen we de kerkzaal heel mooi
inrichten voor een waardig afscheid. Ook bij
andere gelegenheden, zoals kerst, kunnen
we de kerkzaal gebruiken.

Vieringen

25 januari om 10:00 uur in het Bernard Vos
Clubhuus.

8 maart 10:00 uur in het Bernard Vos Clubhuus.

MARIENVELDE

leden. Op 11 februari 1858 was zij aan het

hout sprokkelen bij een grot. Daar is de

H. Maagd Maria aan haar verschenen. Jaar-
lijks bezoeken zo'n zes miljoen pelgrims de-
ze bedevaartsoord. Omdat de kerk in Mari-

énvelde naar haar vernoemd is, is er jaarlijks
een herdenkingsviering. Haar beeltenis staat
afgebeeld in het glas in lood raam achter het
altaar van de kerk. Dit jaar zal pastoor H. de
Jong hierin voorgaan. De viering is om 19.00
uur. Na afloop is er koffie.
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5 april om 10:00 uur in het Bernard Vos Club-
huus.

Kerst

Op 24 december vieren we in het Konings-
huus om 18:00 uur op Kerstavond gezamen-

" lijk Kerst.
| Verschillende vrijwilligers hebben de ruimte
4 prachtig versierd met de grote stal en onze

prachtige beelden, omringd door kerstbo-
men en kerststukjes. Er is een mooie viering
in elkaar gezet en de muzikale ondersteu-
ning wordt verzorgd door ons herenkoor.
Na de viering is er gelegenheid voor ontmoe-
ting met een kop ko-
fiie of thee met een
kerstkrans.

Op 1e en 2e kerst-
dag is het Konings- &
huus open van n
12:00 uur tot 17:00 .
uur om de kerststal
en de versiering te
bekijken. Ook is er
gelegenheid om een
kaarsje op te steken.

Maria. Er was een goede opkomst en na
afloop werd er nog gezellig nagepraat onder
het genot van een kopje koffie of thee.
Ook zonder kerkgebouw blijven de mensen
van de geloofsgemeenschap Meddo trouw
komen om samen te bidden en het geloof te
belijden.
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Allerzielen

Op 2 november vieren we Allerzielen, de dag
waarop wij onze overledenen herdenken.
Tijdens Allerzielen komen mensen samen om
hun dierbaren te gedenken, kaarsen te bran-
den en te bidden voor de zielen van de over-
ledenen. Deze herdenkingsviering heeft door
de jaren heen, onder grote belangstelling ge-
staan.

In het verleden was ons kerkgebouw tot de
laatste plaats bezet, velen kwamen samen
om te bidden, te herinneren en om verbon-
den te zijn met elkaar.

Nu het kerkgebouw gesloten is, kunnen wij
daar helaas niet meer terecht. Dat doet ons
pijn, want het was een plek die betekenisvol
was en troost bood. Ook het luiden van de
kerkklokken en het gezamenlijke bezoek aan
het kerkhof zijn niet langer vanzelfsprekend.
We moeten nu zoeken naar nieuwe manie-
ren om deze dag vorm te geven, op andere
plek, maar met hetzelfde geloof en dezelfde
verbondenheid.

Als geloofsgemeenschap voelen wij het ge-
mis van onze vertrouwde kerk, maar we blij-
ven elkaar vasthouden in gebed en herinne-
ringen. Het was dan ook best spannend hoe

Correspondent
Sjaak Ots

Vrijwilligersmiddag
Zondag 23 november 2025 hebben we het
Caeciliafeest gevierd. Caecilia is de patrones
van onze locatie. Om 10:30U. begon de woord
en communieviering. Daarna gingen de vrij-
willigers die zich hadden opgegeven naar de
Olde Molle voor een gezellig samenzijn. Om
16:00u. ging eenieder weer zijnsweegs.

De vrijwilligers zijn van wezenlijk belang voor
de instandhouding van de kerk en de geloofs-
gemeenschap. Het werk van iedere vrijwilli-
ger is goud waard. Of het nu gaat om iemand
die zit in de werkgroep onderhoud, de bloe-
mengroep, degene die de schoonmaakwerk-
zaamheden doet, de medewerkers van het
inloophuis, degene die de Verbinding rond-
brengen {en ook jaarlijks de kerkbijdrage op-
halen) tot degene die voorgaan in de vierin-
gen. De geloofsgemeenschap kan niet zonder
hen. Daarom is het goed om de erkentelijk-
heid te betonen voor hun belangeloze inzet.

Jubileum herenkoor
Op 18 oktober 2025 bestond het herenkoor
van de Caecilia kerk in Neede 125 jaar.

Om het jubileum te vieren was er een Eucha-
ristieviering op zaterdagavond 18 oktober
om 19:00 uur. Voorganger was pastoor H. de
Jong.

Het herenkoor, keurig gekleed, liet weer eens
horen waarom het van belang is om dit he-

het dit jaar zou verlopen. De viering was bij
Café Restaurant Spiekerman. Bewust geko-
zen voor deze locatie omdat het dan ook mo-
gelijk was om na afloop van deze viering, ook
een bezoek konden brengen aan het kerkhof.
De werkgroep liturgie en koster Frans Zie-
verink hebben bij de voorbereiding van de-
ze herdenkingsdienst heel veel werk verzet
om er een mooie viering van te maken.

In deze viering hebben we de overledenen
van het afgelopen jaar herdacht door middel
van het noemen van zijn of haar naam en het
opsteken van een kaars.

In deze viering mochten wij een kleine 70
gelovigen begroeten. Een stimulans om ook
volgend jaar daarmee door te gaan. Na afloop
gingen we naar het kerkhof om daar alle over-
ledenen te herdenken. Daar werd doormid-
del van een gebed en zang deze viering af-
gesloten.

Op de bijgestuurde foto is de “Calvarieberg”
te zien met de voorstelling van Jezus aan het
kruis, geflankeerd door Maria en Johannes.
Het heeft een diepe symbolische betekenis.
Een plek van herinnering en gebed. De Cal-
varieberg vormt dan een krachtig symbool
van lijden, hoop en verrijzenis - het geloof

NEEDE

renkoor in stand te houden. Ze zongen uit
volle borst.

Aan het eind van de viering ontving het koor
uit handen van pastoor H. de Jong een ere-
diploma van de Gregorius vereniging, onder-
tekend door de bisschop. Na afloop was er
voor alle kerkgangers nog koffie, thee en een
gebakje achter in de kerk. Het was een leuk
informeel samenzijn, waarbij werd opgemerkt
dat ook de wethouders sociale zaken aanwe-
zig was. Daarna was er nog een samenzijn
van de genodigden in het Achterhuis. Het
koor is enkele dagen later nog uit eten ge-
weest.

Kerstviering soos

Zoals ieder jaar is er weer een kerstviering in
de soos. De kerstviering is op 18 december
om 14.00 uur. Dan is er een eucharistievie-
ring waarin wordt voorgegaan door pastoor
H.de Jong. Na afloop van de eucharistievie-
ring is er een gezellig samenzijn.
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dat de dood niet het einde is, maar een door-
gang naar eeuwig leven.

Kerstavond

Op kerstavond 24 december is er ook een
kerstviering om 19:00 uur. Deze wordt ge-
houden bij verenigingsgebouw de Eendracht.
ledereen is van harte welkom.

Kerstavond

Op kerstavond is er om 20.00 uur weer een
nachtmis. Pastor Baneke zal voorgaan in de
viering. Vorig jaar was de nachtmis de eerste
keer sinds lange tijd dat er een nachtmis was.
Toen bleek dat er wel degelijk behoefte was
aan een nachtmis op kerstavond. De kerk was
goed gevuld en de verhalen na afloop waren
positief. Ook dit jaar zal het herenkoor, aan-
gevuld door leden van het herenkoor van Lie-
velde, de muzikale omlijsting verzorgen.
Voorafgaande aan de nachtmis is de kerk
open vanaf 18:30 uur. Ouders met kinderen
kunnen dan de kerststal bekijken. Het he-
renkoor zal voor aanvang van de eucharis-
tieviering, die om 20:00 uur begint, nog een
aantal kerstliederen ten gehore brengen.
Aan de kerk hangt sinds enkele weken de
kerstster die door de dirigent van het heren-
koor is gemaakt.
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Volkskerstzang

Op weg naar een hoopvolle Kerst

De volkskerstzang is dit jaar op zaterdagavond
20 december 2025 en begint om 19:30 uur
in De Grote Kerk te Neede.

Aan deze volkskerstzang werken mee:

De muziekvereniging Accoord voor begelei-
ding van de samenzang.

Twee Doedelzakspelers

Gedicht(en): Leo van der Meer

Koorzang: Benno Schréer en familie Klein
Hazebroek

Correspondent
Eric Huitink

Hubertusviering

Op zondag 19 oktober hebben we de Hu-
bertusviering gehouden in onze kerk.

Mia Tankink was de voorganger, het Rekkens

Correspondenten
Vacature

Gebedsgroep

Elke eerste woensdag van de maand komt
de gebedsgroep op woensdagmorgen om
9:00 uur in de kerk bijeen om gezamenlijk te
bidden rond een gekozen thema. ledereen is
daarbij van harte welkom. Op 3 december
bidden we speciaal in de Advent voor Licht
en Leven en Vrede voor iedereen in de ver-
wachting dat het komende Kerstkind ons al-
lemaal dichter bij God en elkaar zal brengen.

Lezingen kerstevangelie door 2 kinderen.
De collecte, onder muzikaal intermezzo of
koorzang, is voor de Zonnebloem Afdeling
Neede.

U kunt weer volop de bekende kerstliederen
meezingen.

Na afloop kunt u achter in de kerk chocola-
demelk drinken en is er ruimte voor ontmoe-
ting.

We hopen op een volle kerk!
Van harte welkom allemaal!

Vanuit de Needse kerken
De werkgroep volkskerstzang.

Zaterdagvieringen

Vanaf december 2025 is er niet ieder derde
zaterdag, maar nu is het de vierde zaterdag
van de maand dat er een eucharistieviering
is om 19:00 uur. Deze maand is dat dus op

zaterdagavond 27 december om 19:00 uur,
waarin wordt voorgegaan door pastoor H. de

REKKEN

dames- en herenkoor onder leiding van Chris-
to heeft de zang verzorgd en het jachthoorn-
korps de Grenzbloazers hebben de verdere
muzikale omlijsting verzorgd.

Kerstviering

De kerstviering zal gehouden worden op
woensdag 24 december, “s-avonds om 19.00
uur.

N Ieuwjaarsviering

Verder is er op zondag 11 Januari om 10:30
uur een viering met aansluiten de jaarlijkse
nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer in de kerk.

RIETMOLEN

Deelnemers kunnen
ter plekke ook een
eigen gebedsintentie
opschrijven en zo
gewenst zelf voor-
bidden. Er is ook ge-
legenheid om een ei-
gen kaarsje te branden in een kring rondom
de Paaskaars helemaal voorin de kerk.

Na afloop, ca. 9:45 uur, zal er koffie/thee zijn
in de pastoriekeuken. ledereen is natuurlijk
van harte welkom om mee te bidden.

Dinie Essink en Bennie Vehof, R.K. Rietmolen
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Jong.
Oliebollenviering

Op 31 december om 10.00 uur is er een woord
en communieviering waarin wordt voorge-
gaan door iemand van de werkgroep,

Na afloop van deze viering kunt u onder het
genot van een kop koffie of thee, en moge-
lijk onder het geluid van afgestoken vuur-
werk, een oliebol van de plaatselijke bakker
nuttigen. Een goede gelegenheid om elkaar
een goede jaarwisseling te wensen.

Ouderendiensten

In gebouw Diekgraven in Neede

14:30 - 15:00 uur: gebedsdienst

15:00 - 15:30 uur: koffie/thee drinken

19 december 2025, voorganger Leo van der
Meer, organist Ab Heuvelink

30 januari 2026, voorganger Maartje van der
Velde, organist Gerrit Ebbekink

27 februari 2026, voorganger Leo van der
Meer, organist Gerrit Ebbekink

Maria terug

Op zondag 26 oktober hebben we een extra
Mariaviering gehouden. Ons eigen Maria-
beeld, welke volgens
de geschriften in
1922 aan de paro-
chie geschonken is
door Johannes Lau-
rentius Lubbers, des-
tijds organist en diri-
gent van het
herenkoor is terug- .
gebracht in de oor- §
spronkelijke kleuren j§#
en krijgt een vaste &
plek in ons kerkge-
bouw op het zijaltaar
in de rechter zijbeuk.

Geloof, hoop en liefde

Ons geloof is de vaste grond van wat wij hopen.
Onze hoop is het veilige anker voor onze ziel.
In Gods liefde verankerd, gaan wij levenslang
met een sterk geloof.
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Correspondent
Pastoraatsgroep Vragender
keuning.cp@gmail.com

Samen Kerst

20 december is er een kerstgebeuren in ons
dorp gepland onder de naam “Samen Kerst”.
Een samenwerking van Fanfare & Slagwerk-
groep Antonius, Vragenders Belang, VCV,
‘t Praothuus, KBO, Zonnebloem, Antonius-
school en geloofsgemeenschap Vragender.
Het gaat plaatsvinden in en rond MFA de
Bult, De avond begint start 19:30 uur en in-
loop vanaf 19:00 uur.
Voorafgaand is in onze mooie Mariakapel de
kerststal weer opgesteld, een bezoekje waard.
U bent van harte uitgenodigd voor een ge-
zamenlijk en sfeervol programma.
U komt toch ook?

Groet namens gezamenlijke

organisaties Vragender

Allerzielenviering

Vragender op zondag 2 november 2025
Op deze prachtige zondagmorgen om
10:30 uur waren ruim 100 mensen samen-

Correspondent
Wilhelmien Wolters

Advent

Net als andere jaren kan het winkelende pu-
bliek in het weekend van 13/14 december
ook wat anders vinden dan de dagelijkse din-
gen in de winkels. In die tijd is Winterswijk
al in kerstsfeer en brandt er over al verlich-
ting en staan er kerstbomen en is er een ge-
zellige sfeer In de Advent wordt er elke week
een nieuwe kaars aan de Adventskrans ont-
stoken. Kleine lichtjes die verwijzen naar het
grote Licht. Op de derde zondag van de Ad-
vent, 14 december, is er ook bij ons in de
kerk gelegenheid om de Adventskrans en de
kerk te bekijken en de Kerstkribbe te bewon-
deren en ook hier branden er lichtjes en is
de kerk is open van 14.00 tot 16.30 uur. Het
herenkoor zal dan Kerstliederen ten gehore
brengen. Wist u dat er in een ieder van ons
ook een klein lichtje brandt dat hoe klein ook,
dat hoop, liefde en warmte kan uitstralen.
Laten wij dat lichtje brandend houden voor
de mensen om ons heen en in de wereld. Dus
KOM 14 december bij ons het lichtje zelf er-
varen.

Volg die ster

Ook dit jaar organiseren enkele kerken van
Winterswijk gezamenlijk weer een lichtjes-
tocht in het dorp. Op maandag 22 december

VRAGENDER

gekomen in zaal Overkamp om onze overle-
den parochianen te herdenken.

De zaal was mooi aangekleed met de paas-
kaarsen en fraaie bloemen. Het gelegenheids-
koor opende de dienst met het lied ‘Wie in
de schaduw Gods mag wonen’.

Onze voorganger heette vervolgens ieder-
een welkom en sprak zijn dankbaarheid uit
dat we met zoveel mensen zijn gekomen.
Op de tafel vooraan stond een kaars en een
bloemetje klaar met een lichtje voor de pa-
rochianen die het afgelopen jaar zijn overle-
den. Middels een kort in memoriam werden
de lichtjes aangestoken en hierbij werden de
namen van de mensen, hun geboortedatum
en overlijdensdatum genoemd.

We hebben samen gebeden en gezongen en
het koor bracht een aantal passendeliederen
ten gehore.

Na het uitspreken van de Vredeswens zijn
we naar de begraafplaats gelopen voor de
zegening van de graven. Daarna werden in
de kapel de nabestaanden ontvangen om aan
hen het herinneringskruisje te overhandigen.
Na afloop was er bij Overkamp gelegenheid
om een kopje koffie te drinken en nog even

WINTERSWIIJK

kan er tussen 17:00 en
20:00 uur worden deel-
genomen. De lichtjes-
tocht speelt zich dit jaar
af tussen en in het
Doopsgezinde Kerkje,
de R.K. Jacobuskerk en

de Zonnebrinkkerk. Er w
kan worden gestart bij

de R.K. Jacobuskerk of de Zonnebrinkkerk.
In de Jacobuskerk treden verschillende ko-
ren en ensembles op en kan ondertussen de
kerststal worden bewonderd en daar wordt
u iets te drinken aangeboden met wat lek-
kers in een Koek & Zopie- tent. In het Doops-
gezinde kerkje kan men een wens in de kerst-
boom opgehangen en is er een sterrenhemel
te bewonderen. In de Zonnebrinkkerk zal de
mini-kerstmusical “ Volg die ster” worden op-
gevoerd. De kerk wordt dan verlicht door
honderden kaarsen en lampions. Het Zuid
Afrikaanse kinderkoor Viva, kinderen uit Win-
terswijk en de vioolleerlingen van Miriam van
Dixhoorn werken mee aan de musical. Ook
zijn er andere zangers, muzikanten en spe-
lers die hun medewerking verlenen. De voor-
stellingen van de musical zijn 17:00 18:15 en
19:15 uur. Een kwartier voor de aanvang gaat
de deur open, de voorstelling duurt een half
uur. Onder tussen klinkt er in het centrum
de “roope” van de midwinterhoornblazers en
ensemblespel van muziekvereniging de Een-
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na te praten. Hier werd volop gebruik van
gemaakt.

Bij het naar huis gaan konden de nabestaan-
den het bloemetje en de kaars mee naar huis
nemen.

De beheercommissie en de pastoraatsgroep
bedanken iedereen die aan deze viering heb-
ben meegewerkt.

Wensen

Omdat dit de laatste uitgave is van het
parochieblad in 2025 wensen we iedereen
hele fijne kerstdagen en een gezond en
voorspoedig 2026.

dracht. Onderweg kan men in verschillende
winkels “Die Ster” zoeken en volgen. Deze
lichtjestocht wordt georganiseerd door de
R.K. Jacobuskerk, De Doopsgezinde Gemeen-
te Winterswijk en de Protestante Gemeen-
te Groenlo-Winterswijk.

Voedselbank

Voor de parochianen die gebruik maken van
de voedselbank vragen we of u in de maand
december ragout, ragoutbakjes of iets extra
voor de feestdagen kunt missen. Voor de
maand januari vragen we koffie, koffiepads
koffiepoeder of koffie filters. Voor de maand
februari vragen we tandpasta, tandenbor-
stels, floss materiaal en andere producten
voor een goede tandverzorging. Wij willen
de medewerkers bij de voedselbank danken
voor hun vrijwillige inzet en hopen dat ze dit
met uw hulp nog lang mogen doen.

Kerkbalans 2025

Het jaar is bijna ten einde. De meeste toe-
gezegde bedragen van de parochianen aan
onze geloofsgemeenschap hebben wij al mo-
gen ontvangen , waarvoor onze hartelijke
dank !

Wij vragen aan degenen die wel een bijdra-
ge hebben toegezegd maar deze vergeten
zijn te betalen, alsnog te willen voldoen.
Indien u geen toezegging hebt gedaan en
toch wilt bijdragen dan kunt u een bijdrage
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Alphacursus

In januari 2026 start een nieuwe Alphacur-
sus in het Eucharistisch Centrum, Nieuwstad
12, in Groenlo.

We beginnen steeds om 18:00 uur en rond
20:00 uur sluiten we de avond af.

De Alpha bijeenkomsten kennen een vast
format: we starten met een maaltijd, kijken
dan samen naar een film met een inleidend

thema, om daar vervolgens in kleine groepen
over door te praten.

Als thema's komen onder andere aan de or-
de: Wie is Jezus?; Hoe kun je geloven?; Bid-
den; De Bijbel lezen.

Heb je interesse? Houd dan alvast de volgen-

de woensdagavonden vrij:

e Kennismakingsavond 7 januari 2026, 19:30
uur

overmaken op bankrekening NL72 RABO

037 12 03 112 t.n.v. HH. Paulus en Ludger

Winterswijk onder vermelding van kerkba-

lans 2025.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Werkgroep Kerkbalans

Correspondenten
Anneke Kouijzer
ludgerzieuwent@gmail.com

Winteragenda

Als de dagen korter worden verlangen men-
sen naar licht en warmte. Ze maken tijd voor
elkaar, genieten van die 'vreedzame sfeer en
van 'samen kerk zijn'. Ook in Zieuwent, in on-
ze prachtige H. Werenfriduskerk. We zetten
de vieringen met een speciaal tintje en de
concerten voor u op een rijtje.

Zaterdag 13 december ‘Christmas by Cand-
lelight’ verzorgt door Oost Klassiek met
barokorkest La Sopresa, solisten Hilde Copé
(sopraan) en Laura KieBkalt (alt), Vocaal
Ensemble Ex Arte en Projectkoor Concentus
Cantzione, o.lL.v. dirigent Emile Engel.
Aanvang 19:30 uur.

Meer informatie op de website: oostklassiek.nl

e Alpha bijeenkomsten op de woensdagen
van 18 tot 20 uur:
14, 21 en 28 januari, 4, 11 en 25 februari,
4,11, 18 en 25 maart

e Bezinningsdag zaterdag 7 maart van 10 tot
16 uur

Voor de nieuwe Alpha ronde kan iedereen
zich opgeven, individueel of samen met an-
deren.
Voor de deelnemers zijn er geen kosten aan
verbonden.
Wil je nu al meer weten? Verdere informatie
is te vinden op de landelijke website:
alpha-cursus.nl
Aanmelden kan via de mail: secretariaat@pau-
lus-ludger.nl
Na de aanmelding zullen wij via de mail con-
tact zoeken.

De Alpha werkgroep

Jaar 2025

De beheercommissie wil alle vrijwilligers
graag bedanken voor hun inzet in het jaar
2025. Zonder jullie zouden veel dingen niet
mogelijk zijn

Jullie inzet is niet alleen praktisch, maar voor-
al ook een bron van inspiratie en verbinding.

ZIEUWENT

Dinsdag 23 december ‘Kerstconcert’

Het Achterhoeks Mannenkoor (AMK) brengt
samen met Gospelkoor G-Roots en het strijk-
ensemble Antonio uit Zutphen een regionaal
kerstconcert. Geniet van kerstliederen als I'm
dreaming of a white Christmas, The Christ-
mas Song, Stille Nacht en een paar minder
bekende Kerstliederen uit andere Europese
landen.

U bent welkom vanaf 19:00 uur, het concert
begint om 19:30 uur.

Alle verdere informatie op de website: ach-
terhoeksmannenkoor.nl

Woensdag 24 december, kerstavond

We vieren geboorte van Jezus, ruim 2000
jaar geleden. De muzikale omlijsting van de
feestelijke viering wordt verzorgd door ons
'Werenfridus dames-en herenkoor' o.l.v. di-
rigent Jan de Leeuw, met orgelbegeleiding
door Erna Karnebeek. Het koor zingt tradi-
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De plek waarje jezelf mag zijn.
"De plek waar je alles mag delen.
De plek waar je mag twijfelen.

De plek waar je welkom bent.

We gaan zien wat het jaar 2026 ons brengt,
maar reken weer graag op jullie inzet.

Wij wensen alle mede parochianen een za-
lig Kerstmis en een voorspoedig Nieuwjaar!
Wij zien u graag in 2026 in de vieringen in
de H. Jacobuskerk, die nog niet aan de ker-
kelijke eredienst is onttrokken.

tionele liederen zoals het prachtige ‘Transea-
mus’. Maar naast oude, bekende Nederland-
se kerstteksten klinken ook een aantal
welbekende Engelse melodieén in een Ne-
derlandstalig jasje gestoken.

Aanvang 18:00 uur. Voorganger pastoor H.
de Jong.

Woensdag 31 december is de eindejaarsvie-
ring in onze Werenfridus. We blazen het ou-
de jaar uit met midwinterhoorns en na afloop
toasten we op het nieuwe jaar met koffie en
oliebollen. ledereen is van harte welkom.
Aanvang 19:00 uur. Voorgangers mevr. M.
Beerten en mevr. G. Marneth.

Kindje Wiegen
‘Kroamschudd’n in de Werenfriduskerk’
Donderdag 25 december, eerste kerstdag.
Kinderen laten een mooie kerstvertelling
zien. Kijk en luister naar het verhaal van herder
Joram die op bezoek gaat bij kindje Jezus in
Bethlehem.

Aanvang 10:00 uur m.m.v Jeugdorkest
Harmonie Zieuwent-Mariénvelde,
Herderskoortje met piano & gitaar.

Een gezellig, sfeervol kerstuurtje... dus kom
ook, jong en oud is welkom!
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“Zij deelden alles wat ze hadden”

In de maand januari vindt traditioneel de lan-
delijke aftrap plaats voor de Actie Kerkba-
lans. Dit is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse
Kerk, de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land en de Evangelische Broedergemeente.
Meer dan 2000 kerken organiseren een gro-
te financiéle inzamelingsactie voor hun plaat-
selijke kerk. De kerk wordt niet gefinancierd
door de overheid, maar is afhankelijk van de
jaarlijkse bijdragen van kerkleden. Onder-
houd van het gebouw, de koffie, maar ook
het personeel en missionaire en maatschap-
pelijke projecten kosten geld. Daarom is er
Actie Kerkbalans.

Goede timing?

De bovenstaande tekst komt van de websi-
te www.kerkbalans.nl. Bij de timing van de-
ze actie kun je trouwens wel vraagtekens
zetten. Is het wijs om mensen om geld te vra-
gen vlak na een vaak dure decembermaand?
En willen we onze vrijwilligers in de koude
en donkere januarimaand langs de deuren
sturen? Zeker sinds de coronacrisis zien we
dat diverse kerken pas later in het jaar hun
Actie Kerkbalans houden. Maakt u zich dus
niet ongerust als u in januari wel allerlei re-
clamespotjes hoort over de Actie Kerkba-
lans, maar u dan niet door uw kerk benaderd
wordt.

Voor de plaatselijke kerk?

Met regelmaat zien we deelnameformulie-
ren en bankafschriften waarop staat “alleen
voor de eigen geloofsgemeenschap” of woor-
den van gelijke strekking. Ruim 15 jaar gele-
den waren onze 16 geloofsgemeenschappen
allemaal nog zelfstandige parochies. Maar de
tijden zijn veranderd.

In 2010 gingen 9 parochies op in de fusie-
parochie St. Ludger. Een jaar later werden 7
parochies samengevoegd tot de St. Paulus-
parochie. En 10 jaar later, op 1 januari 2021
fuseerden die beide parochies weer tot on-
ze huidige parochie HH. Paulus en Ludger.
De tijd dat elke kerk een eigen priester had,
ligt al meer dan 20 jaar achter ons. Van de
16 kerken zijn er inmiddels 7 aan de eredienst

Actie
Kerkbalans

onttrokken en het einde van de kerksluitin-
gen is nog niet in zicht.

U zult begrijpen dat dat de opbrengst van de
Actie Kerkbalans niet alleen nodig is voor de
plaatselijke geloofsgemeenschap, maar ook
om bij te kunnen dragen in de algemene kos-
ten van de parochie. Denk aan de salarissen
van pastorale team en secretariaat, aan ac-
tiviteiten voor onze jeugd en jongeren, aan
de informatievoorziening (parochieblad,
nieuwsbrief, website, facebook) en ontmoe-
tingsmomenten zoals voor ouderen en acti-
viteiten van Ontmoeting & Inspiratie.

De eerste christenen deelden alles
In de Bijbel in Gewone Taal lezen we in Han-
delingen 4, 32-35 over de eerste christenen:
“De groep van gelovigen was een eenheid.
Ze waren het over alles met elkaar eens. Nie-
mand wilde zijn bezit alleen voor zichzelf
houden. In plaats daarvan deelden ze alles
wat ze hadden. En de apostelen bleven met
grote kracht spreken over de opstanding van
de Heer Jezus. God liet op veel manieren zien
hoe goed hij voor de gelovigen was. Ze had-
den allemaal genoeg te eten. Als iemand een
huis had of een stuk land, verkocht hij dat.
En het geld dat hij ervoor kreeg, bracht hij
naar de apostelen. Die deelden het uit aan
alle mensen die iets nodig hadden.”

De Actie Kerkbalans vraagt ons om solidair
te zijn met de geloofsgemeenschap waar we
deel van uitmaken.

Kurk

In het verleden waren de inkomsten uit de
Actie Kerkbalans de kurk waarop de paro-
chie dreef. Zeker 60-70 procent van de in-
komsten kwamen uit de Actie Kerkbalans. Al
jaren zien we dat oudere goede gevers ons
ontvallen en er geen nieuwe generatie ge-
vers opstaat. Ook zorgen kerksluitingen voor
teruglopende bijdragen van parochianen.
Bij geloofsgemeenschappen die bij hun Ac-
tie Kerkbalans ook financiéle cijfers presen-
teerden, blijkt al jaren dat opbrengsten uit
bezittingen onmisbaar zijn om het financié-
le plaatje rond te krijgen. Denk bij opbreng-
sten uit bezittingen aan verhuur van pasto-

rieén, het verpachten van gronden en het
genereren van inkomsten uit vermogen (spa-
ren en beleggen).

In 2024 zorgen bijna 4400 huishoudens in
onze parochie samen voor € 380.000,- aan
kerkbijdrage-inkomsten.

De kerksluitingen in de afgelopen jaren heb-
ben wel gezorgd voor lagere kosten van on-
derhoud. De opbrengst van verkocht onroe-
rend goed wordt ingezet om rendement te
genereren.

Wat betekent de kerk voor mij

De Actie Kerkbalans heeft posters met di-
verse slogans: “Geloof samen vieren”, “Om-
zien naar elkaar”, “Een baken voor mensen in
nood”, "Een kaarsje opsteken” en “Rustpunt
in een drukke wereld”.

Deze slogans houden ons een spiegel voor:
wat betekent de kerk voor mij? Wat kan ik
voor de kerk betekenen? Is het een plek waar
ik God vind? Een plek waar ik gelijkgestem-
den ontmoet, mijn zorgen kan delen of naar
anderen kan omzien? Of waar mijn (klein)kind
geloof, hoop en liefde ontvangt?

Een valkuil bij de Actie Kerkbalans is het kij-
ken naar de kerk als een consument: krijg ik
wel “waar voor mijn geld"? Geven aan de kerk
doe je met je hart.

Geef voor de kerk van morgen

De oproep van de Actie Kerkbalans is al ja-
ren “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Regelmatig leest u in het parochieblad over
hoe we op weg zijn naar een missionaire pa-
rochie: een gastvrije gemeenschap van blij-
vende leerlingen die zelf ook leerlingen ma-
ken, in overeenstemming met onze
gezamenlijke missionaire opdracht als Kerk.
Daar zetten zich veel vrijwilligers voor in, ie-
der op zijn of haar eigen plek en met inzet
van de eigen gaven en talenten.

Met uw bijdrage steunt u het goede
werk van uw eigen geloofsgemeen-
schap en draagt u bij aan een goede
pastorale zorg in onze parochie.
Van harte aanbevolen dus!

vandaag
voor de kerk

van morgen



INSPIRATIE

de Verbinding / 30

v =

Betting Wonen BV

Prins Mauritsstraat 13-15 maandag: Gesloten

7126 AC Bredevoort dinsdag-donderdag: 9.30 - 17.30 uur
Telefoon: (0543) 4515 67 vrijdag: 9.30 - 21.00 vur
info@bettingbredevoort.nl zaterdag: 9.30 - 17.00 vur

Filmavond The Letter

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de parochie
HH. Paulus en Ludger vertoont op dinsdag 20 januari in
de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
de film ‘The Letter’. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor
een kop koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. Na
afloop van de film zal er gelegenheid zijn met elkaar na te
praten. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op
prijs gesteld.

Op 4 oktober 2022 werd de film 'The Letter' gelanceerd.
De titel verwijst uiteraard naar de encycliek Laudato Si
van paus Franciscus. In deze film komen vier stemmen aan
bod. Ze vertegenwoordigen groepen die aan de wereld-
wijde vergadertafels doorgaans niet gehoord worden. Ze
werden uitgenodigd voor een unieke dialoog met de paus.
We maken kennis met Ridhima Pandey, een jonge klimaat-
activiste uit India, Arouna Kandé, een klimaatvluchteling
uit Senegal, Cacique Odair, de leider van een Braziliaan-
se inheemse gemeenschap en Greg Asner & Robin Mar-
tin, twee klimaat- en biodiversiteitsonderzoekers uit Hawai.
Ze brengen in het gesprek en de ontmoetingen het per-
spectief en oplossingen aan bod van de jongeren, de ar-
men, de inheemse bevolking, en de diverse natuur.

De documentaire volgt hun reis naar Rome en hun ont-
moeting met elkaar en met de paus en zit boordevol krach-
tige persoonlijke verhalen naast de laatste informatie over
de planetaire crisis en de tol die het eist van de natuur en
de mensen.

- Betting!onen

.. BREDEVOORT

ttingbre

Openingstijden:

devoort.nl

Zo kan het licht erin

Leonard Cohen: een lezing over zijn leven en liederen

Onder deze titel zal Frank Kazenbroot op uitnodiging van de commissie Ont-
moeting & Inspiratie van de parochie HH. Paulus en Ludger op dinsdag 24 fe-
bruari een avond verzorgen in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
te Beltrum. Vanaf 19.15 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De
avond begint om 19.30 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt zeer op prijs
gesteld.

Beleef een meditatieve bijeenkomst vol prachtige liederen, poézie en het in-
spirerende levensverhaal van de dichter en zanger Leonard Cohen (1934-2016).
Hij heeft indrukwekkende liederen gemaakt over zijn levenslange zoektocht
naar zin, wijsheid en licht. Soms viel de duisternis hem zwaar. Als de naam Le-
onard Cohen niet bekend is, dan zijn het zijn liederen wel. Veel melodieén zul-
len direct bekend klinken. Zoals “Suzanne” of “Hallelujah”. Zijn concerten wa-
ren spirituele belevenissen. Cohen bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar
onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeistische tradities. In zijn
teksten verbindt hij zijn eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, waardoor
thema’s als liefde, eenzaamheid, verlangen en lijden opnieuw gaan leven.

Op 24 februari luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen, en tussen-
door wordt over zijn leven verteld. Het wordt een ontmoeting, waarin ieder-
een geraakt kan worden door de poézie en de muziek.

Frank Kazenbroot, norbertijner monnik, was
lang kloosterling in de Abdij van Berne en mo-
menteel geestelijk verzorger in een ziekenhuis.
Hij is al zijn leven lang een liefhebber van de
liederen van Cohen. In 2018 verscheen zijn
boek ‘Wees lief voor deze ziel, veertig ven-
sters op Leonard Cohen'’.
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l ledereen kan, waar ook verzekerd, altijd en zonder -
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Waar nog écht tijd en
ruimte is voor afscheid,
| sfeervol midden in de natuur.
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financiéle nadelen, gebruik maken van ons crematorium.
. Bel anders rechtstreeks GUV!

T 0543 - 4915
www.guv.nl

Programma van Ontmoeting en Inspiratie

De commissie Ontmoeting & Inspiratie van de
parochie HH. Paulus en Ludger wil het graag mo-
gelijk maken elkaar te ontmoeten en inspireren
rond boeiende thema’s. Hieronder vindt u de ac-
tiviteiten die komend half jaar georganiseerd wor-
den. Ze vinden m.u.v. 15 maart en 22 juni alle-
maal plaats op een dinsdagavond om 19:30 uur
in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
* te Beltrum plaats; vanaf 19:15 uur inloop. De en-
tree is gratis, u wordt wel verzocht een vrije gift te geven.

Mocht u bepaalde suggesties hebben, wij staan er voor open.
Verdere informatie over de activiteiten zult u ook in de nieuwsbrie-
ven, de lokale en regionale (kerk)bladen, facebook en op de websi-
tes van de parochie (https:/www.paulus-ludger.nl/ = inspiratie) en
meerdere PKN-gemeenten vinden; ook in uw mailbox, als u daar-
voor uw e-mailadres doorgeeft.

Peter Miiller: 0544 463045 - pjamueller@gmail.com
Anita Overkamp: 06 46685047 - anitaaltink9@gmail.com

Moderne kunst

Vanuit “Ontmoeting en Inspiratie” komt de aankondiging en uitnodiging
voor de cursus “Moderne kunst & Spiritualiteit. Maar wat gebeurt er
op die vele ochtenden met een twintigtal mensen die samenkomen
in Neede? Worden zij geinspireerd of kijken ze alleen naar kunstwerken?
Als deelneemster neem ik u graag mee in mijn beleving van deze
unieke ochtenden. Samen met mensen uit zowel de R.K. kerk als de
PKN-kerken kijken we allereerst naar een kunstwerk. Alleen kijken!
Elk voelt daarbij de neiging gelijk te benoemen wat het oproept, maar
nee... je mag alleen zeggen wat je ziet. Best moeilijk, maar gerelateerd
aan het thema (bijv. nu “Vanwaar en Waarheen”) komen er veel op-
en aanmerkingen.

Vervolgens benoemen we ons gevoel erbij, een veelheid aan beleving
blijkt en dan wordt het al spannend en zeker interessant. Deze
openheid van en naar elkaar is inspirerend.

Als we vervolgens (na de koffie!) vanuit het Mattels-evangelie de

Programma eerste helft 2026

e 20 januari, filmavond “The Letter”, een documentaire met paus
Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis

e 24 februari, een avond over Leonard Cohen o.l.v. Frank Kazenbroot

e 70 15 maart, 14.30 uur, een theatrale muziekvoorstelling:
“Schemermens”, gespeeld door trio Wilde Eend; i.s.m. de commissie
Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen/Rekken
en Mattheus Verbindt; Oude Mattheiiskerk, Grotestraat 50, Eibergen;
inloop v.a. 14.00 uur

e 14 april, een avond over “De heiligheid van de mens; gedachten
over de Nederlandse euthanasiepraktijk” o.l.v. mw. Annemarieke
van der Woude

¢ 19 mei, een avond over woestijnmoeders o.l.v. Hadé Overdulve

e maandag 22 juni, midzomeravondwandeling vanuit Eibergen i.s.m.
Mattheus Verbindt

e augustus, tentoonstelling “l Was Here” in de Calixtusbasiliek te
Groenlo, Nieuwstad 12

& Spiritualiteit

lezingen horen, blijkt dat de een vanuit de Bijbel, de ander vanuit de
kunst geboeid wordt door dit alles.

Luisteren naar elkaar, horen welke verschillen en overeenkomsten
we ontdekken: het is een boeiend proces wat voor mij deze ochtenden
waardevol maakt.

“Vanwaar en waarheen”... kijk nu al uit naar de volgende keer om
elkaar te ontmoeten en geinspireerd te worden, gevormd door elkaar
en zeker verrijkt door de kunstwerken.

Fijn om u hiervan deelgenoot te mogen laten zijn.

Tiny Appeldoorn
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Vredevol Kerstmis - Vertrouwvol 2026

Met u kijken wij opnieuw uit

- hoopvol -

naar de komst van God in de wereld.
Laten we samen

het licht opmerken

en in de richting kijken

waar Gods Zoon geboren wordt.
Opnieuw mogen wij ons verheugen dat Hij
- zoals elk nieuw leven -

een beloftevolle boodschap meedraagt.
We weten het:

het is een wonderbaarlijke boodschap geworden.

Eeuwenlang ondertussen
hopen mensen

Zijn weg te kunnen gaan

met het licht in de ogen

dat straalt van God,

dat straalt van liefde en vrede,
overal, altijd.

Een wonderbaarlijke boodschap

die voor ons niet meer weg te denken is.

Toch is Kerstmis geen gebed om een wonder,
maar een gebed om vertrouwen in het leven,
de belofte van toekomst, die Jezus in zich droeg:
een eindeloze liefde aan mensen getoond.
Daarom:

dat u in 2026 vanuit dit vertrouwen

kracht en dynamiek mag schenken

in wat u bezielt en bezighoudt.

Als je voelt dat je vastroest

Als je voelt dat je vastroest

in een patroon van ieder voor zichzelf
en verstrikt raakt

in een woestenij van hebben en houden,

durf dan de woestijn door:

stap voor stap
de weg van mensen opnieuw gaan,

vragen stellen bij je doen en laten,
je heroriénteren

met een ander horloge

en een ander kompas

in de hand,

stil houden bij een vergeten bron
om je andere ik

en die andere mens

als tochtgenoot te treffen,

verder gaan,
met mensen en omwille van mensen,
weer mens worden aan elkaar.

En zakt de moed in je schoenen,
haak dan toch niet af,

vrees niet,

want bij elke exodus

is de Heer met je.

Kathleen Boedt



