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Contactblad Elisaparochie verschijnt 
tien keer per jaar – in een oplage 
van 1600 exemplaren. 
Redactie en secretariaat:  
Pastoraal Centrum Elisaparochie: 
Rembrandtlaan 23,  
7606 GH Almelo.  
Tel. 0546 -545040 
e-mail: secretariaat@elisapaz.nl 
website : www.elisapaz.nl   
Het Pastoraal Centrum is geopend 
op maandag-, woensdag-, vrijdag-
morgen van 09:00 uur tot 12.00 uur. 
De ingang van het Centrum is aan 
de Henriëtte Roland Holstlaan. 
 

Secretariaat:  
Jos Bos, Theo Bosman, 
Jimmy Cress, Gerard Egberink,  
Ben Eijsink, Monique ten Heggeler , 
 
 

Kerkbijdrage:  
Theo Bosman, Gerard Egberink 
 

Adreswijzigingen, gezinsuitbreiding 
en overlijden gaarne doorgeven aan 
het secretariaat. Per mail mag ook. 
 

Bankrekeningnummers voor  
- Kerkbijdrage : 
 NL62RABO 0381 3639.45 
- Elisaparochie:  
 NL77RABO 0102 1234.70 
- Caritas PCI-Elisa: 
 NL21Rabo 0171 7807 60  
 

Kopij: 
Kopij voor het parochieblad kunt u  
voorzien van naam en adres,  
per e-mail sturen naar  
secretariaat@elisapaz.nl of  
inleveren op het Pastoraal Centrum 
vóór 16 juli 2025. 
De redactie heeft het recht bijdragen 
te bekorten of niet te plaatsen.  
Lay-out: Monique ten Heggeler en/of 
Jan Körmeling  
De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor het parochieblad berust bij het 
parochiebestuur en pastorale team 
 

Parochiebestuur 
 
Voorzitter:  
Mgr. A.J.J. Woolderink  
06 - 83 79 61 83 
 
Secretaris en 
waarnemend vice-voorzitter:   
M.A.J. (Marian) Linssen-Canters 
 
Penningmeester:  
J.B.J. (Jeroen) Grootte Bromhaar 
 
Bestuursleden tevens vertegenwoordi-
gers  van de  drie locaties 
K.T.D. (Karen) Wind-Platel (Elisa) 
 
A.J. (Thea) Lówik (Georgius) 
 
B.J. (Ben) Hulshof (Jozef) 
 
 
 
 
Administratie Elisa 
administratie@elisapaz.nl 
 
 
 
Meubelproject 
tel.: 06 - 23 78 66 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noodnummer: 
Bij een overlijden en vragen m.b.t.  
een afscheid kunt u bellen met: 
0546 - 545043. 
U wordt doorverbonden met een  
antwoordapparaat; graag duidelijk 
inspreken.  
U wordt z.s.m. teruggebeld door 
Jan Körmeling. 
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Basiliek Jubileumkerk - Wat is een aflaat?  
Als u dit parochieblad leest 
is inmiddels een groep  
parochianen, waaronder  
een aantal jongeren  
teruggekeerd van de  
jubileumbedevaart naar  
Rome. Ik hoorde dat het een 
mooie en onvergetelijke ervaring is geweest!  
Bij die Bedevaart naar Rome hoort natuurlijk een bezoek aan de  
graven van de apostelen Petrus en Paulus (in de St. Pietersbasiliek 
en in de Basiliek van St. Paulus buiten de muren) en ook aan de  
Basiliek ter ere van Maria (de Maria Maggiore) en de Basiliek van  
St. Jan van Lateranen (de kathedraal van de Paus, als Bisschop van 
Rome) 
Er zullen naar verwachting zo’n 30 miljoen pelgrims naar Rome ko-
men in dit Heilig Jaar. Zelf hoop ik in oktober te gaan. Voor velen 
echter ligt zo’n Bedevaart om financiële of gezondheidsredenen niet 
in de mogelijkheid. Daarom zijn er in ieder Bisdom een aantal kerken 
aan gewezen om de zgn. Jubileumaflaat te ontvangen.  
 
Wat is een aflaat? 
Dat woord heeft voor velen een bekende maar meestal geen  
positieve klank. 
Voor menigeen roept het de herinnering op aan de handel die met 
aflaten gedreven werd in de late middeleeuwen, waartegen Luther 
terecht protesteerde. Je kon immers ook een aflaat kopen, i.p.v. ze 
te verwerven door een bedevaart of een goed werk. Dat “kopen met 
geld” werd weliswaar voorgesteld als een goed werk, zoals het ge-
ven van een aalmoes maar het werd helaas toch tot een soort han-
del, die door de Kerk werd afgeschaft op het Concilie van Trente 
(1545 begonnen). 
De aflaat moet gezien worden in relatie met de zonde waardoor we 
ons vervreemden van God, die liefde is en ons onbekwaam maakt 
voor het eeuwig leven bij God na de dood. 
Voor de zonden, zowel de zware zonden als de geringere zonden 
kunnen we Gods vergeving ontvangen in het Sacrament van Boete 

Rome - bedevaart Heilig Jaar 
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en Verzoening (de Biecht), waardoor we weliswaar met God ver-
zoend worden maar wat veelal blijft is een zekere gehechtheid aan 
wat ons van God kan vervreemden. Daarvan kunnen we gezuiverd 
worden door een vurige liefde tot God, waardoor we ons volledig tot 
God bekeren en a.h.w. de “de oude mens” afleggen of wanneer dat 
onvoldoende gebeurt tijdens ons aardse leven, later in de situatie van 
de loutering na de dood. 
In onze taal heet dat het vagevuur. Wellicht een wat negatief klinken-
de naam. In het Engels heet het “purgatory” afgeleid van het Latijnse 
“Purgatorium” de situatie van loutering en zuivering waarin we ons 
bewust worden van de grenzeloze liefde van God, die we op aarde 
onvoldoende beantwoord hebben. Die zuivering wil ons brengen tot 
een volmaakt berouw. 
Ze heeft maar één doel: ons zo voor te bereiden op het hemels geluk. 
Omdat de Kerk van Christus de macht gekregen heeft om “te binden 
en te ontbinden” kan ze de verdiensten van Christus en de gebeden 
van de heiligen voor ons, vruchtbaar maken voor de overledenen. 
Daarom vieren we ook de Eucharistie voor hen die gestorven zijn. 
Maar het is ook verbonden aan goede werken en gebeden waardoor 
we onze wil tot bekering concreet maken en ze verrichten uit liefde 
voor God en onze medemensen. De aflaat kan dus ontvangen wor-
den voor onszelf of voor onze overledenen. 
Het Heilig Jaar als een jaar van genade wil daartoe ook een bijzonde-
re uitnodiging zijn. Waarvan het gaan door de Heilige Deur in Rome 
een uitdrukking is. Niet als een op zich staand “magisch” gebeuren 
want de aflaat is altijd verbonden met de bereidheid om te biechten, 
de Eucharistie te vieren en de H. Communie te ontvangen en een 
gebed te bidden voor de Paus, die in Christus’ naam de opperherder 
van de wereldwijde kerk is.  Voor hen die de Bedevaart naar Rome 
niet kunnen maken, kan dit ook in andere Bedevaartsplaatsen of ker-
ken, die daarvoor aangewezen zijn.  

Onze St.-Georgiusbasiliek is door de Kardinaal aangewezen samen 
met 13 andere kerken in ons Aartsbisdom om Jubileumkerk te zijn 
waar men die bijzondere aflaat kan verwerven. 
Zo mogen we het Heilig Jaar zien als een geschenk en een oproep 
om onze verbondenheid met God met hart en ziel te vernieuwen.  
 

Vicaris Woolderink 
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Wie is hij? 
Robert Francis Prevost, 
geboren te Chicago (VS) 
14 september 1955 in 
een gelovig katholiek 
gezin met 2 oudere 
broers. Priester gewijd 
19 juni 1982.  
Bisschop gewijd 12 december 2014 en benoemd voor het Bisdom 
Chiclayo in Peru Kardinaal benoemd door Paus Franciscus 30 sep-
tember 2023. 
Hij is lid van de Orde van de Augustijnen, werkte vele jaren als  
missionaris in Peru en was de laatste twee jaar prefect van  
Romeinse Curie afdeling die de Bisschopsbenoemingen voorbereid  
Paus gekozen op de tweede dag van het conclaaf, 8 mei 2025. 
Hij koos de naam Leo, in dankbare herinnering aan Paus Leo XIII 
(1878-1903), die zich bijzonder inzette voor sociale gerechtigheid. 
 
Wapen en wapenspreuk 
De Paus heeft in zijn wapen het blauw 
en de witte lelie, symbolen van Maria, 
Moeder van de Kerk 
en het brandende hart en de Bijbel als 
herinnering aan de Heilige Bisschop Au-
gustinus (354-430), die na een lange zoektocht rust vond in het ver-
trouwen op God. Van St. Augustinus zijn de bekende woorden: 
“Onrustig is ons hart, tot het rust vindt bij U, o God.” 
De wapenspreuk is: “In Illo uno unum” (In Hem (Christus) zijn we al-
len één) 
 
Enthousiaste ontvangst 
Paus Leo XIV heeft van alle kanten een zeer goede ontvangst gekre-
gen. Uit zijn eerste woorden: “Vrede voor u allen” en zijn verdere 
woorden waarbij hij aansloot bij de Paasboodschap van Paus Fran-
ciscus toonde hij dezelfde bewogenheid als de op de tweede paas-
dag overleden Paus: “God  houdt van u allen en het kwade zal niet 
overwinnen. Wij zijn allemaal in Gods hand! Laten we  
daarom zonder angst, hand in hand met God en elkaar op weg gaan! 
We zijn leerlingen van Christus. Hij gaat ons voor. De wereld heeft 

Onze paus Leo XIV 



Zijn Licht nodig! De mensheid heeft Hem nodig als brug die ons bij de 
liefde van God brengt. Help ons en elkaar om bruggen te bouwen van 
dialoog en ontmoeting, zodat we als één volk duurzaam in vrede kunnen 
leven. Dank u Paus Franciscus! 
 
Met hem kunnen we vol vertrouwen “Pelgrims van hoop” zijn. Paus 
Franciscus vroeg altijd aan het einde van iedere ontmoeting: “Bid voor 
mij!” Laten we dat ook doen voor onze nieuwe Paus Leo. 
 
Vicaris Woolderink  

Overleden 
 

Lies Exterkate 
Lies is geboren in Delden 5 september 1933, ze was het 
jongste meisje in een groot katholiek gezin. Ze hield al 
jong heel erg van lezen. Voor school was de interesse 
wat minder. Totdat ze erachter kwam wat ze echt wilde 
worden: kapster. Toen ging het met school ineens ge-
makkelijk en had ze al snel haar diploma. Na de opleiding ging ze wer-
ken bij een kapper in Oldenzaal, maar ze wist al gauw dat ze een eigen 
zaak wilde. Toen ze verkering kreeg met Henk was dat ook een belang-
rijke voorwaarde: ze wilde wel met hem verder, maar alleen als ze een 
eigen kapsalon kon hebben. Die kapsalon kwam er, in 1959 aan de Zui-
derstraat 1 in Almelo. In 1960 trouwde ze met Henk, en in november van 
dat jaar was het eerste kind er al. Maar, omdat de kapsalon aan huis 
was, kon ze gezin en werk mooi met elkaar combineren. De kapsalon 
was een onderdeel van het gezinsleven: er waren altijd kapsters over de 
vloer. Lies hield van een goede gemoedelijke sfeer. Met haar opmerkin-
gen en persoonlijkheid droeg ze daar zeker aan bij, je kon goed met 
haar lachen. Haar humor was vooral lachen met, nooit ten koste van 
een ander. Ze stond voor haar eigen mening. Als ze het niet eens was 
met de mening van een ander, dan ging ze de discussie aan. Daarbij 
was haar gevoel voor rechtvaardigheid belangrijk. Ze kon genieten van 
het leven. Op de feestjes in de familie was het altijd gezellig.. Ze heeft 
heel wat moderne liedjes opgepikt van haar kinderen en haar kleinkin-
deren.  
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In de Egbertus parochie was ze eerst actief als wijkcontactpersoon en 
de pastorale werkgroep en de parochie raad. Later in de Elisaparochie 
in de liturgiewerkgroep. Ze vond het fijn om hierbij samen met ande-
ren van betekenis te zijn. Ze had echt belangstelling voor de ander en 
was zeer betrokken bij iedereen die ze kende.. Heel kenmerkend voor 
Lies: ze was dol op kleine kinderen. Als er een kleintje in zicht was, 
dan trok haar aandacht daar direct naar toe, maakte niet uit waar ze 
was.  Lies is haar hele leven zeer zelfstandig geweest. In haar wer-
kende leven en na haar pensioen deed ze haar eigen dingen, naast 
alle activiteiten die ze samen met Henk deed. Toen ze vergeetachtiger 
werd en er steeds meer hulp ingeschakeld moest worden, vond ze dat 
moeilijk. De verhuizing naar Het Weggeler voelde voor haar als het 
verlies van zelfstandigheid en het verlies van haar thuis. Ondanks dat 
ze met allerlei activiteiten meedeed en positief probeerde te blijven, 
bleef ze heimwee houden naar de Rozenstraat. Gelukkig had ze met 
alle medewerkers in de zorg een fijn contact, en heeft ze veel warmte 
gevoeld tot het eind. Op 20 maart 2025 is ze gestorven.  
Moge ze thuis zijn bij de Heer van alle leven. 
 
Willem Waanders 
Willem is geboren in Keulen onder de schaduw van de dom op 31 mei 
1922 als oudste in een gezin van vier kinderen. Zijn vader had daar 
een tabakfabriek. Hij maakte voor zijn kinderen een daktuin zodat  
ze daar konden spelen. Als kind moest Willem meerdere operatie  
ondergaan, waar hij een angst voor witte jassen aan overhield. Des te 
opmerkelijker dat hij uiteindelijk geneeskunde studeerde. Zijn broers 
en zussen werden tijdens de tweede wereld oorlog in veiligheid ge-
bracht, Willem echter bleef de hele oorlog in Keulen vanwege zijn stu-
die. Zijn huis en het huis van zijn latere vrouw Hildegard gingen verlo-
ren door een bombardement op Keulen. Hij voltooide zijn studie in 
1946, maar had als Nederlander in Duitsland geen uitzicht op betaald 
werk. Zijn artsen diploma werd in Nederland echter niet erkend en hij 
moest dus opnieuw aan de studie. Na voltooiing daarvan trouwde hij 
met Hildergard. Samen kregen ze 5 kinderen. Via Maastricht, Amers-
foort, Leiden en Den Bosch kwamen ze tenslotte in Almelo waar Wil-
lem internist werd in het Elisabeth ziekenhuis. Hij woonde in Almelo 
ruim 60 jaar. Zijn vrouw Hildegard stierf in 2012. In 2016 is Willem met 
zijn zoon Mark en zijn vrouw Monique nog terug geweest in Keulen; 
ze logeerden in een hotel naast zijn oude woonhuis tegenover de res-
tanten van zijn vaders sigarenfabriek. Met zijn 94 jaar gidste hij Mark 
en Monique soepeltjes door Keulen.  



Willem woonde tot 2017 zelfstandig in de Aalderinkshoek.  
Hij bezocht elke zondag de Elisakerk wel met een stok ter ondersteu-
ning. In 2022 verhuisde hij naar een verpleeghuis in Utrecht vanwege 
dementie, dichter bij zijn kinderen. Daar overleed hij op 20 maart 2025 
op een leeftijd van 102 jaar. Zijn zoon Mark wenste hem een behou-
den reis. Of zoals zijn vrouw dat mooi kon zeggen: “Geh mit Gott”.  
Op 28 maart is hij na een uitvaartviering in de Elisakerk begraven in 
het graf bij zijn vrouw op de begraafplaats ’t Groenedael. 

Met ingang van 1 januari 2025 zijn de parochies van Borne, Hertme 
en Zenderen opgeheven en is het één nieuwe parochie geworden.  
De kerk van Zenderen is daarbij weer teruggegeven aan de klooster-
orde van de Karmel. Er vinden dan ook in deze kloosterkerk geen 
diensten meer vanuit de parochie plaats. Alle parochiediensten wor-
den gedaan in de  H.H. Jacobus en Johannes kerk in Borne.  
Er is één uitzondering daarop en dat is een uitvaart. Als een parochi-
aan dit wil, mag de uitvaart nog in de kloosterkerk plaatsvinden. 
Wel is er elke zondag om 10 uur een viering in de kloosterkerk, behal-
ve de vijfde zondag dan is er geen viering. De viering op de derde 
zondag van de maand is een Woord- en Communievieringen, de an-
dere vieringen zijn eucharistievieringen. Alle vieringen gaan dus uit 
van het klooster en niet meer van de parochie.  
 

 

We hopen weer samen te komen op:               

  vrijdag 13 juni 
 

We beginnen om 10:30 uur met een kop koffie/thee. 
Om ongeveer 11:00 uur houden we een korte  
gebedsviering in de dagkapel.   
 
 
U bent allen van harte welkom 
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Habemus papam!’ klonk het over het plein: een 
nieuw begin, een moment van bijna naïeve 
hoop: 
 
Een nieuwe paus. Een nieuwe kans om te  
luisteren naar de mensen die leven aan de  
rafelranden van de wereld. 
 
Daar stond hij: paus Leo XIV, geboren Robert Francis Prevost. Klein 
van gestalte, maar met een grote aanwezigheid. Een Augustijn,  
missionaris, jarenlang werkzaam in Peru, gevormd door de praktijk en 
niet alleen door de leer. Kerkjurist, hervormer, iemand met een scherp 
oog voor waar het wringt in de kerk. Geen man van machtspolitiek, 
maar een bruggenbouwer — iemand die weet dat de rand geen plek 
is om te mijden, maar om te beginnen. 
 
Wat hem bijzonder maakt: hij staat niet alleen open voor dialoog, 
maar durft ook positie te kiezen. Zo nam hij afstand van de gedachte, 
uitgesproken door JD Vance, dat liefde voor de mens begint bij het 
eigen volk. Voor paus Leo XIV begint liefde niet bij grenzen, maar bij 
verbondenheid — tussen mensen, en over grenzen heen. 
 
De wereld is onrustig, de kerk vol scheuren. Misbruik, ongelijkheid, 
klimaat, migratie, oorlog— het zijn geen dossiers, het is mensenwerk. 
Ook al lijken sommige wereldleiders dat steeds moeilijker te vinden 
om te erkennen. En toch is daar dat ene moment van ademhalen, 
waarop we durven hopen dat leiders luisteren naar de stilte tussen de 
woorden, waar pijn woont. 
 
Bij Mensen met een Missie kennen we die stilte. We werken waar het 
weefsel dun is, middenin het conflict, waar wantrouwen sneller groeit 
dan gras, waar haat en angst in elkaars huid kruipen. We weten: vre-
de komt niet in rook of klokken, maar in handen die elkaar vinden. 
 
Deze paus, die de wet kent én het leven in de marge, zal ons allemaal 
uitdagen om niet weg te kijken. Want menselijke waardigheid is er 
voor iedereen. 

Een nieuwe paus 



Hij zal verder stappen in de voetsporen van Franciscus en de lijnen 
consolideren die zijn voorganger heeft gezet met aandacht voor  
de schepping, voor de klimaatverandering, voor de voorkeurspositie  
voor de armen, en natuurlijk ook de jeugd. Want wat zouden we doen 
zonder de jeugd in het leven en in de kerk? 
 
Verder geeft hij aan dat hij het synodale proces  wil voortzetten.  
Dit geeft hoop voor de toekomst.  
^ 

Op tweede paasdag overleed Paus Franciscus. Hieronder enkele van 
zijn vele bemoedigende uitspraken. 
 
In zijn boek ‘Ik wil jouw geluk, het 100-voudige in dit leven’ deelt paus 
Franciscus 15 tips om gelukkig te worden. Sara Loobuyck vertaalde 
ze. 
 
1. Lees je leven als een boek 
Ons leven is het kostbaarste boek dat aan ons wordt toevertrouwd, en 
net in dat boek vind je wat je tevergeefs via andere wegen zoekt. De 
heilige Augustinus had het begrepen: 'Keer in jezelf. In je innerlijk 
woont de waarheid.' Ik nodig iedereen uit om dit te doen, ook mezelf. 
Lees je leven als een boek. Lees in jezelf: Hoe zie je de weg die je 
afgelegd hebt? Op een serene manier. Keer in jezelf. 
 
2. Denk eraan dat je uniek bent 
Elke mens is uniek, en iedereen is in de wereld om zich in zijn uniek-
heid bemind te voelen en om anderen lief te hebben zoals niemand 
anders het in zijn of haar plaats kan doen. Je zit niet op de reserve-
bank te wachten om in te vallen voor iemand anders. Nee, iedereen is 
uniek in Gods ogen. Laat je dus niet ‘homologeren’. We zijn niet in 
serie gemaakt. We zijn uniek, we zijn vrij. En we zijn in de wereld om 
een liefdesverhaal te beleven, met God, om sterke keuzes te durven 
omhelzen, om ons aan het prachtige risico van de liefde te wagen. 
 
3. Laat je schoonheid tevoorschijn komen!  
Niet de schoonheid volgens de modetrends van de wereld, maar ech-
te schoonheid. De schoonheid waarover ik spreek, is niet terugge-
plooid op zichzelf, zoals Narcis die verliefd was op zijn eigen beeld en 
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verdronk in het meer waarin hij zijn spiegelbeeld dacht te vinden. En 
het is ook niet de schoonheid die onderhandelt met het kwade, zo-
als Dorian Gray die, toen de spreuk uitgewerkt was, achterbleef met 
een gehavend gezicht. Ik spreek over de schoonheid die nooit ver-
welkt omdat ze de goddelijke schoonheid weerspiegelt: onze God is 
onverdeeld goed, waar en mooi. En schoonheid is een van de bevoor-
rechte wegen om tot bij Hem te komen. 
Laat je niet ‘homologeren’. We zijn niet in serie gemaakt.  
 
4. Leer met jezelf te lachen 
Narcisten kijken voortdurend naar zichzelf in de spiegel... Ik raad aan 
om af en toe in de spiegel te kijken en om met jezelf te lachen. Lach 
met jullie zelf. Het zal je goed doen. 
 
5. Leef met een gezonde rusteloosheid 
Leef met de soort rusteloosheid in je verlangens en doelen, die jou 
aanspoort om op weg te blijven, om je nooit ‘aangekomen’ te voelen. 
Isoleer je niet van de wereld door je op te sluiten op je kamer – zoals 
een Peter Pan die niet wil groeien – maar wees altijd open en moedig. 
 
6. Leer te vergeven 
Iedereen weet dat hij of zij niet altijd de vader of moeder is die hij of zij 
zou moeten zijn, de echtgenoot of echtgenote, de broer of zus, de 
vriend of vriendin die hij of zij zou moeten zijn. We lijden allemaal aan 
‘een tekort’ in het leven. En allemaal hebben we nood aan barmhartig-
heid. Denk eraan dat je het nodig hebt om te vergeven en vergeving 
te ontvangen, dat je geduld nodig hebt. En onthoud dat God je altijd 
voorafgaat en jou als eerste vergeeft. 
 
Isoleer je niet van de wereld door je op te sluiten op je kamer, 
maar wees altijd open en moedig. 
 
7. Luister naar je verdriet 
In onze tijd wordt verdriet beschouwd als iets wat we koste wat het 
kost moeten vermijden, maar het kan daarentegen een belangrijke 
alarmbel zijn die ons uitnodigt om rijkere en vruchtbaardere omgevin-
gen te verkennen. Het ontvluchten of ontwijken stelt ons daar niet toe 
in staat. Soms werkt verdriet als een verkeerslicht, dat ons zegt: het is 
rood, stop! Omarm dit gevoel, het zou veel erger zijn om dit niet te er-
varen. 
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8. Droom groot 
Wees niet blij met wat moet. De Heer wil niet dat we onze horizonten 
beperken, Hij wil niet dat we geparkeerd staan aan de kant van het 
leven, maar verlangt dat we naar hogere doelen rijden, met vreugde 
en moed. We zijn niet gemaakt om enkel te dromen van vakantie of 
van het weekend, maar om Gods dromen in deze wereld te realiseren. 
Hij heeft ons in staat gesteld om te dromen zodat we de schoonheid 
van het leven kunnen omhelzen. 
 
9. Luister niet naar mensen die illusies verkopen 
Dromen is één ding, illusies koesteren iets helemaal anders. Wie over 
dromen spreekt en illusies verkoopt, is een manipulator van geluk. We 
zijn geschapen voor een grotere vreugde. 
 
10. Wees revolutionair, ga tegen de stroom in 
In de cultuur van het tijdelijke en het relatieve verkondigen velen dat 
het belangrijk is om te ‘genieten’ van het moment, dat het de moeite 
niet loont om zich in te zetten, om definitieve keuzes te maken, omdat 
je niet weet wat morgen brengt. Ik vraag je om revolutionair te zijn, om 
je te verzetten tegen deze cultuur die in wezen gelooft dat jij niet in 
staat bent om verantwoordelijkheid op te nemen. Heb de moed om 
gelukkig te zijn. 
 
Verwar geluk niet met een sofa. 
 
11. Neem risico’s, zelfs als je je uiteindelijk vergist 
Kijk niet naar het leven van op het balkon. Verwar geluk niet met een 
sofa. Wees geen geparkeerde auto, maar laat veeleer je dromen 
bloeien en neem beslissingen. Neem risico’s. Leef niet met een ver-
doofde ziel en kijk niet naar de wereld alsof je een toerist bent. Laat 
van je horen! Verjaag de angsten die je verlammen. Leef! Doe je best 
in het leven! 
 
12 .Ga de weg samen met anderen 
Het is moeilijk om alleen te wandelen. Moeilijk en saai. Wandel in ge-
meenschap, met vrienden, met degenen die je graag zien: dit helpt jou 
om de bestemming te bereiken. En als je valt, sta dan terug op. Wees 
niet bang voor mislukkingen of valpartijen. In de kunst van het wande-
len is het van belang om niet 'gevallen te blijven'. 
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13. Ontvang en geef voor niets 
Wie niet volgens de broederlijke gratuïteit leeft, maakt van zijn eigen 
bestaan een oppervlakkig handeltje. Hij berekent altijd wat hij geeft en 
wat hij daarvoor in ruil krijgt. God geeft voor niets, tot op het punt dat 
Hij zelfs diegenen helpt die niet trouw zijn, en 'de zon laat opgaan 
over slechten en goeden' (Mt. 5,45). We hebben het leven gratis ge-
kregen, we hebben hier niet voor betaald. Dus we kunnen allemaal 
geven zonder iets terug te verwachten. Dat is wat Jezus aan zijn leer-
lingen zei: 'Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij  
geven.' (Mt. 10,8). En dit is de betekenis van een vervuld leven. 
 
14. Kijk verder dan de duisternis 
Probeer zelfs in het donker licht te geven met je ogen, hou niet op om 
licht te zoeken in het midden van de duisternis die we zo vaak in ons 
hart dragen en om ons heen zien. Laten we onze blik van de grond 
naar boven richten, niet om te vluchten maar om de verleiding te 
weerstaan om op de grond van onze angsten te blijven liggen. Het 
gevaar is dat onze angsten ons zouden leiden. Dat we opgesloten blij-
ven in onze eigen gedachten en jammeren. Ik nodig je uit: richt je blik 
naar boven! 
 
15. Denk eraan dat je voorbestemd bent voor het beste 
God wil het beste voor ons: Hij wil dat we gelukkig zijn. Hij stelt zich 
geen grenzen en Hij vraagt ons geen intrest. In het teken van Jezus is 
er geen plaats voor bijbedoelingen of voorwendselen. De vreugde die 
Hij in ons hart legt, is overvloedig en onzelfzuchtig. Het is nooit een 
afgezwakte vreugde, en het is een vreugde die ons vernieuwt. 
Uit: Paus Franciscus, Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita, 2022, 
Libreria pienogiorno, pagina’s 11-16 
 

Bij de lezing van de verloren zoon gesprek met Paus Franciscus 
Veilige havens verlaten, vergt altijd een dosis moed en vertrouwen dat 
je schip de storm op open zee kan doorstaan en ooit weer een oever 
bereikt. Terwijl u met ons aan het praten was, moet het idee van een 
wereldwijde synode over de toekomst van de Kerk al in uw hoofd aan 
het rijpen zijn geweest. Van een gedurfde reis gesproken! Ze maakte 
veel angsten en zelfs haatgevoelens los bij oudste zonen, gezagsdra-
gers en kerkgangers die liever het zekere voor het onzekere nemen.  



Intussen zijn we al enige tijd onderweg. De besluiten van de synode 
zijn aanvaard, maar de implementatie ervan is een nieuw en waar-
schijnlijk langdurig werk. Een reis voor uw opvolger om in goede ba-
nen te leiden, daarin bijgestaan door een al veel diverser gezelschap. 
Bid van daarboven voor ons, dat we de moed onderweg niet verlie-
zen, maar trouw blijven aan de belofte van bij het vertrek, door onver-
mijdelijke teleurstellingen en mislukkingen heen. 

 
Pastoor Woolderink zal op zondag 29 juni na de viering van 09:30 uur 
voertuigen voor de vakantie inzegenen. Deze bijzondere gelegenheid 
heeft als doel voertuigen en hun bestuurders te zegenen voor  
bescherming en veiligheid op de weg. De voertuigzegening is  
nauw verbonden met de verering van de heilige Christoffel, de  
patroonheilige van reizigers. Hoewel zijn feestdag op 25 juli valt,  
wordt de voertuigzegening al op 29 juni georganiseerd vanwege  
de komende zomervakantie. Het richt zich op de veiligheid, vooral 
voor de allerkleinsten die achterin de auto zitten.  
Tijdens de voertuigzegening worden alle soorten voertuigen verwel-
komd, waaronder auto’s, kinderwagens, scootmobielen, (elektrische) 
fietsen en rollators.  
De pastoor spreekt de zegen uit tijdens de voertuigzegening. Dit is 
niet alleen gericht op het voertuig en de bestuurder zelf, maar strekt 
zich ook uit tot alle reizigers die men onderweg tegenkomt. De ge-
meenschap hoopt dat de zegen ervoor zal zorgen dat de voertuigen 
hun bestuurders en inzittenden veilig naar hun bestemming brengen 
en hen onderweg beschermen. Het onderhoud en de goede staat van 
de voertuigen spelen daarbij een belangrijke rol. 
De voertuigzegening is een waardevolle traditie die voort komt uit het 
gebruik van de Christoffelparochie. Het gaat om samen te bidden voor 
veiligheid en bescherming op de weg. 
Wij vragen om bescherming voor al onze voertuigen. Wij vragen U om 
over ons te waken terwijl we onderweg zijn, om ons te behoeden voor 
gevaar en ongelukken. Becherm ons tegen slecht weer en technische 
mankementen en help ons om altijd veilig op onze bescherming aan 
te komen. Heilige Christoffel, patroonheilige van reizigers, bid voor 
ons en leid ons veilig naar huis. Amen 
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HEILIGE CHRISTOFFEL 
“Het is een genade wanneer een christen echt een ‘christo-foor’ 
wordt, dat wil zeggen: een ‘drager van Jezus’ in de wereld! Aan veel 
kleine bijzonderheden wordt dat duidelijk: aan het licht in de ogen van 
een christen, aan de wil om lief te hebben ook na veel ontgoochelin-
gen.” Aldus Paus Franciscus. 

Stichting SchuldHulpMaatje is op zoek 
naar een een secretaris!! 
Budget Op Orde Almelo, beter bekend 
als SchuldHulpMaatje Almelo, heeft ten 
doel het voorkomen en oplossen van 
financiële schuldproblematiek van parti-
culieren, geïnspireerd door Bijbelse motivatie.  
De stichting zet daarvoor schuldhulpmaatjes in die pro Deo werken 
op vrijwillige basis en die voor dit maatjeswerk slechts aanspraak 
kunnen maken op de binnen de stichting afgesproken onkostenver-
goedingen, in de praktijk neerkomend op reiskostenvergoeding.  
De schuldhulpmaatjes worden allen door de stichting geselecteerd  
en allemaal, conform landelijke uitgangspunten, na een gedegen  
opleiding, landelijk gecertificeerd. De stichting zet dus louter  
vrijwillige  en gecertificeerde schuldhulpmaatjes in die landelijk zijn 
geregistreerd. De begeleiding van hulpvragers kan zowel op vrijwilli-
ge basis plaatsvinden als op basis van een verplichting die wordt  
opgelegd door een officiële hulpverleningsinstantie. Hoe de begelei-
ding ook tot stand komt, het zijn de schuldhulpmaatjes die voor de 
hulpvragers het verschil maken. 
De stichting dienthet algemeen belang en beoogt niet het maken van 
winst. Ons werk wordt gedragen door en vanuit diverse kerk- en ge-
loofsgemeenschappen in Almelo.  
Onze stichting bestaat momenteel uit een driehoofdig bestuur, twee 
coördinatoren, 15 actieve schuldhulpmaatjes en twee schuldhulp-
maatjes in opleiding. 
Jaarverslag 2024 
Sámen lukt het. Dat is het motto van het jaarverslag 2024 van 
SchuldHulpMaatje Almelo. In dit verslag geeft het bestuur van 
SchuldHulpMaatje Almelo een uitgebreid overzicht van alle activitei-

SchuldHulpMaatje Almelo 



ten van deze vrijwilligersorganisatie, die in 2024 bestond uit 22 perso-
nen, verdeeld in een driehoofdig bestuur, 2 coördinatoren en 15 
schuldhulpmaatjes. Hoofdkenmerk van de hulpverlening is dat deze 
gratis is en wordt gegeven door gemotiveerde en goed opgeleide 
maatjes. Met elkaar besteedden zij in 2024 meer dan 500 uren aan 
hulpverlening in 64 hulpvragen. Daarvan konden er in het verslagjaar 
34 worden afgerond, waarvan 28 succesvol. In het verslag staan ook 
diverse voorbeelden van behandelde hulpvragen.  
Verder ontbreekt uiteraard ook een financiële verantwoording niet. Het 
hele jaarverslag 2024 van SchuldHulpMaatje Almelo is te vinden op 
www.schuldhulpmaatje.nl/almelo. 
SchuldHulpMaatje Almelo is altijd op zoek naar mensen die ook 
maatje willen zijn en zich daarmee willen inzetten voor de medemens 
met financiële zorgen. 

Openluchtviering Beeklustpark 2025 
Zondagochtend 6 juli aanstaande houden de Elisa en de Protestant-
se Gemeente Almelo (voorheen de Pniel) de jaarlijkse gezamenlijke 
gebedsviering in het Beeklustpark op het veld voor de muziekkoepel.   
De viering start om 10.30 uur. 
André Rupert en ds Marco Montagne zullen voorgaan.  
Na afloop van de viering is er koffie.  
Voor het project ‘de Boodschappenmand’ staan er kruiwagens gereed 
voor de inzameling van houdbare producten. Denk bijvoorbeeld aan 
blikgroenten/soepen, tandpasta, zeep, wasmiddel, pasta en rijst, etc. 
De opbrengst van de collecte zal ook ten goed komen aan de Bood-
schappenmand.   
Komt u per auto, parkeer deze dan bij voorkeur op het  
Vincent van Goghplein.  
Er is gelegenheid mensen te brengen/halen bij de ‘achter’ ingang van 
het Beeklustpark aan de Jan Wiegerslaan,  
tegenover de Suze Robertsonlaan bij de vlag.  
U wordt verzocht hier niet de auto te parkeren.  
 
Bij slecht weer zal de viering niet in het Beeklustpark maar in de 
Elisakerk plaatsvinden.  
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Parochiecentrum 
Het Pastoraal Centrum is op maandag-, woensdag-, en vrijdagmorgen 
geopend van 09:00 uur tot 12:00 uur.  
Telefoon secretariaat: 0546 - 54 50 40.  
De ingang is aan de Henriëtte Roland Holstlaan. 
 
H. Doopsel 
Aanmelding van uw zoon/dochter voor het ontvangen van  
het H. Doopsel kan door een e-mail te sturen naar:  
secretariaat@elisapaz.nl. Graag met vermelding van de  
adresgegevens en telefoonnummer. 
Na ontvangst van de aanmelding wordt contact met u opgenomen 
over de voorbereiding en de planning van een doopdatum. 
 
Communie thuis 
Zieken kunnen iedere maand thuis de communie ontvangen.  
Enkele mensen dragen daar zorg voor.  
Laat uw wens even weten aan het secretariaat. 
 
Mis- gebedsintenties 
Intenties voor de weekendvieringen dienen vóór vrijdag opgegeven  
te worden; per mail, per telefoon, of bij een bezoek aan het parochie-
centrum. De kosten bedragen € 10,00 per intentie.   
 
Het meubelproject 
Niet alleen meubels, maar ook inboedel zoals linnengoed (hand- en 
theedoeken), beddengoed (dekbed, lakens), servies, bestek, sta- en 
hanglampen, elektrische apparaten (waterkoker en koffiezetapparaat), 
witgoed (wasmachine, koelkast, gasfornuis, kookplaat) wordt ingeza-
meld. Van belang is dat alles goed schoon en bruikbaar is.  
We helpen hiermee mensen die tijdelijk niet in de gelegenheid zijn om 
deze goederen zelf aan te schaffen en deze ondersteuning wordt erg 
gewaardeerd.  
Hetzelfde geldt voor bruikbare meubelen die u niet meer gebruikt of 
kwijt wilt.  
Het telefoonnummer waarop het Meubelproject bereikbaar is:  
06 - 23 78 66 50 
 

Goed om te weten 
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Vieringen juni 2025 - juli 2025 

31 
mei 

18:30 
uur 

Eucharistieviering  
vicaris Woolderink, The Lords Choir 

St. Jozef 

01 
juni 

09:30 
uur 

Eucharitieviering 
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Elisa 

01 
juni 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Herenkoor (Greg.) 

St. Georgius 

07 
juni 

18:30
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, The Lords Choir 

Pinksteren 
St. Jozef 

08 
juni 

09:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Pinksteren 
Elisa 

08 
juni 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink,  
Georgiuskoor (Lat./Ned.) 

Pinksteren 

St. Georgius 

09 
juni 

10.00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink 
Jozef- en Georgiuskoor (Ned.) 

2e Pinksterdag 

St. Georgius 

14 
juni 

18:30 
uur 

Woord– en Communieviering 
Jozefkoor 

St. Jozef 

15 
juni 

09:30 
uur 

Woord– en Communieviering 
Wim Brouwers, Elisakoor 

Elisa 

15 
juni 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
pater N. Hofstede,  
Georgiuskoor (Lat./Ned.) 

St. Georgius 

21 
juni 

18:30 
uur 

Woord- en Communieviering 
Herenkoor (Greg.) 

St. Jozef 

22 
juni 

09:30 
uur 

Woord- en Communieviering 
Jan Körmeling, Elisakoor 

Elisa 

22 
juni 

11:00
uur 

Eucharistieviering 
pastor J. Huisman, The Lords Choir 

St. Georgius 

28 
juni 

18:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink,  
Jozefkoor (Lat./Ned.) 

St. Jozef 
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Vieringen juni 2025 - juli 2025 

29 
juni 

09:30 
uur 

Eucharistieviering  
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Elisa 

29 
juni 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Georgiuskoor 
(Ned.) 

St. Georgius 

05 
juli 

18:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, The Lords Choir 

St. Jozef 

06 
juli 

10:30 
uur 

Oecumenische viering  
Beeklustpark 
André Rupert en  
ds Marco Montagne 

Elisa 

06 
juli 

11:00
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink,  
Georgiuskoor (Lat./Ned.) 

St. Georgius 

12 
juli 

18:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Jozefkoor (Ned.) 

St. Jozef 

13 
juli 

09:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Elisa 

13 
juli 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Herenkoor (Greg.) 

St. Georgius 

19 
juli 

18:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Jozefkoor (Ned.) 

St. Jozef 

20 
juli 

09:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Elisa 

20 
juli 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Herenkoor (Greg.) 

St. Georgius 

26 
juli 

18:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Jozefkoor (Ned.) 

St. Jozef 

27 
juli 

09:30 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Elisakoor 

Elisa 

27 
juli 

11:00 
uur 

Eucharistieviering 
vicaris Woolderink, Herenkoor (Greg.) 

St. Georgius 



Dit blad wordt gesponsord door: 

Sunbeam Almelo 
Glasbewassing & 
schoonmaakdiensten 
06 - 26947602 

Yarden Uitvaartverzorging  
W. de Clercqstraat 89 
Tel: 074 - 2913231 

Zuiver uitvaartbegeleiding  
Christel Bruggink Bruns 
Landweer 14, 7603 TA  Almelo 
0546 - 805913  
mob. 06 - 44322766 
Christel.bruggink@zuiveruitvaart-
begeleiding.nl 
Www.zuiveruitvaartbegeleiding.nl 

Loogisch 
Laat techniek voor je werken 
Altijd en overal.  
Voor communicatie,  
IT, beveiliging en domotica 
www.datisloogisch.nl 
Tel.: 088 - 4800 400 

Vredehof uitvaartverzorging 
Uitvaartcentrum Vredehof 
Willem de Clercqstraat 89 
Tel: 0546 - 813334 
www.vredehof.nl 

PuurPersoonlijk Uitvaartbegeleiding 
Wies Sanders & Angelien Wiggers 
Telefoon: 06 - 22163953 
24/7 bereikbaar 
www.puurpersoonlijkuitvaart.nl 

Brood en Banketbakkerij Deterd  
Bornerbroeksestraat 284 
Tel: 0546 - 812184 
Binnenhof 3 
Tel: 0546 - 872317 

Vos Hengelsport  
Ambachtstraat 1 
Tel: 0546 - 814708 en  
0546 - 815175  

Erik Korte uitvaartverzorging 
Twentelaan 26, 7609 RE Almelo 
Tel: 0546 - 443264     

Hillen kantoorefficiency B.V. 
Twentepoort Oost 1 
Tel: 0546 - 812139 

  Tandprothetische Praktijk Schultz  
Berlagelaan 97 
Tel: 0546 - 568090 

Monuta Vincent Wooldrik 
De steun bij ieder afscheid 
Piksenweg 13,  
7645 BC Hoge Hexel 
T 0546 - 814289 / 06-57574424 
E vwooldrik@monuta.nl 
I www.monutavincentwooldrik.nl 

Hams Uitvaartverzorging  
Almeloseweg 208, Mariaparochie 
Tel: 0546 - 561351 
info@hamsuitvaartverzorging.nl 
www.hamsuitvaartverzorging.nl 

Wilt u ook sponsoren?  
Neemt u dan contact met het secre-
tariaat; telefoon: 0546 - 545040 

  

mailto:vwooldrik@monuta.nl
http://www.monutavincentwooldrik.nl/

