
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 

Kloosterplein 10  e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
29e jrg. nr. 2  

10 januari 2026 
 

Dit parochieblad is voor een periode van 5 weken 
  De volgende aflevering verschijnt op 14-02-2026  

 Voor parochianen is dit blad gratis 
Digitaal parochieblad: aanmelden digitaalparochieblad@gmail.com 

Website: www.rk-kerken-sittard.nl 

H. Petrus en H. Michaël (binnenstad); H. Bernadette (Baandert); 
H. Hart (Overhoven); H. Paulus (Limbrichterveld);  

H. Gemma (Sanderbout); O.L.Vrouw Geboorte (Broeksittard);  
Christus’ Hemelvaart en H.Joseph (Vrangendael-Stadbroek);  

Christus Koning/H. Antonius (Leyenbroek-Ophoven);  
H. Pancratius (Munstergeleen)  

In deze uitgave zijn ook opgenomen de berichten van klooster Regina 
Carmeli en de Basiliek van O.L.Vrouw van het H. Hart 

 

R.K. PAROCHIEFEDERATIE 
SITTARD  

Parochie-nieuws 
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Woord van de deken 
 
Na Kerstmis… 
Het was weer een mooie tijd: Kerstmis. Ondanks het feit dat we merken 
dat we de kerstvoorbereidingen in onze kerken vaak met minder 
vrijwilligers moeten doen, is het toch gelukt om er iets moois van te 
maken. Er waren veel goed bezette vieringen en ook de kerstconcerten 
voorafgaand aan Kerstmis waren goed bezocht. Het lijkt erop dat de 
Kerstvieringen minder onderhavig zijn aan terugloop dan de gewone 
zondagsvieringen. Verlangen we misschien onbewust naar wat echte vrede in ons hart? 
Zeker in een tijd waarin de wereldse vrede steeds meer onder druk komt te staan, stellen 
we ons de vraag: ‘Hoe vind ik een vrede die blijvend is, duurzaam en fundamenteel?’ 
Zouden de volle kerken met Kerstmis niet een teken zijn dat we verlangen naar die 
diepere vrede en intuïtief aanvoelen dat we daarvoor bij God moeten zijn? 
‘Vrede op aarde’, zongen de engelen, ‘Aan de mensen in wie God welbehagen heeft.’ En 
dat betekent niet dat er mensen zijn in wie God ‘welbehagen’ heeft en ook mensen in wie 
hij geen ‘welbehagen’ heeft. Nee, God heeft welbehagen in alle mensen omdat Hij iedere 
mens heeft geschapen uit liefde. Iedere mens mag zich ‘kind van God’ noemen. Vaak 
dreigen we dat te vergeten. Als het ons goed gaat dreigen we te vergeten God te bedanken, 
als we tegenslag ervaren, denken we dat God ons heeft verlaten en niet meer van ons 
houdt. Maar zo is het niet. God heeft ‘welbehagen’ in ons, Hij heeft ons lief in voor- en 
tegenspoed! En dat betekent niet dat God onmiddellijk al onze problemen oplost, dat 
oorlogen stoppen, dat er geen ziekte en lijden meer is. Met Kerstmis hebben we gevierd 
dat God aan ónze kant staat, dat Hij geboren is voor ons, dat Zijn Naam is: Emanuel: God 
is mét ons. Altijd! 
Kerstmis is voorbij. De kerstbomen worden aan de straat gezet, de lampjes gaan weer in 
de doos en krijgen weer een plaatsje op zolder. Maar onze vrede? Gaat die ook weer een 
jaar ‘de zolder op’? Of heeft het Kerstfeest ons iets gegeven van blijft? Een vonkje échte 
vrede? Koester dat vonkje. Bescherm het zodat het niet uitdooft! Dat vonkje in ons heet 
‘geloof’.  
R. Merkx  
 

Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt aan voor de voorbereiding en de 
uitvoering van de kerstvieringen: de vrijwilligers die de kerstversieringen hebben 
gemaakt, die gesleept hebben met kerstbomen, onze kerststalbouwers, de mensen die 
de kerken hebben gepoetst en alles in orde hebben gebracht, onze koren en andere 
musici die veel extra tijd hebben besteed aan repetities, onze kosters, de acolieten en 
misdienaars die altijd klaarstaan, de lectoren, de collectanten, de mensen die ervoor 
gezorgd hebben dat de kerken open waren om de kerststal te bezoeken, de redacteuren 
en bezorgers van de parochiebladen; dank ook aan de collega’s van het pastoraal team 
die in goede onderlinge samenwerking de ‘motor’ zijn geweest van de vieringen. 
Dank aan u allen voor de manier waarop u hebt samengewerkt om er iets moois van te 
maken! 
R. Merkx
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BEZINNINGSHUIS REGINA CARMELI 
  

H. Mis:  
 Maandag t/m zaterdag: 07:00 uur en 10:00 uur 
 Zondag: 10:00 uur 
Aanbidding: 
 Vrijdag: 13:30 - 17:00 uur  
Biechtgelegenheid: (Nederlands, Duits):  

Dinsdag: 10:30 uur - 12:30 uur 
  

Bidders/bezoekers zijn welkom in onze kapel voor gebed en/of om een kaars op te 
steken. Buiten de mistijden: aanbellen aan de voordeur of aan de deur naast de kapel! 
 

15 - 17 februari 2026 (carnaval)                                                 Bezinningsdagen in stilte 
 

Alles is door Hem geworden” (Joh. 1,3) 
Aan de hand van de proloog van het Johannes-evangelie beschouwen wij de grote 
mysteries van onze schepping en verlossing. Zo kunnen wij meer leven uit het geschenk 
van ons geloof. 
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Zondag 15-2 16:30 uur; Sluiting: Dinsdag 17-2 13:30 uur Kosten: € 200,00 
 

Maandag 2 maart 2026 (10 - 17 u)                                                             Bezinningsdag 
 

„Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.“ (Mt 5,7) 
 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen) 
 

2 - 5 maart 2026                                                                                         Retraite in stilte 
 

„Want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de H. Geest!“ (Rom 5,5) 
 

Inleider: Pater Ambrosius Bantle, ORC Schondorf 
Begin: Maandag, 16:30 uur; Sluiting: Donderdag, 13:30 uur; Kosten: € 316,00  
13 - 15 maart 2026                                  Bezinningsdagen voor gelovigen van 30-60 jaar 

 

“Leerling van Jezus zijn” 
Jezus roept zijn leerlingen, gaat hen onderrichten en uitzenden. Van hen mogen wij leren 
om zelf leerlingen van Jezus te zijn: oprecht toegewijd aan Hem, met de bereidheid om 
van Hem te getuigen, maar ook met Hem te lijden en uiteindelijk velen bij Hem te 
brengen.  
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur; Sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 200,00 (Korting mogelijk voor werkelozen, studenten, …) 
 

Zaterdag 14 maart 2026 (10 - 16 u)                                               Bezinningsdag in stilte 
 

Elisabeth van de Drie-eenheid (karmelietes, Dijon 1880-1906, heilig verklaard in 2016) 
"Inkeer en uitstraling" 

Een leestekst van Elisabeth wordt aan iedere deelnemer uitgereikt 
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Inleider: Mgr. Joris Schröder, Den Bosch 
Kosten: € 22,00 (a.u.b. lunchpakket meebrengen)  
 

14 - 17 mei 2026                                       Bezinningsdagen voor gelovigen van 30-60 jaar 
 

“Grenzen stellen en aanvaarden “ 
Wij staan in een samenleving die liefst geen beperkingen wil aanvaarden en waarin alles 
mogelijk moet zijn wat men zelf wil. Daardoor leeft men niet zelden op kosten van de 
ander. Jezus wijst een andere weg: die van het dienen en het offer, maar ook van het 
bewaren van eigen waardigheid.  
 

Inleider: Pastoor Martin Otto, Limbricht 
Begin: Vrijdag, 17:00 uur; Sluiting: Zondag, 16:00 uur 
Kosten: € 300,00 (Korting mogelijk voor werkelozen, studenten, …) 
 

Meer informatie en inschrijving (als het kan, per email)    
 

Email: reginacarmelizrg@gmail.com 
Telefoon: 06 39 45 94 33 (ma. t/m za.: 09:15-10:45 u, 12:15-16:30 u) 
Post: Zr. M. Gisela, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard   
 
 

 

 
GEDOOPT 
21 december 2025 Brenn Niessen  Petruskerk 
Van harte welkom in onze parochiegemeenschap! 
 
OPEN KERK 
Op donderdag 19 februari is er weer Open Kerk in de Michiel van 
10.30 tot 12.00u.  U bent van harte welkom om een kaarsje op te 
steken, te bidden, te luisteren naar de muziek en de zegen van de 
priester te ontvangen. Loop eens binnen: het zal u goed doen!                

Parochie HH. Petrus en Michaël 
Binnenstad 

 Petruskerk: Kerkplein 4 Michielskerk (Paterskerk): Markt 24 
Priesterteam en telefoonnummers: zie pag. 23 
Parochiesecretariaat: Kloosterplein 10, 6131 EP Sittard 
Tel. 046 4512275 
Openingstijden: maandag en donderdag/vrijdag 9.30-11.30 uur 
Website Rk-kerken-sittard.nl (ook voor live-stream) 
E-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
Algemene bankrekening: NL 98 RABO 0147 6036 76 
Kerkbijdragen: NL51 INGB 0001 0325 40 of algemeen nr. 
HH. Missen: Petruskerk weekdagen 8.30u (met aanbidding tot 
9.30u); zaterdag 18.00u en zondag 11.00u 
Michielskerk: zaterdag 9.00u 
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AANBIDDING VAN H. SACRAMENT-BIECHTGELEGENHEID 
Maandag t/m zaterdag na de ochtendmis in de Michielskerk 
We nodigen u van harte uit om eens samen met de priesters een half uur rustig 
te bidden bij het uitgestelde Allerheiligste aansluitend aan de ochtendmissen 
(ma-vr 8.30u Petruskerk tot 9.30u); zaterdag 9.00 Michiel (tot 10.00u) 
Tijdens de uitstelling is er tevens biechtgelegenheid. Meld u zich bij de 
aanwezige priester(s). 
 
COMMUNIE THUIS 
Bent u niet in staat naar een H. Mis te gaan en wilt u toch de H. Communie ontvangen? 
Op vrijdag 6 februari (eerste vrijdag) wordt de Communie rondgebracht. U kunt zich 
aanmelden via het secretariaat (zie pag. 23).  
 
OPGEVEN KERKELIJKE VIERINGEN EN MISINTENTIES  
Attentie: het volgende parochieblad bestrijkt de periode van 14 februari t/m 28 maart 
2026. Misintenties die u daarin graag vermeld wilt zien, dienen uiterlijk opgegeven te zijn 
vóór maandag 2 februari 2026 bij het secretariaat, schriftelijk, telefonisch of per mail. 
Betaling contant of per bank tgv Parochie H. Petrus en H. Michaël te Sittard op  
NL 98 RABO 0147 6036 76 o.v.v. misintentie en datum.  
 
NIEUWE PAROCHIANEN 
Nieuwe parochianen heten wij van harte welkom. Bent u nieuw komen wonen in onze 
parochie? Of bent u binnen de parochie verhuisd? Of gaat u naar elders? Wees dan zo 
vriendelijk uw nieuwe adres door te geven aan het parochiesecretariaat. 
 

ST.-PETRUSKERK 

Zondag 11 januari Doop van de Heer 
(Petruskoor)     
11.00u voor overl.ouders Frans en Wies Palmen-
Peeters; voor de overledenen van de familie 
Schmeitz-Ehlen; gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestplev v Hans Gerards en zijn 
ouders Jeu en Mia Gerards-Schoonus; voor Mgr. 
Harrie Smeets 
Zondag 18 januari 2e Zondag door het Jaar 
(Petruskoor)     
11.00u pljrd voor Arno Dieteren en Els 
Dieteren-Honings; gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; gestplev overl fam.leden 
Cobben-Cals; voor Mgr. Harrie Smeets  
 
 
 
 
 
 

Zondag 25 januari 3e Zondag door het Jaar              
11.00u gestpljrd voor Jo Göbbels; gestpljrd v 
Mia Hodenius-Laumen; gestplev vd zielenrust 
van het overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria 
Hubertina Catharina Krux; voor Mgr. Harrie 
Smeets 
Zondag 1 februari 4e Zondag door het Jaar  
11.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; Mgr. Harrie Smeets  
Zondag 8 februari (Schola) Er is gelegenheid 
om de Blasiuszegen te ontvangen 
11.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; gestpljrd v Philomène Marx-Donners en 
echtgenoot Harry Marx; voor Mgr. Harrie 
Smeets 
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Na de ochtendmissen ma-za een half uur 
Aanbidding van het Allerheiligste en tevens 
biechtgelegenheid 
 
Zaterdag 10 januari  
9.00u ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden  
18.00u gestplev vd zielenrust van het overl echtp 
Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina Catharina 
Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 11 januari (Schola) 
9.30u ter ere van de H. Antonius; voor de overl. 
en levende leden Aartsbroederschap van O.L. 
Vrouw van het H. Hart 
Maandag 12 januari Doop van de Heer 
8.30u voor de overledenen van de fam. Spijkers-
Geilen en Lambert en Maria Spijkers 
Dinsdag 13 januari 
8.30u voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-
Brandts uit dankbaarheid 
Woensdag 14 januari  
8.30u voor de weldoeners van de parochie   
Donderdag 15 januari H. Arnold Janssen, 
priester 
8.30u ev voor het welzijn van alle levende 
priesters, diakens en missionarissen vh bisdom 
Roermond; voor het geest. welz. vd parochianen 
Vrijdag 16 januari  
8.30u ev v het welzijn van onze Heilige Vader 
de Paus en al zijn intenties 
Zaterdag 17 januari H. Antonius, abt 
9.00u; ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden  
18.00u gestplev v zielenrust vh overl echtp Jan 
Gerard Grijs en Maria Hubertina Cath. Krux; 
voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 18 januari 2e Zondag door het Jaar              
9.30u Ter ere van de H. Antonius; Gestichte 
jaardienst overl. ouders Penners-Van Helden en 
zoon Harrie Penners; voor de overl. en levende 
leden Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van 
het H. Hart 
Maandag 19 januari  
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-
Gieskens; voor het geest. welz. vd parochianen 
Dinsdag 20 januari  
8.30u voor de overledenen van de fam. Spijkers-
Geilen en Lambert en Maria Spijkers  
Woensdag 21 januari H. Agnes, maagd en 
martelares 
8.30u voor de actuele zielzorgelijke belangen 
van bisdom en parochie 
Donderdag 22  januari 
8.30u gestjrd voor mevr. van Dingeren  
 

Vrijdag 23 januari  
8.30u voor de overledenen van de fam. Joseph 
Smeets-Bouwels uit dankbaarheid    
Zaterdag 24 januari H. Franciscus van Sales, 
bisschop en kerkleraar 
9.00u ter ere van O.L.Vrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden  
18.00u Plzwd voor Riet Poell-Vrinssen; tevens 
pl 40e jrd voor oma Mien Vrinssen-Peeten en 
oom Jan Jonkers; gestplev vd zielenrust van het 
overl echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 25 januari 3e Zondag door het Jaar  
(met Basiliekkoor)            
9.30u ter ere van de H. Antonius; voor de overl. 
en levende leden Aartsbroederschap van O.L. 
Vrouw van het H. Hart  
Maandag 26 januari HH. Timoteüs en Titus, 
bisschoppen 
8.30u v.overl priesters en diakens vh bisdom 
Roermond 
Dinsdag 27 januari  
8.30u om verlichting van noden in Kerk en 
Wereld 
Woensdag 28 januari H. Thomas van Aquino, 
priester en kerkleraar 
8.30u voor de overledenen van de fam. Spijkers-
Geilen en Lambert en Maria Spijkers  
Donderdag 29 januari  
8.30u overl grootouders Simonis-Tummers en 
ouders Hage-Simonis 
Vrijdag 30 januari  
8.30 uur om verlichting van noden in Kerk en 
Wereld; voor het geest. welz. vd parochianen 
Zaterdag 31 januari H. Johannes (Don) 
Bosco, priester 
9.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden 
18.00u pljrd voor overl. ouders Wijshoff-
Bormans; gestplev vd zielenrust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
Zondag 1 februari 
9.30u ter ere van de H. Antonius; voor de overl. 
en levende leden Aartsbroederschap van O.L. 
Vrouw van het H. Hart  
Maandag 2 februari Opdracht van de Heer 
(Maria Lichtmis) Met kaarsenprocessie        
8.30u tev de H.Geest voor allen die in ons 
bisdom en in de parochies gesteld zijn om 
leiding te geven   
Dinsdag 3 februari H. Blasius, martelaar.  
8.30u tev de H. Engelbewaarders uit 
dankbaarheid voor bescherming en leiding  
 

    ST.-MICHIELSKERK   
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Woensdag 4 februari  
8.30u gestev v echtp Louis en Ellie Corbeij-
Gieskens; ev tev St. Joseph v goede gezinnen en 
de moed om godsdienstig te leven   
Donderdag 5 februari H. Agatha, maagd en 
martelares 
8.30u voor de overledenen van de fam. Spijkers-
Geilen en Lambert en Maria Spijkers; voor de 
overledenen van de familie Hendrik Dieteren-
Rutten uit dankbaarheid; uit dankbaarheid vw 
Christus' permanente tegenwoordigheid in H. 
Eucharistie; voor het geest. welz. vd parochianen 
Vrijdag 6 februari HH. Paulus Miki en 
gezellen, martelaren, Eerste Vrijdag van de 
maand 
8.30u ev tev H Hart van Jezus tot eerherstel 
Zaterdag 7 februari 
9.00u ter ere van het Onbevlekt Hart van Maria 
voor priesterroepingen in parochie, dekenaat en 
bisdom 
18.00u pljrd voor overl. ouders Wijshoff-
Bormans; gestplev vd zielenrust van het overl 
echtp Jan Gerard Grijs en Maria Hubertina 
Catharina Krux; voor Mgr. Harrie Smeets 
 

Zondag 8 februari 5e Zondag door het Jaar 
(Basiliekkoor) Er is gelegenheid om de 
Blasiuszegen te ontvangen 
9.30u ter ere van de H. Antonius voor de overl. 
en levende leden Aartsbroederschap van O.L. 
Vrouw van het H. Hart 
Maandag 9 februari  
8.30u voor de weldoeners van de parochie; voor 
de algemene noden van de Heilige kerk en 
wereld  
Dinsdag 10 februari H. Scholastica, maagd 
8.30u voor de overl v.d fam. Leonard Dieteren-
Brandts uit dankbaarheid  
Woensdag 11 februari 
8.30u voor het geestelijk welzijn vd parochianen 
Donderdag 12 februari  
8.30u gestev voor de zielenrust van Bob 
Wachter  
Vrijdag 13 februari  
8.30u voor de overledenen van de fam. Spijkers-
Geilen en Lambert en Maria Spijkers voor de 
weldoeners van onze parochie 
Zaterdag 14 februari HH. Cyrillus, monnik 
en Methodius, bisschop, patronen van Europa 
9.00u ev ter ere v OLVrouw Behoudenis der 
Kranken voor zieken en noodlijdenden  
 

 
 BASILIEKWINKEL 
 Tegenover de Basiliek is een kleine winkel met religieuze artikelen en boeken.  
 St.-Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar.  
  
 MISINTENTIES OPGEVEN 
 Misintenties kunt u opgeven op het secretariaat van de Aartsbroederschap. Als uw intentie  
 vóór 2 februari 2026 wordt opgegeven, wordt deze vermeld in het eerstvolgende 

parochieblad. 

Rectoraat O.L. Vrouw van het H. Hart 
Binnenstad 

 Basiliek van O.L. Vrouw van het H. Hart,  
Oude Markt 3 Sittard. Openingstijden Basiliek:  
9.30-12.00 en 14.00-16.00u 
Priesterteam en telefoonnummers: zie pag. 23 
Secretariaat Aartsbroederschap: Oude Markt 20, 
6131 EN Sittard, tel. 046 4515141 
Openingstijden: dinsdag-vrijdag, 9.30-12 en 14-15.30u  
Website Rk-kerken-sittard.nl en basilieksittard.com 
E-mail: basiliek@rk-kerken-sittard.nl 
Algemene bankrekening: NL72 RABO 0130 5731 75 
HH. Missen: donderdag 10.30u; zondag 9.30u 
Rozenkrans: dinsdag t/m vrijdag 15.30u 
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ROZENKRANSGEBED 
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u 
 
 MISINTENTIES  

Donderdag 15 januari                                
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap 
Donderdag 22 januari 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap 
Donderdag 29 januari  
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 5 februari H. Agatha,  maagd en martelares 
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 12 februari   
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 
Donderdag 19 februari   
10.30u voor de kinderen v/d Kinderkrans; voor de levende en overl. leden v/d 
Aartsbroederschap. 

  
 Rozenkransgebed  
 Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag om 15.30u  
 Mailadres: basiliek@rk-kerken-sittaard.nl 
 De Basiliek is via zij-ingang links toegankelijk voor rolstoelers 

en rollators. 
 Opgave misintenties vóór maandag 2 februari (opgave dus 

ruim voor verschijnen parochieblad!)  
 St. Rosabeeldjes zijn nog steeds verkrijgbaar in het kantoor van 

de Aartsbroederschap, Oude Markt 20, tegenover de Basiliek. 
 De basiliek is open van 9.30 – 12.00 en van 14.00 - 16.00u, behalve op maandag. 

 
 
 
 

Parochie H. Paulus 
Limbrichterveld-Hoogveld 

Kerkgebouw: Whitestraat 12 6135 CN Sittard 
Priesterteam: zie pag. 23 
Kerkbijdrage: NL86 INGB 0003 2686 33 of 
NL44 RABO 0147 6075 58 
Contactadres: federatiesecretariaat zie pag. 23 
H. Missen: zaterdagavond 19.00u 
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Zaterdag 10 januari 19.00 u Doop van de Heer 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 17 januari 19.00 u 2e zondag door het jaar 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
 

Zaterdag 24 januari 19.00 u 3e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 

Zaterdag 31 januari 19.00 u 4e zondag door het jaar 
Roepingen tot priesterschap, diaconaat en religieuze leven 
 

Zaterdag 7 februari 19.00 u 5e zondag door het jaar 
Voor vrede en verdraagzaamheid 
 

Zaterdag 14 februari 19.00 u 6e zondag door het jaar 
Voor vrede in de wereld 
 
Parochiemededelingen H. Paulusparochie 
Misintenties voor het volgende parochieblad opgeven tot 31 januari bij: 
Federatiesecretariaat 4512275, Diaken R. Fleischeuer 06 18332104, Priesterteam, of 
Assistente Sacristie mw. R. Quaedvlieg-Fiddelers. 
 
 

 
 
H. COMMUNIE VOOR AAN HUIS GEBONDENEN 
Op vrijdag 6 februari (1e vrijdag van de maand) wordt in de namiddag de H. Communie in 
de parochie rondgebracht. (Op de 1e vrijdag in 
januari 2026 wordt geen H. Communie 
rondgebracht.) Bent u niet in staat naar een H. 
Mis te gaan, en wilt u toch de H. Communie 
ontvangen? Meldt dit dan op de pastorie: tel. 
4512275. 
 
WEBSITE RK URNENHOF  
De RK Urnenhof beschikt over een eigen 
website: www.urnenhof.nl. Op deze site vindt u 
algemene informatie over de RK Urnenhof en 

Parochie H. Bernadette (Urnenhof) 
Baandert 

 

Priesterteam, zie pag. 23 
Kerkbijdrage t.n.v. parochie H. Bernadette  

ING-bank: NL07INGB0001571973 
Urnenhof, Baandert 21, www.urnenhof.nl 
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bovendien actuele mededelingen. In de rubriek 'Informatie' vindt u een toelichting over 
allerlei onderwerpen. Op deze website is ook een contactpagina opgenomen, waarmee u 
het kerkbestuur vragen kunt stellen of om aanvullende informatie kunt vragen.  
 
OPENINGSTIJDEN RK URNENHOF EN MARIA&BERNADETTEKAPEL 
* op maandag tot en met vrijdag: 
   - in de zomerperiode (van 1 april tot 1 november) van 10 tot 17 uur 
   - in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) van 11 tot 16 uur 
* op zaterdagen en zon- en feestdagen: 
van 14 tot 16 uur. Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag 
gesloten 

 
 
 
 

 
 
 
 

URNENHOF: EEN WAARDIGE GEDENKPLAATS 
Na een crematie wordt vaak de as van de overledene verstrooid. Vaak blijkt echter de 
behoefte te bestaan een waardige plaats te vinden om de overledene te blijven 
gedenken. De URNENHOF in de Bernadettekerk biedt daartoe een goede 
gelegenheid. Informeer eens vrijblijvend over de mogelijkheden bij de heer Hub 
Graat, tel. 06-48554840 of ga naar de website www.urnenhof.nl voor informatie. 
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OVERLEDEN 
6 december Mia Wolfs-Konings 84 jaar 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag 11 januari 11.30 uur Doop van de Heer 
Jaardienst ouders Sjeng en Elly Laumen-Cals; Jo Penners en Rosie Penners-Maas (st); 
overl. ouders Christien en Harry Gorissen-van de Bergh. 
 
Zondag 18 januari 11.30 uur 2e zondag door het jaar 
Overl. echtp. Math Frenken en Hella Frenken-Wetzels (st); overl. echtp. Queisen-
Reumkens (st); Tiny Thomas-Mommers. 
 
Zondag 25 januari 11.30 uur 3e zondag door het jaar 
Jaardienst overl. echtp. Harry Mevissen en Jeanne Mevissen-Krux (st); Corrie Pilgram-
Coenen 
 
Zondag 1 februari 11.30 uur 4e zondag door het jaar 
Bertine Frantzen-Rompen 
 
Zondag 8 februari 11.30 uur 5e zondag door het jaar 
Overl. echtp. Queisen-Reumkens (st); Tiny Thomas-Mommers 
 
Ook dit jaar vragen we uw aandacht voor de actie KERKBALANS. Geef vandaag voor de 
kerk van morgen Wij hopen dat u ook weer meedoet. 
De parochianen van Leyenbroek-Ophoven kunnen hun bijdrage storten op bankrekening 
NL 50 INGB 000 10 54 286 t.n.v. Par. Christus Koning en H.Antonius van Padua. 
Hartelijk dank 
 
 
 

Parochie Christus Koning en H. Antonius van Padua 
Leyenbroek-Ophoven 

Kerkgebouw: Leyenbroekerweg 109 
Priesterteam: zie pag. 23 
Parochiecentrum Leyenbroekerweg 107: tel. 046 4512492 (bgg  
046 4517068) voor misintenties open donderdag 9.30-11.30 uur 
Website www.parochie-leyenbroek-ophoven.nl 
Koster:H.Brinkman 06 53746542Bankrekening : NL 02 RABO 
014 76 74 565 tnv Par. Chr. Koning en H. Antonius 
Kerkbalans: NL 50 INGB 000 10 54 286 tnv Par. Chr. Koning 
en H. Antonius  
Zondagsmissen om 11.30 uur in de grote kerk of Andreaskapel 
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Meer informatie zie website, waarop ook het parochieblad ‘Deze Maand’ 
Onderstaande informatie uit ‘Deze Maand’ (zie website Vrangendael) 
 
TAIZÉVIERING 
Op dinsdag 27 januari om 19.00 uur zal er in onze dagkapel weer 
een Taizéviering worden gehouden. Allen van harte welkom! 
 
HERNIEUWDE KENNISMAKING 
De meeste mensen kennen mij waarschijnlijk wel met mijn 
dwarsfluit. Maar ik ben meer dan muzikant… 
September 2024 ben ik gestart aan de Academie voor 
Geesteswetenschappen te Utrecht met de opleiding tot 
Verlies-, Rouw- en Stervensbegeleider. Ieder van ons 
draagt verlies en rouw met zich mee, maar het voelt soms 
alsof het er niet of niet meer mag zijn. Rouwen kost tijd, 
energie, maar ook begrip en kennis om ons zelf als 
rouwende te begrijpen. Misschien kunt U dat in uw directe 
omgeving niet vinden. In het kader van mijn opleiding en 
vanuit eigen ervaring met (doorleefde) verlieservaringen 
kom ik graag met U in gesprek. Een luisterend oor bieden, 
stil staan bij uw verlies, ervaren wat de rouw met U doet, 
wat U nodig heeft.  
Ik ben nog in opleiding; voor mij biedt een gesprek de ruimte om te leren en te groeien, te 
ervaren en te verdiepen.  
U kunt contact met mij opnemen via mail of telefoon. 
Mirjam Grooff: 06-11921776 of mirjam.grooff@gmail.com. 
 
OECUMENISCHE VIERING 
Op zondag 18 januari is er om 10.30 uur een oecumenische dienst in de Johanneskerk, 
deze is voorbereid door Elly Bus, Paula Walschot, Ren Lantman, Jolien Leeffers, Riet van 
Alst en Christel Prins. In deze viering zal er een collecte zijn voor ‘Bie Zefke’. Er is dan 
geen viering in onze kerk in Vrangendael. 

Parochie Christus’ Hemelvaart – H. Joseph 
Vrangendael 

Kerk: Hemelsley 240 6137BV Sittard 
Priesterteam: zie pag. 23 
Pastoraal werker Elly Bus-Linssen 06-17831958 
Parochiecentrum Hemelsley 240, geopend dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 10.00-12.00 uur; telefoon 046-8800185;  
e-mail parochiecentrum@online.nl;  
Website: www.vrangendael.nl 
Bankrekening : NL19 INGB 0001 029721 t.n.v. 
Par. Chr.Hemelvaart-H.Joseph 
Zondagsvieringen om 11.00 uur 
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Het thema van deze viering in de ‘Week van gebed voor eenheid van christenen’ staat in 
2026 in het teken van het verlangen naar eenheid: ‘Eén van Geest’.  
Het Oecumenisch projectkoor o.l.v. Karen van der Wal zal medewerking verlenen aan de 
dienst.  
 

Meer informatie op de kerkpagina in Wijkblad “De Munstergelaener”(zie website) 
 
 

OVERLEDEN 
6 december 2025 † Harrie Janssen 90 jaar 
9 december 2025 † Mia Greten-Dols 82 jaar 
 
BIJZONDERE VIERINGEN IN ONZE KERK 
 
Zondag 25 januari, 3e Zondag door het jaar 
‘Zondag van het woord van God’ 
10.00 uur: H.Mis met samenzang 
Op deze dag, een aantal jaar geleden door paus Franciscus in het leven geroepen, mogen 
we extra stilstaan bij de verhalen in de Bijbel. Onze Vormelingen zijn speciaal 
uitgenodigd in deze H.Mis mee te komen voorlezen uit de Heilige Schrift. 
 
Zondag 1 februari, 4e Zondag door het jaar 
10.00 uur: Plechtige Zeswekendienst voor Mia Greten-Dols 
opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 
Aansluitend mogen de kerkgangers de Blasiuszegen ontvangen, ter bescherming tegen 
keelziekten en andere kwalen. 
 
Zondag 15 februari, 6e Zondag door het jaar, Carnavalszondag 
10 uur: H.Mis met aanwezigheid van VV De Haverbüle, 
opgeluisterd door het Kerkelijk Zangkoor 
 
 
 
 
 

Parochie H. Pancratius 
Munstergeleen 

St. Pancratiuskerk, Kerkstraat 3, 6151 CK Munstergeleen 
Priesterteam: zie pag. 23 
Voor opgeven misintenties en administratieve zaken:  
mw Carla Voots, tel. 06-23124828 
Kerkbijdrage: NL77 RABO 0135 0000 68 of  
NL58 INGB 0001 0571 49 
Website: www.sint-pancratius.nl  
H. Mis: zondagochtend om 10.00 uur 
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IN MEMORIAM WINAND SCHMEITZ 
Op 14 december overleed volkomen onverwacht onze parochiaan 
de heer Winand Schmeitz in de leeftijd van 76 jaar. 
De parochies van Broeksittard en Vrangendael verliezen een 
betrokken vrijwilliger die jarenlang klaarstond voor de kerk en de 
gemeenschap. 
Winand startte in de zeventiger jaren als vrijwilliger binnen het 
jeugd- en jongerenwerk Sittard. Hij is bestuurslid geweest van het 
kerkbestuur, fanfare St. Caecilia Broeksittard, leider van het 

dameskoor Broeksittard, redactielid van de Hanenwijzer, secretaris en penningmeester 
van het wijkplatform, penningmeester en beheerder van buurthuis De Kantine in 
Stadbroek. Nog steeds was hij een gewaardeerd lid van de kerkkoren van Broeksittard 
en Vrangendael. Veel publiceerde hij over de geschiedenis van Broeksittard. Sinds de 
toetreding van de parochie van Broeksittard tot de federatie van Kerken Sittard was 
Winand lid van de Locatieraad. Nooit deed iemand vergeefs een beroep om hem. 
Op 23 december vond de crematieplechtigheid plaats in Geleen. We zullen Winand 
bijzonder gedenken in de Zeswekendienst op zondag 25 januari om 9.30u in onze kerk. 
Wij vragen u hem ook te gedenken in uw gebeden. 
R. Merkx, pastoor-deken 

 
MISINTENTIES  
 
Zondag 11 januari 9.30u. Dameskoor 
jaardienst Fien Coenen-Schings; Winand Schmeitz; overleden familieleden. 
 
Zondag 18 januari 9.30u 
overleden familieleden; Winand Schmeitz. 
 
Zondag 25 januari 9.30u. Dameskoor 
Zeswekendienst Winand Schmeitz; jaardienst Harrie Tummers en Jeanne Tummers-
Roberts; overleden familieleden. 

Parochie O.L.Vrouw Geboorte 
Broeksittard 

Kerk: In de Camp 1 6137 Sittard (Broeksittard) 
Priesterteam: zie pag. 23 
Bankrekening: t.n.v. Parochie O.L.V. Geboorte: 
NL52INGB 0002 2577 29 of NL89RABO 0147 6294 46. 
Voor pastorale vragen: www.rk-kerken-sittard 
Spreekuur in de kerk: elke 1e dinsdag van de maand van 14.00 tot 
15.30 uur. Telefoon: 046-4512497 
Misintenties en actuele zaken: www.kerkbroeksittard.nl 
Mailadres: info@kerkbroeksittard.nl 

H. Mis: zondagochtend om 9.30 uur; dinsdag 19.00u Rozenkrans in de dagkerk 
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Zondag 1 februari 9.30u. Blasiuszegen & Broodzegening. 
Winand Schmeitz; overleden familieleden. 
 
Zondag 8 februari 9.30u. 
Overleden familieleden. 
 

 
Zondag 11 januari: Doop van de Heer     11.00 uur  Samenzang 
2e Jaardienst Piet Zinken; voor Harry Palmen 
 
Zondag 18 januari: 2e zondag door het jaar   11.00 uur  Cantate 
 
Zondag 25 januari: Maria Lichtmis/gezinsviering  11.00 uur  Voices of Kids 
 
Zondag 1 februari: 4e zondag door het jaar/   11.00 uur    
Dialekmis             Gelegenheidskoor/kinderkoor 
 
Zondag 8 februari:            11.00 uur  Samenzang 
Uit dankbaarheid 
 
ROZENKRANS 
We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans 
te bidden. U bent altijd welkom om mee te bidden, te mediteren, te luisteren, kortom 
aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken. 
 
DANK VOOR KERSTPAKKETTEN IN OVERHOVEN  
Stichting Leif en Leid Overhoven heeft weer kerstpakketten samengesteld voor de 
minderbedeelden in de Sittardse wijk Overhoven. Een maand lang konden er allerlei 
houdbare spullen ingeleverd worden en dat werd ruimhartig gedaan. Ook werd er veel 
geld gedoneerd waar de stichting dan onder andere koffie en kerststollen van kocht. In 
totaal werden er 46 pakketten samengesteld, die werden uitgedeeld door twee 
bestuursleden van de stichting Leif & Leid Overhoven. Alleen zij zijn op de hoogte van de 

Parochie H. Hart van Jezus 
Overhoven 

Kerkgebouw: Geldersestraat 37 6131 AS Sittard 
Priesters: zie pag. 23 
Parochiecentrum: open op dinsdag, woensdag, en vrijdag van 
10.00-12.00 uur: Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard  
tel. 046-4583023 email: parochieoverhoven@gmail.com  
Kerkbijdrage NL37 INGB 0001 0353 14 of 
NL60 RABO 0147 6355 94 
H. Mis: zondag 11.00u 

                                    Live-stream:  parochieoverhoven.jouwweb.nl/livestream 
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namen en adressen van de ontvangers. Leif en Leid Overhoven wil alle gulle gevers en 
sponsoren hartelijk danken voor de giften. 
 
ACTIE KERKBALANS 
Geef vandaag voor de kerk van morgen Onze parochie doet weer mee aan de jaarlijkse 
actie kerkbalans. Wij vragen u om te geven voor de kerk waar u uw geloof in God met  

anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt 
omgezien, waar bemoediging en inspiratie is. Een 
plek die we het huis van God mogen noemen, waar 
sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd 
welkom is. U geeft om uw kerk, geef daarom 
tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo 
behouden we samen wat waardevol is.  
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt 

missen. Geef via INGbank: NL37 INGB 0001 0353 14 of 
Rabobank: NL60 RABO 0147 6355 94 
 
GEZINSVIERING MARIA LICHTMIS  
Wij nodigen iedereen, in het bijzonder alle kinderen, communicanten, vormelingen en 
ouders, van harte uit voor de Gezinsviering van Maria Lichtmis op zondag 25 januari 
2026 om 11.00 uur in de H. Hartkerk Overhoven. 
Precies veertig dagen na Kerstmis brachten Maria en Jozef hun kind Jezus naar de 
tempel. Speciaal met Maria Lichtmis vragen wij om Gods bescherming over de kinderen 
en alle mensen! Dit speciaal op voorspraak van Maria. Want dit feest is ook een 
Mariafeest: MARIA LICHTMIS, omdat Maria een grote rol gespeeld heeft in het leven 
van de Heer. We willen haar op een bijzondere wijze vieren. We willen ook nadenken over 
de plaats van Maria in ons leven, want door een betere kennis van Maria komen we tot 
een grotere verbondenheid met haar Zoon: het licht der wereld. En daar is het haar en 
ons om te doen. 
 

Op het einde van de Gezinsviering heeft u de gelegenheid om de 
Blasiuszegen te ontvangen. Op voorspraak van de H. Blasius, moge 
God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad. 

 
Na afloop van de Gezinsmis wordt er gezorgd voor pannenkoeken voor de kinderen in het 
naastgelegen Gelderhof. 
Waarom eten we pannenkoeken met Lichtmis? 
Dat wordt op twee manieren verklaard. 
2 februari was vroeger één van de twee dagen waarop de plattelandsbevolking van werk 
of hoeve kon veranderen – de andere dag was 11 november (Sint-Maarten). Dat werd ’s 
avonds gevierd met een soort haardkoeken, die later evolueerden naar pannenkoeken. 
De vorm en kleur van de pannenkoeken worden daarnaast gezien als een verwijzing naar 
de zon en dus naar het licht (en dat licht is dus Christus). 
Die culinaire folklore vind je terug in een oude spreuk: Op Lichtmis is er geen vrouwken 
zo arm, of zij maakt haar panneken warm. 
Van harte welkom! 
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DIALEKMIS  
Op zondag 1 februari 2026 om 11.00 uur vindt de jaarlijkse Dialectmis, in 
samenwerking met CV De Narre, plaats in onze H. Hartkerk te Overhoven 
(Geldersestraat 37, 6136 AS Sittard) De viering wordt opgeluisterd door een 
gelegenheidskoor. Voor degene die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn hebben ook de 
mogelijkheid om de Dialectmis te volgen via onze livestream.  
 
Meteen na afloop van de Maria Lichtmis zijn alle kinderen die tijdens de H. Mis aanwezig 
zijn, uitgenodigd om pannenkoeken te komen eten in de Gelderhof (gelegen naast de 
kerk). Pannenkoeken worden vaak gezien als een verwijzing naar de zon en het licht. Hun 
ronde vorm en goudgele kleur symboliseren de terugkeer van het licht na de donkere 
wintermaanden. Dit sluit aan bij de viering van Licht die de komst van Christus als het 
Licht der Wereld herdenkt. 
 
HUISZEGEN 

Op Driekoningen, zondag 4 januari zijn de 
Huiszegens uitgedeeld in onze kerken. Mocht u 
dit gemist hebben: ze blijven liggen achter in 
onze kerken. We rekenen erop dat meegenomen 
Huiszegens ook worden opgehangen. Het gebruik 
van de huiszegen is een kostbaar stukje 
huisliturgie! 

 
TIENERGROEP  

Wij nodigen alle tieners uit in de leeftijd van 10-15 jaar, voor onze 
Tienergroep 'Talita Koem'. Bij elke samenkomst vertellen wij eerst 
een verhaal uit de bijbel. Niet met moeilijke woorden, maar 
eenvoudig vertaald naar deze tijd. Vanuit deze verhalen proberen we 
met onze tienergroep om iets te betekenen voor de mensen om ons 
heen, om een steentje bij te dragen in Sittard en omgeving, aan onze 
maatschappij. Andere activiteiten tijdens de samenkomsten zijn o.a. 

iets met sport, spel, creativiteit, film, pizza eten, etc. De tienergroep komt ongeveer 1x per 
3 weken / 1x per maand samen in het parochiezaaltje in Overhoven of elders. De datums 
worden per keer afgesproken en 19 gecommuniceerd met de tieners en de ouders, omdat 
dit afhankelijk is van de thema's en activiteiten. Deelname aan onze tienergroep is 
volledig gratis! Tienergroep 'Talita Koem' is een onderdeel van het kinderkoor uit onze 
parochie in samenwerking met Zr. Annunsianes van de Zusters onder de Bogen uit 
Maastricht. Ondanks het feit dat het een onderdeel is van het kinderkoor, zijn ook alle 
tieners welkom in de leeftijd van 10-15 jaar, die geen lid zijn van het kinderkoor. Heb je 
interesse? Stuur een email naar: parochieoverhoven@gmail.com, dan nemen wij contact 
met je op. 
 
ROZENKRANS  
We komen elke woensdagavond om 19.00 uur samen in de Mariakapel om de Rozenkrans 
te bidden. Ook zonder eigen rozenkrans bent u welkom om mee te bidden, te mediteren, te 
luisteren, kortom aanwezig te zijn. U kunt ook binnenlopen om een kaarsje aan te steken. 
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KOFFIE DRINKEN 
U bent van harte welkom om, na op zondag 1 februari, na de dialectmis, een 
kopje koffie te komen drinken in ons parochiezaaltje. 
 

THUISCOMMUNIE 
Op zondag 11 januari wordt de thuiscommunie gebracht voor de bewoners van SGL en 
voor aan huis gebonden parochianen. Wilt u deze communie ontvangen dan kunt u zich 
nog opgeven via het parochiekantoor.                                                                                                                                                                          
 
PAROCHIECENTRUM  
Het parochiecentrum, Geldersestraat 37, tel. 4583023, is op dinsdag, woensdag en vrijdag 
van 10.00-12.00 uur geopend voor o.a. het opgeven van de misintenties, aanmelden van 
doopsel, huwelijk, ziekenbezoek, overlijden enz. Het kantoor zorgt ervoor dat het 
betreffende bericht zo snel mogelijk terecht komt bij de deken of het daarvoor 
aangewezen lid van het pastorale team. U kunt het parochieblad digitaal toegestuurd 
krijgen. Mail uw e-mailadres naar: digitaalparochieblad@gmail.com 
 
VERGEET NIET UW KERKBIJDRAGE! 
Mocht u uw kerkbijdrage reeds betaald hebben, dan danken wij u daarvoor! Heeft u nog 
geen kerkbijdrage betaald, doe het dan nu. Zo kunnen we onze kerk en onze activiteiten in 
stand houden! ING: NL37INGB0001035314 of Rabobank: NL60RABO0147635594  
 
Intenties voor het volgende parochieblad kunt u tot vrijdag 23 januari 2026 aanleveren. 
 
 
 
UIT HET BISDOM… 
 
TOEKOMSTVISIE BISDOM: NAAR SYNODALE GEMEENSCHAP VAN 
GEMEENSCHAPPEN 
 
‘Verbonden met elkaar in Christus. Kompas voor de toekomst’. Zo heet het 
visiedocument voor de toekomst van het bisdom Roermond, dat woensdag 17 
december is gepresenteerd. Daaruit komt het beeld naar voren van een kleinere, 
maar zelfbewuste kerk in Limburg. Deze kerk van de toekomst is een netwerk van 
verbonden gemeenschappen, die in de geest van paus Franciscus op een synodale 
manier midden in de samenleving staan en daar richting, hoop en betekenis bieden.  
 
Kompas voor de toekomst 
‘Verbonden met elkaar in Christus. Kompas voor de toekomst’. Zo heet het visiedocument 
voor de toekomst van het bisdom Roermond, dat woensdag 17 december is gepresenteerd. 
Daaruit komt het beeld naar voren van een kleinere, maar zelfbewuste kerk in Limburg. 
Deze kerk van de toekomst is een netwerk van verbonden gemeenschappen, die in de 
geest van paus Franciscus op een synodale manier midden in de samenleving staan en 
daar richting, hoop en betekenis bieden. 
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De nieuwe visie op de parochies en het bisdom is tot stand gekomen na een 
consultatieronde waaraan zo’n 150 mensen uit heel Limburg hebben deelgenomen. “Het is 
geen plan dat tot in detail is uitgewerkt, maar het zet een beeld neer voor de toekomst,” zo 
zegt bisschop Ron van den Hout. “Een kompas wijst je niet exact de weg, maar geeft de 
richting aan: die kant gaan we op. Dat is wat deze toekomstvisie ook doet.” 
Aanleiding voor de bisschop om een nieuwe toekomstvisie voor de komende vijf tot tien 
jaar voor het bisdom Roermond te schrijven, zijn de ontkerkelijking, de maatschappelijke 
veranderingen en een groeiende zoektocht naar zingeving en gemeenschap. Tijdens drie 
ronde-tafelbijeenkomsten in Abdij Rolduc is met een groot aantal mensen gesproken over 
de rol van de kerk in de huidige Limburgse samenleving. Mgr. Van den Hout: “We 
hebben heel eerlijk met elkaar gesproken. De uitdagingen van deze tijd zijn benoemd, 
maar ook de kansen en vernieuwingen.” 
 
Fundament niet verliezen 
Uit die gesprekken zijn enkele breed gedragen onderwerpen komen bovendrijven, die de 
basis vormen voor de toekomstvisie van het bisdom. Zo wil de katholieke Kerk in de 
huidige, snel veranderende samenleving een moreel en spiritueel kompas zijn en blijven. 
Niet alleen voor actieve gelovigen, maar ook voor zoekenden, jongeren en mensen aan de 
rand van de samenleving. “We zijn de Kerk van Christus. Zijn boodschap dragen we uit,” 
aldus bisschop Van den Hout. “Daar staan we voor en daar gaan we voor. We willen de 
tijdgeest verstaan, zonder ons eigen fundament te verliezen.” 
 
Gemeenschap van gemeenschappen 
Een belangrijke vernieuwing is de manier waarop naar de parochies wordt gekeken. De 
parochie van de toekomst ontwikkelt zich tot een gemeenschap van gemeenschappen. Het 
wordt een netwerk van kleinere groepen, initiatieven en gemeenschappen 
(gespreksgroepen, jongerengroepen, nieuwe bewegingen, gezinnen, diaconale projecten, 
etc), die op de een of andere manier met hun geloof bezig zijn en elkaar op zondag 
ontmoeten in de centrale parochiekerk voor de eucharistieviering, gezamenlijke catechese 
en andere activiteiten voor alle leeftijden. “De zondag is de dag van de christenen. Dat 
mogen we koesteren,” aldus Mgr. Van den Hout. “Als we samenkomen, ervaren we dat 
die kleine gemeenschappen bij elkaar één grote gemeenschap van gelovigen vormt.” 
Dit betekent dat de federatievorming van parochies die al langer gaande is, zal leiden tot 
fusieparochies met één centrale kerk, die altijd open is en een levendig centrum van 
kerkelijk leven vormt. “Het is veel inspirerender om in een kerk te vieren waar méér 
mensen samenkomen en niet een handjevol,” aldus de bisschop. Daarnaast kunnen er in 
de parochie van de toekomst meer kerkgebouwen in gebruik blijven, zolang deze iets 
toevoegen aan de gemeenschap van gemeenschappen. 
 
Synodale werkwijze 
In navolging van de door paus Franciscus in gang gezette beweging, kiest het bisdom 
Roermond bewust voor een synodale manier van werken. Dit betekent op alle niveaus: 
goed naar elkaar luisteren, onderscheiden en samen duidelijke keuzes maken. Priesters, 
bestuurders, vrijwilligers en parochianen bouwen op deze manier gezamenlijk aan de 
Kerk, met respect voor ieders formele verantwoordelijkheden. 
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Vorming en communicatie 
Gebleken is ook dat er grote behoefte is aan vorming en geloofsverdieping en een betere 
communicatie, met enerzijds meer aandacht voor de persoonlijke communicatie en 
anderzijds een betere presentatie in digitale media. Tegelijkertijd wil de Kerk zichtbaar 
blijven in de samenleving via diaconale inzet, open kerken en aandacht voor jongeren. 
 
BIJ DE ZONDAG VAN HET WOORD VAN GOD  
(3e zondag door het jaar: 25 januari) 
 
De woorden 
God sprak met Adam 
Op de avondwind, 
Gaf aan de woorden  
Dat ze zijn te horen 
Adem van de wind. 
 
God sprak met Mozes 
Op de berg Horeb, 
Gaf aan de woorden 
Dat ze zijn te lezen 
Tekens op de steen. 
 

God sprak met Jezus 
In zijn vlees en bloed, 
Gaf aan de woorden 
Dat ze zijn te eten 
Leven uit de dood. 
 
Laat ons dan horen 
Woorden uit de winden, 
Laat ons dan lezen 
Tekens van de stenen, 
Laat ons dan eten 
Leven uit de dood. 

Door: Muus Jacobse 
Uit: God in Gedichten, Lannoo 2007 
 
Wat is de ‘Zondag van het woord van God’? 
 
Katholieken zijn van oudsher niet zo’n bijbellezers. Dat is meer iets voor protestanten. 
Wij hebben schilderijen en glas-in-loodramen, waarin Bijbelverhalen uitgebeeld worden. 
‘De bijbel voor de armen’ werden die kunstwerken vroeger ook wel genoemd. Dat was in 
een tijd waarin veel mensen niet konden lezen.  
 
In onze tijd is plaatjes kijken ook weer belangrijk geworden. Maar dan op mobiele 
telefoons en tablets. Toch is het belangrijk om te lezen, om woorden tot je door te laten 
dringen. Zeker als die woorden van God komen. Daarom is een aantal jaren geleden door 
paus Franciscus een ‘Zondag van het woord van God’ in het leven geroepen. Dit jaar is 
dat op zondag 25 januari. Op die dag mogen we extra stilstaan bij de verhalen in de 
Bijbel.  
 
In elke eucharistieviering worden er stukjes uit de Heilige Schrift voorgelezen. Maar 
horen we ook echt wat er gelezen wordt? Snappen we wat er staat? Realiseren we ons dat 
die kleine stukjes tekst die we op zondag horen onderdeel zijn van een veel groter 
verhaal? Het is zeer de moeite waard om daar eens over na te denken. Ook voor 
katholieken. Daarom die ‘Zondag van het woord van God’! Pak eens bijbel uit de kast en 
lees erin. Of kom op zondag naar de kerk, dan lezen we er samen in.  
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BISSCHOP NAAR INDIA 
In het bisdom Roermond werken diverse priesters uit India. De bisschoppen van hun 
bisdommen komen regelmatig in Limburg op bezoek. Deze maand (januari) brengt 
bisschop Ron van den Hout een tegenbezoek. Bijna twee volle weken reist hij samen met 
rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc door India om daar de 
verschillende thuisbisdommen van priesters en seminaristen die in Limburg actief zijn te 
bezoeken.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Kerkbijdrage overmaken? Ja, graag! 
Parochie H. Petrus en H. Michaël 
NL51 INGB 0001 0325 40 of NL 98 RABO 0147 6036 76 
 

Parochie H. Paulus, Limbrichterveld  
NL86 INGB 0003 2686 33   
 

Parochie H. Bernadette, Baandert  
NL07 INGB 0001 5719 73 
 

Parochie H. Hart, Overhoven  
NL37 INGB 0001 0353 14 
 

Parochie OLV. Geboorte Broeksittard 
NL52 INGB 0002 2577 29 of NL89 RABO 0147 6294 46 
 

Parochie Chr. Hemelvaart/H.Joseph Vrangendael 
NL19 INGB 0001 0297 21 
 

Parochie Chr. Koning-H. Antonius van Padua Leyenbroek/Ophoven 
NL 50 INGB 0001 0542 86  
 

Parochie H. Gemma Sanderbout 
zie Petrus en Michaël 
 

Parochie H. Pancratius Munstergeleen  

NL77 RABO 0135 0000 68 of NL58 INGB 0001 0571 49 
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ALGEMENE GEGEVENS PAROCHIEFEDERATIE SITTARD 

 

Pastoraal Team: 
Deken Rob Merkx Kloosterplein 10 tel. 4512275 
In noodgevallen: tel. 06 25570088 
Kapelaan José Guerrero Kloosterplein 10 
Tel. 06 19561396 
Kapelaan Maxwell Anthony Leyenbroekerweg 107 
Tel. 06 85879551 
Diaken R. Fleischeuer Patchstraat 2 tel. 06 10279717 
Pastoraal werkster Elly Bus-Linssen (Vrangendael) 
tel. 06 17831958 
Em. past. P. Kerkhofs Leyenbroekerweg 107 
Tel. 4008960. In noodgevallen: tel. 06 23077718 
Assistent H. Peters In de Camp 3 Broeksittard tel. 4512497 
 

Centrale administratie parochiefederatie: tel. 4512275 
Kloosterplein 10 e-mail: kantpastoriesittard@gmail.com 
 Het parochiekantoor is geopend op maandag en 
donderdag/vrijdag, tussen 10.00 en 12.30 of op afspraak. 

Doopsel:  
Aanmelden via Catechist 
B. Scholte tel. 06 13173565 ofwel:  
doopsel@rk-kerken-sittard.nl 
Huwelijk - Uitvaarten: 
Deken R. Merkx 
Jeugd- & Jongerenpastoraal: 
Kapelaans J. Guerrero, Maxwell A. 
Pastoraal zieken en ouderen: 
Deken R. Merkx 
Assistent H. Peters 
Contact zorginstellingen: diaken 
R. Fleischeuer 
Pastorale inzet Vrangendael: 
E. Bus-Linssen 
website: 
www.rk-kerken-sittard.nl 
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Ieder jaar in januari vragen de christelijke 
kerken uw aandacht voor de ACTIE 
KERKBALANS. 
Kerken in Nederland ontvangen geen 
bijdrage van de Overheid voor hun 
activiteiten, alleen het onderhoud van 
buitenzijde van monumentale kerkge-
bouwen is subsidiabel. Alle andere kos-
ten moeten betaald worden uit de 
vrijwillige bijdragen van de parochianen, 
zoals de salarissen van de priesters en 
kerkmusici, energiekosten van kerkge-
bouwen, onderhoud van kerken en instal-
laties etc.   
Wij doen een dringend beroep op onze 
parochianen om jaarlijks KERKBIJDRAGE 
te betalen. Het aanbevolen bedrag is 
€ 12,50 per maand maar we zijn blij met iedere euro! KERKBIJDRAGE is als gift 
aftrekbaar van de belasting (ANBI: er geldt een drempel). KERKBIJDRAGE is 
volledig aftrekbaar als u uw jaarlijkse bijdrage vastlegt voor en periode van 
minimaal 5 jaar. Informatie daarover vindt u op de website van de Belastingdienst 
(‘periodieke schenkingen’). 
Wij maken u er ook graag op attent dat u belastingvrij kunt schenken aan de Kerk 
door in uw nalatenschap uw parochie op te nemen.  
Wij rekenen op u! 


